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Erediensten in oktober

1 okt 10.00u

8 okt 10.00u

15 okt 10.00 u

22 okt 10.00 u

29 okt 10.00 u

5nov 10.00u

Ds. S.M. Roozenboom, Holten - HA
Inz. der gaven: Kerk en Israél
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. M. Veenstra

Inz. der gaven: KIA, Missionair werk
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. R. Heins

Inz. der gaven: Wereldvoedseldag
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. D. van Doorn

Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. M. de Vries

Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Mw. I. Ziegelaar - gedachtenisdienst
Inz. der gaven: Najaarszending
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt
diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de

dienst.

- Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken,
=/ waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd.


mailto:kerkbladwesepe@live.nl

Een ongemakkelijke boodschap

Onlangs keek ik naar de voorstelling ‘Uit het niets’ van cabaretier
Pieter Derks. Hij is in staat om grote, complexe problemen in
simpele voorbeelden uit te tekenen. Neem nu de klimaatcrisis -
toch echt ‘nieuws van een andere orde dan dat de Meilandjes in
rap tempo kijkers aan het verliezen zijn’. In een onnavolgbare
lange zin, te mooi om niet te noemen en te moeilijk om te
onthouden, vat Derks samen wat hij in deze voorstelling aan de
orde wil stellen: dat boven ons bezig-zijn met van-alles-en-nog-
wat zich een gigaramp aan het voltrekken is, die z'n weerga niet
kent; waarmee hij doelt op de door de mens veroorzaakte
klimaatverandering. Voortdurend komt in de voorstelling de
verhouding van ons, kijkers en luisteraars, naar onze kinderen
aan bod - en dat is niet zomaar, ze zijn onze toekomst. Het mag
ze aan niets ontbreken, ze moeten zo hoog mogelijk op de
maatschappelijk ladder, allemaal naar de universiteit. Maar vraag
een afgestudeerde wat ‘ie nou geleerd heeft en het antwoord is
“niks — maar dan op universitair niveau”. Want zorgmedewerkers
en onderhoudsmonteurs zijn niet te vinden. Zo tekent Derks een
dolgedraaide samenleving, waar zorg en onderhoud zijn
ingewisseld voor holle organisatievormen en leeg aanzien. Je kunt
er om lachen, maar eigenlijk moet je er om huilen.

Aan het eind van de voorstelling wil hij de mensen toch nog iets
van troost of hoop meegeven - “je stuurt ze ook niet zomaar naar
huis”. Echter, toegeven aan dat verlangen zou betekenen, zo
rekent Derks ons voor, dat dan alle waarschuwende
boodschappen met één veeg van tafel gaan en vergeten worden,
want “het komt toch wel goed”. Hij zegt het leuk en door de
manier waarop hij het zegt, moet de zaal toch weer lachen. Maar
hij houdt voet bij stuk. Zijn ernstige boodschap laat zich niet
verzachten, ook niet door ‘een spiritueel antwoord’. “*Door m’n
niet-godsdienstige opvoeding heb ik een spiritueel gat” - stelt hij
spijtig vast.

En daar begin ik ongemakkelijk op m’n stoel te schuiven.
Gebruiken we in de kerk ons geloof niet te vaak als een soort
spirituele stoplap, die de grote vragen naar de ondergang, de
angst voor de dood en een afgesneden toekomst, haastig
toedekt? ‘Mooie’ stukjes zijn geliefd; wrede laten we liever liggen.
Profetische kritiek en apocalyptische dreiging — we lijken er
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verlegen mee. Alsof we onze hemelse Vader daarmee in de
problemen brengen en zijn bestaansrecht twijfelachtig maken. Hij
is toch een God van liefde? Daar past geen dreiging bij; liever
spreken we over ‘troost’.

Maar stel nou dat Hij 6ns in de problemen brengt en éns
bestaansrecht twijfelachtig maakt - als reactie op ons grote
gegraai en de keuzes die we daarbij maken? Wat dan? ‘Andere
goden dienen’ noemen de profeten zo’'n houding en ze voorzien
dat zoiets niet goed afloopt, tenzij er een bekering plaatsvindt.
Een ommekeer tot Hem, die je geleerd heeft wat je wél moet
doen. En je wéét het!

Hoe diep moet je gaan, als individu en als (westerse)
samenleving, voordat je dat inziet?

Ds. Jan Gerrit Zomer
Consulent Olst




IN MEMORIAM

Derika Gerritdina Johanna Nieuwenhuis-Nijenhuis

Op 7 september overleed Riek Nieuwenhuis. Zij is 84 jaar
geworden. Riek en Gerrit hebben ruim 53 jaar in Wesepe
gewoond. Riek en Gerrit waren meer dan 60 jaar getrouwd.
Tijdens de herdenkingsdienst op 12 september hebben wij haar
leven herdacht. We stonden stil bij 3 woorden die Riek zo
typeerden: bescheiden, zorgzaam en lief. We hoorden over de
zorgzaamheid voor haar man Gerrit, twee kinderen en vijf
kleinkinderen. We keken terug, met foto’s en muziek, op de liefde
voor Texel. De laatste 20 jaar verbleven Riek en Gerrit een kleine
helft van het jaar hier op Texel.

Riek hield van Nederlandse luistermuziek. Naast het verzorgen
van het gezin, wandelde en fietste zij graag. Bijvoorbeeld langs
het strand op Texel, maar ook in het bos.

De laatste jaren ging haar gezondheid wel achteruit. Maar ze
bleef, ook toen ze darmkanker had, optimistisch en vrolijk. Zij
hield van het leven en had zin in het leven. Toen Riek 3 maanden
geleden in het revalidatiecentrum kwam, bleef ze hoop houden
dat ze weer thuis kon komen en naar Texel kon gaan. Zij was
echter ook realistisch en vroeg zich af of dat wel echt zo zou zijn.
Na de dienst hebben we haar te rusten gelegd op de
begraafplaats in Wesepe. Zij laat een grote en vooral lege plek
achter in haar gezin en bij allen die haar lief en dierbaar

waren. Voor alles is een tijd, zoals we in Prediker 3: 1-8 hebben
gelezen. Nu is de tijd gekomen om Riek los te laten. Wij wensen
haar man Gerrit, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe
om dit gemis te dragen en een plek in hun leven te geven.

Riek: zorgzaam, lief en bescheiden.

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk werker



Verslag Kermisdienst

Zondag 20 augustus was er weer een speciale kermisdienst in de
feesttent op het kermisterrein aan de Ds. E. Kreikenlaan te
Wesepe.

De voorgangers in deze oecumenische viering waren mevr.
Godelieve Pieper en ds. Reinier Gosker. Een speciaal
samengesteld koor met zangers uit Heeten en Wesepe zorgde
tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding.

Het beloofde weer een fijne dienst te worden voor jong en oud;
de goede opkomst liet zien dat men hier ook vertrouwen in had.
Het thema van de dienst was: "Welke kant gaan we op?".

Op een papiertje aan een bad-eendje kon iedereen opschrijven
wat men hoopte waar we in de toekomst naar toe denken te
gaan?

De aanwezige kinderen mochten de opgehaalde eendjes via een
glijpaan in het water laten glijden. Het was duidelijk te zien en
te horen dat ze hier van genoten.

In de overdenking werd het thema samen besproken; er waren
enkele treffende teksten opgeschreven over o.a. samen in vrede
leven, leren luisteren naar elkaar, respect tonen en een
verdraagzame wereld.

Als doel van de collecte was door de kermisdienst commissie
gekozen voor: Project Madre Rosetta; een project voor kansloze
meisjes in Maputo (Mozambique). Godelieve Pieper gaf tijdens
de dienst een uitleg waar het project voor staat.

Verslag startzondag 10 september 2023 in Olst, thema
“Meega” zondag

De dienst begon om 10.00 uur, maar eigenlijk was iedereen al
vroeg op weg om in Olst in de kerk te zijn, een ieder koos zijn
eigen pad, wandelend of op de fiets of toch met de auto, we
kwamen met een groot aantal mensen bijeen op deze bijzondere
“Meega” zondag!

Broeders en zusters uit Raalte, Wijhe, Wesepe en Olst zaten naast
elkaar in de kerkbanken en starten een vrolijk lied na het
welkomstwoord van ds Richard Slaar.



Ga je mee, doe je mee, samen op weg net als onze voorvader
Abraham, waar naar toe, naar het beloofde land, luister naar de
Stem, Hij roept je, Hij leidt je, kom maar...

Op het scherm zagen we de “supermaan”, vroeger werd de maan
aanbeden, nu weten we dat de maan nog steeds veel invioed
heeft op de aarde, op de mensen en dieren!

Ook weten we dat God de zon, maan, de sterren en het
zonnestelsel, heeft geschapen, Hij is de maker, de schepper van
Hemel en aarde, dit mysterie mogen wij bewonderen.

Samen met kerkelijk werkster Dorien Koetsier had ds Richard
Slaar een dialoog.

Waar staan we nu en waar gaan we heen met onze
kerkgemeenschap. Dorien zocht de computer op, ze stelde de
vraag aan een chatsite en kreeg duidelijk antwoord, dit was toch
ook best verrassend, God gaat met ons mee, Hij laat ons niet
alleen gaan!

Het was een interessant over en weer gesprekje, we zongen
daarna het lied Ga je mee, doe je mee, zet je voetstappen maar
in die van mij ...

Het was een bijzondere dienst met prachtig orgelspel, mooie
liederen, het woord uit de Bijbel, gebed en herdenken van twee
gemeenteleden uit Wijhe en Wesepe die overleden waren
afgelopen week.

De dienst werd afgesloten met het Zuid-Afrikaanse Amen lied
Siyakudumisa, Corinne geleide ons met de piano.

Buiten dronken we koffie en met een zelfgebakken plak cake

bereiden we ons voor op de verschillende activiteiten.

- een spel geleid door ds Richard Slaar

- het meezing programma in de kerk geleid door Corinne
Ovinge-Best

- wandelen met Evelien en Cora

Hieronder volgt het verslag van de “Pelgrims” wandeling.

Er verzamelde zich een mooi groepje wandelaars op het
kerkplein, na het welkom en de woorden: Gevoed met verhalen
van leven, gelaafd met de wijn van Sjaloom, zo willen wij ons
gaan begeven op Paden van vrede en hoop.

Zo gingen wij op weg als pelgrims met onze eigen verhalen ...



Onze 1e stop was bij de oude begraafplaats, naast het historisch
dodenhuis, hier hielden we een korte stilte, een ieder met zijn
eigen gedachten.

We gaan verder naar de rivier de IJssel, we lopen onder aan de
dijk, langs de dijk, op de dijk en steken de dijk over, dalen af
richting het water.

Onder een grote boom vonden we schaduw en dronken we water,
en luisterden naar het lied: Daar bij de rivier, gaan je voeten
dansen, Daar bij de rivier, zingt je hart een lied, Daar bij de rivier,
gaan je ogen lachen, Kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier, wie daarvan drinken
verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan
blijf je dorstig, naar meer van Gods Geest.

We zingen samen nog een eenvoudig lied: dit is de dag die de
Heer ons geeft, wees daarom blij en vier dit feest, we probeerden
het nog in canon te zingen, maar het bleef bij éénstemmig en dat
was ook goed!

Zo liepen we terug richting de dijk, onderweg stopten we langs
een vijvertje, daar konden we ook fijn in de schaduw staan en las
Evelien een prachtig stuk voor uit het grote boek van Anselm
Grun: Jezelf zijn - Puur zijn: Geluk doet zich niet zomaar voor. We
moeten het ook zoeken. We kunnen het niet vast houden. Maar
wanneer wij ontvankelijk zijn, dan schenkt God ons in de natuur -
juist in de lente en in de zomer, wanneer de natuur in volle bloei
staat - steeds weer momenten van geluk. Dan ruikt de weide
heerlijk, dan verspreid het bos een bepaalde geur. We ruiken, we
proeven, we horen en we zien de overvloed van het leven. Wie al
zijn zintuigen gebruikt en het wonder van de schepping om zich
heen waarneemt, ervaart geluk. Het is het geluk dat ons van
buitenaf tegemoet komt. Maar de natuur toont ons nog een
andere weg naar het geluk, zij is niet afhankelijk van een bepaald
jaargetijde. Wanneer wij de overvloed van het leven tot ons zelf
toelaten, dan zijn we gelukkig, dan zijn we in harmonie met ons
zelf. Geluk is een manifestatie van een welbesteed leven. De
rijkdom van het leven is er. We hoeven hem maar te pakken en
ons ervoor open te stellen. Een roos bloeit zonder waarom, zegt
Angelus Silesius. Wanneer wij als een roos simpelweg alleen maar
bloeien zonder ons af te vragen “waarom”? dan zijn we in
harmonie met onszelf. Geluk heeft te maken met het vermogen
om onszelf te vergeten. Geluk is: puur zijn. Telkens wanneer wij
veel te veel redenen moeten aanvoeren voor ons geluk, dan gaan
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we aan het geluk voorbij. Wij hebben veel oorzaken nodig om ons
gelukkig te voelen wanneer we niet werkelijk gelukkig zijn. Wie
zichzelf vergeet, wie zich helemaal concentreert op wat hij op dat
moment doet, is gelukkig. Het gaat dan helemaal niet om het
gevoel van geluk. Gevoelens kun je toch niet vasthouden. Het
gaat simpelweg alleen om het vermogen er te zijn, zonder over
jezelf na te denken, maar eenvoudigweg waar te nemen wat er is,
wat er in je is, wat er om je heen is en hoe je in God bent. De
natuur nodigt ons uit om dit vermogen te ontwikkelen, het
vermogen om bij het zien van de bloeiende schepping onszelf te
vergeten en simpelweg uitsluitend met onze zintuigen waar te
nemen welke schoonheid zich aan ons openbaart. Wie begint aan
deze leerschool, ontwikkelt het vermogen om het geluk te ervaren
dat God hem aanbiedt. Hij zal leren dat veel momenten in het
leven de smaak van geluk in zich hebben.

Herman Menkveld is een groot liefhebber van deze schrijver
Anselm Grun, helaas kon Herman er wegens ziekte niet bij zijn,
maar in gedachten en gebed zijn we wel bij hem!

Na deze overweging, gingen we weer op pad, naar de dijk, tegen
de dijk opklimmen, de dijk weer over en het pad af naar beneden,
zo kwamen we in het park aan.

We maakten een kring in de muziektent, hier stopte onze
“pelgrimsreis”, toch wisten we, we blijven samen op weg gaan als
Klein Sallandse gemeenten!

Wij gaan mee, met elkaar, op weg, samen met God als onze gids.
Cora eindigt met een gebed: Jezus wandel met ons en leer ons
uw Vrede, wandel met ons en zit aan onze tafel, breek het brood,
zodat onze ogen open gaan en onze verlangens worden vervuld.
Als laatste gooit Cora kaartjes in haar hoed en gaat de kring rond,
zodat een ieder een kaartje pakt met woorden van God, waarmee
we verder wandelen in onze levens.

Samen lopen we naar de Bastiaan waar ons een gezamenlijke
lunch wacht.

Een zonovergoten “"Meega” Startzondag is ten einde gekomen,
herinneringen zijn gemaakt, ga je mee, doe je mee, tot de
volgende keer ...

Vriendelijke groet, Cora Schensema

9



Kerkdienstgemist
Sinds een paar jaar maken we nu gebruik van

7t kerkdienstgemist in onze gemeente. Tijdens de
kerkdienst corona-periode is er besloten om onze diensten ook
gemist.at uit te zenden via internet; ook wel “streamen”
genoemd.

Via deze manier kunnen mensen thuis ook de
kerkdiensten mee beleven; zowel rechtstreeks als op een later
tijdstip.

Na een spannende, moeizame en zeker een uitdagende
beginperiode hebben we nu al veel ervaring op kunnen doen. Niet
alleen met het zo goed mogelijk in beeld brengen van de
kerkdiensten. Ook met het gebruik van foto’s, muziek en filmpjes
tijdens een kerkdienst, bijeenkomst, uitvaart of condoleance.
Hiervoor hebben we een enthousiast team van 6 vrijwilligers
samengesteld die dit verzorgen. Betsie ten Have, Lies den Duijf,
Gerrit Visscher, Jan Niemeijer, Evert van den Broek en
ondergetekende vormen dit “camerateam”.

Het is fijn dat we vele positieve reacties krijgen. Velen spreken
hun waardering uit dat ze, om welke reden dan ook, toch de
diensten kunnen bekijken zonder in de kerk aanwezig te zijn. Als
team steunt ons dit zeer dat we dit voor anderen kunnen
betekenen.

De laatste tijd krijg ik
echter ook vragen. De
meeste vragen gaan over
het feit dat een dienst niet
(meer) op
kerkdienstgemist te
vinden is. Daarom een
korte verklaring hoe wij
hier in Wesepe nu mee
omgaan.

De kerkenraad heeft het
besluit genomen dat een kerkdienst standaard een half jaar te
bekijken is. Daarna wordt deze door ons team verwijderd. Ook
kan het zijn dat op verzoek van de voorganger de dienst sneller
verwijderd wordt of de dienst zelfs helemaal niet uitgezonden
wordt.
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Voor een uitvaart worden er met de nabestaanden afspraken
gemaakt. Meestal gebeurt dit door de uitvaartverzorger of de
voorganger. Dit betreft o0.a. wel of geen uitzending, besloten
uitzending, alleen geluid en hoe lang deze uitzending op
kerkdienst gemist beschikbaar blijft.

Wij als camerateam beslissen dus niet hierover; uiteraard
respecteren wij de keuze.

Ook voor andere diensten of gelegenheden kunnen er afspraken
met ons gemaakt worden.

Voor vragen of informatie kunt U contact met mij opnemen,
Dick Stegeman

CvK PG Wesepe

06-83657770

d.a.stegeman@hccnet.nl/

DIACONIE

Beste senioren van Wesepe e.o.

Op woensdag 4 oktober a.s. gaan we om 12.30 uur weer samen
gezellig eten in het Wapen van Wesepe.

Het 3 -gangen diner incl. een drankje kost 20 euro.

Opgave en evt. afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel:
532247.

Graag tot ziens bij het eten, het is altijd erg gezellig !!
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

@ Beste mensen,

Woensdag 11 oktober a.s. is er weer een
spelletjesmiddag in de Brouwershof, aanvang half 3.
We maken er weer een gezellige middag van met leuke spelletjes
en koffie/thee met iets lekkers.
U bent van harte welkom!
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

R
‘= KERKBEHEER

" Appelactie

Op de valreep van de nieuwe maand oktober
kan er nog net een herinnering aan de appelactie geplaatst
worden. Die actie staat gepland op 29 en 30 september.

De zakken met appels worden gevuld met 3 kg heerlijke Elstar
appels en 1 zak kost 5 euro. Dus houdt u bij het doen van de
wekelijkse boodschappen hier a.u.b. rekening mee. We hopen ook
dit jaar weer een groot aantal zakken te kunnen verkopen. Na
aftrek van de kosten komt de opbrengst ten goede aan het
onderhoud van ons mooie kerkgebouw.

Voor de inwoners van Heeten: u kunt appels bestellen bij Gerrit
Visscher (06 20753695). En mocht u in Wesepe de appelventers
gemist hebben, dan kunt u bellen naar Betsie ten Have (06
18820914)

We rekenen op uw medewerking!

Opheffen rekeningnummer

Het rekeningnummer NL84 RABO 0128 1218 66 wordt al een tijd
niet meer door ons gebruikt. Het werd ooit gebruikt voor het
betalen van het kerkblad, maar dat is nu het algemene
banknummer geworden (zie onder het colofon achterin). Toch
wordt er heel af en toe nog een bedrag op gestort. Binnenkort
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gaan we dit rekeningnummer -in het kader van kostenbesparing-
opheffen.

Wilt u dit nummer in de toekomst niet meer gebruiken?

De kerkrentmeesters

27 aug Diaconie € 28,65
Kerkbeheer € 23,50
3 sept Diaconie € 38,05
Kerkbeheer € 23,50
10 sept Geen dienst in
Wesepe
17 sept Diaconie € 38,50

Kerkbeheer € 40,32

Giften

23 aug € 75 onderhoud kerkgebouw
26 aug € 35 gift

30 aug € 50 collecte kerkbeheer

AGENDA

27 sept 9.00 u Kerkbeheer de Beukenoot
4 okt 12.30 u Samen eten W.v.Wesepe

4 okt 19.45u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot
11 okt 14.30 u Spelletjesmiddag SOHW de Brouwershof
23 okt 19.00 u Redactievergadering Kikkerspad 9
29 okt 9.00u Oud papieractiet erf fam. Niemeijer
2nov 9.00u Ouderlingenvergadering de Beukenoot
2 nov 20.00u Diaconievergadering de Beukenoot

1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.
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Dinsdag 17 oktober
Welkom bij de lezing over Ubuntu door Annette Nobuntu
Mul!

De V&T commissie (PKN Olst) is uitermate blij dat Annette
Nobuntu Mul naar Olst komt voor een lezing over Ubuntu. Annette
is coach, therapeut, trainer en spreker. In 2019 schreef zij het
boek OPSOEK NAAR UBUNTU over hoe zij in Zuid-Afrika geraakt
werd door de Ubuntu filosofie.

Ubuntu - een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu
Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: Een mens is een mens
omdat er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit
is de basis van de Ubuntu-filosofie.

Wat kan Ubuntu voor u en mij, voor ons betekenen? Veel mensen
in de westerse wereld verlangen naar nieuw spiritueel houvast.
Onze materiéle behoeftes worden prima vervuld, maar op het
immateriéle vlak zoeken we naar antwoorden op vragen als:
- Hoe gaan we met elkaar om?
- Wat verbindt ons?
- Hoe zorgen we voor de aarde?

Annette Nobuntu Mul neemt ons op
persoonlijke wijze mee in haar
zoektocht naar wat Ubuntu is en kan
betekenen, zij neemt ons op reis naar
Zuid-Afrika, het land dat na de
apartheid oude wonden tracht te
helen. Met de kracht van diversiteit,
met recht en trots wil Zuid-Afrika een
regenboognatie zijn.

Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het i
contact met dierbare Zuid-Afrikanen die op haar

levenspad zijn gekomen, vaak met een bijzondere levensles, voor
haar en voor ons.

Wat kunnen wij van Afrika, van Ubuntu leren?
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Welkom op deze bijzondere avond in de Bastiaan, kerkplein 3 te
Olst!

Entree: het liefst betalen (en tegelijkertijd reserveren) bij
overmaking van 5,00 euro op NL19 RABO 0373 7093 82,
Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van naam,
Ubuntu lezing 17/10/23 of anders contant aan de zaal.

Inloop v.a. 19.15 met koffie/thee. De lezing begint om kwart
voor acht en eindigt rond half tien. In de pauze is Opsoek naar
Ubuntu voor belangstellenden te koop. Annette zal het met alle
plezier signeren.

Kijk ook naar haar website: www.ubuntusociety.nl

Start Projectkoor!

Voor de oecumenische dienst van zondag 5 november op
de Boskamp

De oecumenische werkgroep van Olst/Boskamp nodigt iedereen
uit die van zingen houdt en wel eens met een projectkoor wil
meedoen!

Op 5 november is dit dé kans!!

Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, want in dit koor
krijgt iedereen zijn stem!

Het thema is dan ook zeer toepasselijk: “Jij hebt een stem!”

Het themakoor Ardente van de Boskamp dat onder leiding staat
van Carien Duursema, vormt de basis.

De eerste repetitie is op donderdagavond 12 oktober van 20.00
tot 22.00 uur in de R.K.-kerk op de Boskamp. De koffie en thee
staan klaar om elkaar ook op een andere manier te leren kennen.
Verdere data zijn: donderdagavond 19 oktober en 2 november en
de generale is op zaterdagmiddag 4 november om 16.00 uur.

Op zondag 5 november inzingen vanaf 9 uur want de dienst
begint om 10.00 uur.

Aanmelden kan bij Thea Linthorst (voorzitter Ardente)
ghjlinthorst1993@kpnmail.nl
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Of Lammie in 't Veld (oecumenische werkgroep)
lammie.intveld@hetnet.nl
Carien Duursema (dirigent Ardente) carienduursema@gmail.com

Het Bijbelboek Hooglied

Wil Wolters (uit Wijhe) houdt een lezing over het Hooglied. Als
voorbereiding op de lezing wordt aangeraden het Hooglied te
lezen, bij voorkeur in de bijbel in Gewone taal en deze bijbel ook
mee te nemen. Het belooft een interessante avond te worden.

Opgave: Jenny Reijntjes, jennyreijntjes@gmail.com 0570-

784849
Datum: 18 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: 't Langhuus

Op zoek naar de ster van Bethlehem in Klein
Sallandverband

Het driedelige programma bestaat uit een lezing, een bezoek aan
het planetarium en dan naar de koepel om bij helder weer met de
telescopen naar de sterrenhemel te kijken. Kometen kunnen echt
tot de verbeelding spreken. Vroeger zag men deze staartsterren,
zoals ze ook wel worden genoemd, vaak als brenger van onheil.
Gelukkig weten we nu beter. Wat bekend staat als de Ster van
Bethlehem is zeer waarschijnlijk ook een komeet geweest. Laat u
verrassen!

Opgave: voor 1 oktober bij Jenny Reijntjes,
jennyreijntjes@gmail.com 0570-784849

Datum: woensdag 22 november

Tijdstip:  19.30 uur tot 21.30 uur

Onkosten: ongeveer 10 euro per persoon

Adres: Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal

Let op: In de koepel kan het erg koud zijn, zorg voor warme
kleding. Er zijn in totaal 50 traptreden

Kerkgeschiedenis door Dineke van Hoegee

Dineke neemt ons ook dit seizoen weer twee avonden mee op de
voor ons bekende manier in haar mooie verhalen. Nadere
informatie volgt t.z.t. in het kerkblad.

16


mailto:lammie.intveld@hetnet.nl
mailto:carienduursema@gmail.com

Opgave: Jenny Reijntjes jennyreijntjes@gmail.com 0570-

784849
Data: woensdag 14 februari en woensdag 28 februari
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Plaats: 't Langhuus

Klein Salland wandeling Olst
Datum: vrijdag 10 november 2023

Tijd: 08.30 uur
Locatie:  Olst
Opgave: ja

Al vele jaren zijn er twee keer per jaar wandelingen in Klein
Salland verband. De laatste jaren gaan we samen in elke Klein
Salland gemeente op pad. Om de beurt wordt er per kerk een
wandeling georganiseerd. Afstand: ca. 13 km. Dit seizoen op 10
november 2023 in Olst en op 19 april 2024 in Wijhe.

Aanmelden kan bij Gerrit Visscher
(gerrit.visscher.heeten@gmail.com).

Filmavond

Datum: donderdag 23 november 2023

Tijd: vanaf 19.15 uur is er koffie, de film begint om 19.30
uur

Locatie:  het Annahuis in Raalte (filmzaal)

Kosten: consumpties na afloop zijn voor eigen rekening

Opgave: ja

Terug van weggeweest in ons programma. Wij zoeken weer een
mooie film voor u uit!

Geja Dijkman verzorgt de inleiding en na afloop is er gelegenheid
om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.
Aanmelden kan via de website van de Plaskerk
(www.pknraalte.nl), per e-mail (activiteiten@pknraalte.nl) of bij
Alie Geerts (tel.: 06-20850785).
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Bijbelquiz
Datum: dinsdag 16 januari 2023

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wesepe
Opgave: ja

Wat weet u van de Bijbel? Wilt u nieuwe dingen ontdekken? Ga
dan de uitdaging aan met uzelf en met anderen. Elk jaar rond de
Nationale Bijbelzondag wordt in veel plaatsen de Bijbelquiz
georganiseerd. Oud-deelnemers zijn erg enthousiast dus we
hopen dat er veel mensen komen!

Het wordt een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en
interessante weetjes. De vragen worden ondersteund met
filmpjes. De quiz is van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
en bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een finaleronde. U
kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als
toeschouwer komen.

Dit jaar gaan we voor de quiz gezellig met z'n allen naar Wesepe.
De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden kan bij Ans Krijt (anskrijt@hotmail.com).

Lezing Alain Verheij
Datum: donderdag 7 maart 2024

Tijd: 20.00 uur
Locatie: het Annahuis in Raalte
Opgave: ja

Op donderdag 7 maart 2024 verwelkomen we Alain Verheij in het
Annahuis. Alain is theoloog, schrijver en spreker.

In zijn boek Geld en Go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen
met hun geld omgaan, wat geld met ons doet en hoe we de
wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als
theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer
verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Soepel loodst Alain
Verheij de lezer via Romeinse belastingen en manna langs de
toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden zijn dan misschien wel
veranderd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd hebben we een
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complexe relatie met ons geld, nog altijd verlangen we naar rust,
rechtvaardigheid en vrijheid.

Aanmelden kan via de website van de Plaskerk
(www.pknraalte.nl), per e-mail (activiteiten@pknraalte.nl) of bij
Alie Geerts (tel.: 06-20850785).

Klein Salland wandeling Wijhe
Datum: vrijdag 19 april 2024

Tijd: 08.30 uur
Locatie:  Wijhe
Opgave: ja

Al vele jaren zijn er twee keer per jaar wandelingen in Klein
Salland verband. De laatste jaren gaan we samen in elke Klein
Salland gemeente op pad. Om de beurt wordt er per kerk een
wandeling georganiseerd. Afstand: ca. 13 km. Dit seizoen op 10
november 2023 in Olst en op 19 april 2024 in Wijhe.

Aanmelden kan bij Gerrit Visscher
(gerrit.visscher.heeten@gmail.com).

Excursie Zutphen

Datum: zaterdag 25 mei 2024
Tijd: volgt

Locatie:  Zutphen

Kosten: ja

Opgave: ja

Op zaterdag 25 mei 2024 gaan we samen op pad naar de mooie
hanzestad Zutphen. We brengen een bezoek aan de
Walburgiskerk en de Librije.

De Walburgiskerk is een UNESCO monument en wordt gerekend
tot de tien mooiste kerken van Nederland. De kerk herbergt vele
schatten, waaronder een kaarsenkroon uit 1395, een koperen
doopvont uit 1527, een sculptuur van God de Vader, die bijna 500
jaar als fundering gediend heeft en nu weer terug op zijn plek is,
en het Henrick Baderorgel uit 1643. Dit orgel wordt gerekend tot
de top 5 orgels van ons land.
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De Librije is een openbare leeszaal uit de 16¢ eeuw, gevestigd in
de kerk. Als een van de oudste bibliotheken van Nederland,
ademt ze de sfeer van eeuwen geleden. Om diefstal te
voorkomen, werd deze aan de ketting gelegd. Daarmee werd de
Librije een kettingbibliotheek. Doelstelling was: de mensen voor
het “ware” geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten
lezen.

Het wordt vast een heel interessante middag!

Aanmelden kan via de website van de Plaskerk
(www.pknraalte.nl), per e-mail (activiteiten@pknraalte.nl) of bij
Alie Geerts (tel.: 06-20850785).

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte
datum tijd voorganger
1 okt 10.00 dhr. G. van Vulpen, Zwolle
8 okt 10.00 ds. R. Slaar
15 okt 10.00 ds. R. Slaar
22 okt 10.00 mw. A. Nijland-Baljeu, Zwolle
29 okt 10.00 dhr. G. van Vulpen, Zwolle
5 nov 10.00 ds. R. Slaar
Olst
datum tijd voorganger
1 okt 10.00 Ds. S. Muller
8 okt 10.00 ds. P. Vroegindeweij
15 okt 10.00 ds. G. Ruiterkamp
22 okt 10.00 ds. N. Nekeman
29 okt 10.00 ds. C.F. Klaassen
5 nov 10.00 ds. H. Nekeman -Willibrord zondag in Boskamp
Wijhe
datum tijd voorganger
1 okt 10.00 ds. M. Veenstra-Oving
8 okt 10.00 ds. H.D. Zeefat, Wijhe
15 okt 10.00 ds. T. van Beijeren, Roden
22 okt 10.00 mw. L. van Geenen-Oudelaar, Nijverdal
29 okt 10.00 ds. K. Zwerver, Dronten
1 nov 19.30 ds. Hans van Ark - Dankdag
5 nov 10.00 ds. K. de Gier, Dokkum
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Jezelf vergeten - Puur zijn
Uit: Het grote boek van levenskunst van Anselm Grun

Geluk doet zich niet zomaar voor. We moeten het ook zoeken. We
kunnen het niet vasthouden. Maar wanneer wij ontvankelijk zijn,
dan schenkt God ons in de natuur - juist in de lente en in de
zomer, wanneer de natuur in volle bloei staat - steeds weer
momenten van geluk. Dan ruikt de weide heerlijk, dan verspreidt
het bos een bepaalde geur. We ruiken, we proeven, we horen en
we zien de overvloed van het leven. Wie al zijn zintuigen gebruikt
en het wonder van de schepping om zich heen waarneemt,
ervaart geluk. Het is het geluk dat ons van buitenaf tegemoet
komt. Maar de natuur toont ons nog een andere weg naar het
geluk, zij is niet afhankelijk van een bepaald jaargetijde. Wanneer
wij de overvloed van het leven tot onszelf toelaten, dan zijn we
gelukkig, dan zijn we in harmonie met onszelf. Geluk is een
manifestatie van een welbesteed leven. De rijkdom van het leven
is er. We hoeven hem maar te pakken en ons ervoor open te
stellen. Een roos bloeit zonder waarom, zegt Angelus Silesius.
Wanneer wij als een roos simpelweg alleen maar bloeien zonder
ons af te vragen: ‘Waarom?’, dan zijn we in harmonie met
onszelf.

Geluk heeft te maken met het vermogen om onszelf te vergeten.
Geluk is: puur zijn. Telkens wanneer wij veel te veel redenen
moeten aanvoeren voor ons geluk, dan gaan we aan het geluk
voorbij. Wij hebben veel oorzaken nodig om ons gelukkig te
voelen wanneer we niet werkelijk gelukkig zijn. Wie zichzelf
vergeet, wie zich helemaal concentreert op wat hij op dat moment
doet, is gelukkig. Het gaat dan helemaal niet om het gevoel van
geluk. Gevoelens kun je toch niet vasthouden. Het gaat
simpelweg alleen om het vermogen er te zijn, zonder over jezelf
na te denken, maar eenvoudigweg waar te nemen wat er is, wat
er in je is, wat er om je heen is en hoe je in God bent. De natuur
nodigt ons uit om dit vermogen te ontwikkelen, het vermogen om
bij het zien van de bloeiende schepping onszelf te vergeten en
simpelweg uitsluitend met onze zintuigen waar te nemen welke
schoonheid zich aan ons openbaart. Wie begint aan deze
leerschool, ontwikkelt het vermogen om het geluk te ervaren dat
God hem aanbiedt. Hij zal leren dat veel momenten in het leven
de smaak van geluk in zich hebben.
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Voorzitter: H.]. Jansen
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com

Scriba: Ans Krijt

Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

Rini van Dijkhuizen
PKN Kerkelijke jeugdwerker (i.0.)

Dhr. A. Nijland(reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel 06 12180541

tel 06 24728227

tel. 531255

tel 06 30618049

06 50213256
tel. 531277
06 22541865

tel. 531573

tel. 06 28690154

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.

IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
Kerkbalans:
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kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk

M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
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eefhoogeboom@gmail.com

via G. Visscher,

tel 06 23340539

NL74 RABO 0373 7429 24
NL25 RABO 0373 7324 57

tel. 531686

tel 06-21593651

tel 06 20753695

Ans Krijt 06-24728227 anskrijt@hotmail.com  of

Gerrit Visscher 06-20753695
gerrit.visscher.heeten@gmail.com
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