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KERKBLAD 

van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 1 december 2025 Redactie: 

      Dhr. H. de Wit 

Oplage: 345 ex.     Mevr. A. Rechterschot 

      Dhr. G. Visscher 

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl  Dhr. E.G. van den Broek 

 

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 15 december. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 

bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 

7324 57. 
 

Erediensten in december 2025 

7 dec 10.00 u ds. S. Roozenboom 

   1e collecte: KiA werelddiaconaat 

   2e collecte: Kerkbeheer 

14 dec 10.00 u ds. R. Gosker – Heilig Avondmaal 

   1e collecte: KiA werelddiaconaat 

   2e collecte: Ond.kerk.gebouwen 

21 dec 10.00 u dhr. P. Dullaert 

   1e collecte: PKN Jongerenwerk 

   2e collecte: Kerkbeheer 

24 dec 22.00 u dhr. M. Schippers 

   1e collecte: KiA Kinderen in de knel 

   2e collecte: Ond.kerk.gebouwen 

25 dec 10.00 u dhr. M. Schippers 

   1e collecte: KiA Kinderen in de knel 

   2e collecte: Kerkbeheer 

28 dec 17.00 u ds. S. Roozenboom 

   1e collecte: Diaconie 

   2e collecte: Ond.kerk.gebouwen 

4 jan 10.00 u dhr. M. Schippers 

   1e collecte: Diaconie 

   2e collecte: Kerkbeheer  
 
 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor 
iedereen van harte wordt uitgenodigd! 
 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Licht dat de wereld raakt 

“Kijk! Die mensen hebben al een kerstboom staan.” Verbaasd 

maar toch ook opgewonden deed mijn zoon zijn nieuwste 

ontdekking. Waar we een paar weken geleden nog in het zonnetje 

naar de sportclub reden is de rit veranderd naar een tocht door de 

nacht. De dagen kort, het licht zeldzaam. Overdag hangt er, 

vaker dan mij lief is, een grauwe sluier van bewolking voor de 

zon. Zo’n boom versierd en vol lichtjes spreekt tot de verbeelding.  

We steken kaarsen aan, hangen lampjes in bomen en langs daken 

— misschien omdat we diep van binnen verlangen naar licht. Niet 

alleen buiten, maar ook van binnen. 

Kerst is het feest van licht dat komt. In de christelijke traditie 

vertellen we het verhaal van een kind dat wordt geboren in een 

stal — kwetsbaar, klein, maar vol belofte. Een kind dat laat zien 

dat God niet ver weg is, maar midden in het gewone leven 

verschijnt. Niet in paleizen of macht, maar in eenvoud en 

nabijheid. 

Of je nu gelooft of niet, dat beeld raakt iets universeels. Want we 

herkennen allemaal momenten waarop hoop teer is, maar toch 

aanwezig. Een glimlach van iemand die je niet kent. Iemand die 

luistert. Een onverwachte ontmoeting. In zulke momenten breekt 

iets van het licht door dat kerst bedoelt te vieren. Het zijn de 

woorden van de engel die tegen Maria zegt: ‘noem hem 

Immanuel’; God is met ons. 

Advent, de tijd vóór kerst, is een tijd van wachten. Niet passief, 

maar verwachtingsvol. Wachten met open handen. In de bijbel 

wordt wachten vaak verbonden met hoop: de overtuiging dat wat 

gebroken is niet zo zal blijven. Dat liefde sterker is dan 

onverschilligheid. Dat vrede meer is dan een droom. Dat God een 

nieuw begin met ons wil maken.  

Misschien is dat wat kerst ons wil leren: dat licht begint in het 

klein. In een gebaar van aandacht. Dat kleine gesprekje met een 

collega. Een boodschap doen voor de buurman die slecht ter been 

is. Een rondje wandelen met de baby van de buren omdat ze de 

hele nacht zijn opgebleven. Het kleine licht zit in het durven 

geloven dat jouw aanwezigheid ertoe doet. Het kerstverhaal 
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nodigt uit om niet alleen te kijken naar wat donker is, maar ook 

te blijven zoeken naar momenten van licht — en ze door te 

geven. 

Ik weet met mijn hoofd. Na kerst worden de dagen langer. Dan is 

er weer meer licht. Maar misschien kunnen we oefenen om het 

licht niet vanzelfsprekend te vinden, maar te koesteren. Om te 

wachten, te hopen, en te geloven dat het mogelijk is dat er iets 

nieuws begint — in onszelf, in onze gemeenschap, in de wereld. 

Zo kan kerst opnieuw een uitnodiging zijn: om licht te ontvangen 

én licht te zijn. Niet groot of opvallend, maar echt. Menselijk. 

Nabij. 

Ik wens u allen gezegende kerstdagen vol geloof, hoop en liefde 

Mark Schippers 

Kerkelijk werker Wesepe 

 

Indrukwekkende 

gedachtenisdienst 

Op 23 november, de 

laatste dag van het 

kerkelijk jaar, hadden we 

onze jaarlijkse 

gedachtenisdienst. We 

herdenken daarbij de 

overledenen tussen 1 

oktober 2024 en 1 

oktober 2025. Mede 

dankzij onze voorganger 

Mark Schippers en de 

cantorij was het een 

indrukwekkende dienst. 

De cantorij zong onder 

andere het Agnus Dei 

van Herman Finkers en 

een nummer van The 

Byrds. Ook werden 10 
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kaarsen aangestoken, negen gemeenteleden en één dorpsgenoot, 

dit laatste naar aanleiding van een oproep van Mark in de 

dorpskrant. Tevens konden de kerkgangers een waxinelichtje 

ontsteken voor iemand in hun gedachte. Het eindresultaat was 

een kerk vol lichtjes, dat beeld willen we graag met u delen. 

De gedachtenishoek is nu helemaal leeg en dat is bijzonder omdat 

er de laatste maanden niemand is overleden. 

 

 

Activiteiten kerst 2025 

 

Engelen Project 

Dit jaar organiseert de Nicolaaskerk in Wesepe het 

kerstengelenproject. 

Met het kerstengelenproject hopen we in de donkere dagen voor 

Kerst wat extra verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar te 

creëren. Heel veel mensen van goede wil brengen zo samen een 

sprankje hemel op aarde. Als je goed kijkt, zijn engelen overal! 

Het project koppelt mensen die zich hebben opgegeven als 

‘kerstengel’ aan mensen die om wat voor reden dan ook wel wat 

extra aandacht kunnen gebruiken. Denk aan mensen die een 

moeilijke periode doormaken, maar ook mensen die altijd voor 

een ander klaar staan. De engel gaat op of rond de vier zondagen 

voor kerst langs op een adres om daar ‘een stukje  hemel op 

aarde’ te brengen. Dat betekent dat iemand een kaart, iets 

lekkers of zomaar iets leuks langsbrengt en aan de deur hangt of 

in de brievenbus stopt. Dat gebeurt anoniem. Ze doen er een 

klein briefje bij zodat het duidelijk is dat het te maken heeft met 

het engelenproject. 

Zou jij een engel willen zijn voor iemand in Wesepe? Je krijgt dan 

van ons een adres toegewezen, waar je vier weken lang eens per 

week iemand anoniem een hart onder de riem steekt. Om engel 

te zijn en iemand te verrassen hoef je niet in Wesepe te wonen. 

Ook als je iemand op wilt geven voor de aandacht van een 

‘engel’, dan kan je dat aangeven, maar alleen adressen in de 

nabije omgeving van Wesepe kunnen worden opgegeven voor de 

aandacht van een engel. 

 

Aanmelden of iemand opgeven kan via: 

markschippers@outlook.com 
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Kerstverhaal tijdens de kerstmarkt 

Kom tijdens de kerstmarkt op 13 december luisteren en meedoen 

in het interactieve kerstverhaal. Kinderen van alle leeftijden 

worden meegenomen in het 2000 jaar oude verhaal. Samen gaan 

zij onderweg en komen veel bijzondere mensen tegen.  

 

Filmavond: Het zoutpad  

Wanneer de echtgenoten Raynor en Moth onverwachts hun huis 

kwijtraken en Moth te horen krijgt dat hij ernstig ziek is, besluiten 

ze het eeuwenoude South West Coast Path te lopen, in de hoop 

dat de Engelse natuur hen troost kan bieden. 

Locatie: Beukenoot 

Datum: 10 december 

Aanvang: 20.00u 

Toegang gratis 

 

Soep en spelletjes 

Kom je een hapje mee eten en daarna een spelletje spelen? Van 

oud-Hollandse spellen zoals sjoelen en Mens erger je niet tot aan 

kaarten of Uno. Het kan allemaal op de spelletjesavond in de 

Beukenoot. Om 18.00u starten we met soep en stokbrood. Je 

bent van harte welkom. Het belooft een prachtige avond te 

worden met gezelligheid en plezier voor jong en oud! 

Locatie: Beukenoot 

Datum: 20 december 

Aanvang: 18.00u - 20.15u 

Toegang gratis 

 

Kerstattenties 80+ 

In de periode voor kerst ontvangen alle ouderen van 80+ uit de 

gemeente een attentie van de kerk. Een groep vrijwilligers is in de 

weken voor kerst al druk met het maken van deze attenties. 

Verschillende gemeente en kerkenraadsleden komen langs om 

een aardigheidje af te geven en u goede kerstdagen te wensen. 

 

Kerstnachtdienst in de Nicolaaskerk Wesepe 

Op woensdag 24 december nodigen we graag alle inwoners van 

Wesepe en omstreken van harte uit voor de kerstnachtdienst. 

Deze sfeervolle viering staat in de prachtige traditie van “Nine 

Lessons and Carols” – een kerstviering waarin lezingen uit de 

Bijbel worden afgewisseld met samenzang en koormuziek. Samen 
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luisteren, zingen en stilstaan bij het kerstverhaal dat hoop en licht 

brengt in donkere dagen. 

De muzikale begeleiding staat onder leiding van Corinne Ovinge-

Best, die met de cantorij zorgt voor een feestelijke muzikale 

invulling van de dienst. 

Datum: woensdag 24 december 

Tijd: Aanvang 22.00 uur (kerk open vanaf 21.30 uur) 

Locatie: Nicolaaskerk, Wesepe 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een warm drankje. 

Kom, luister, zing mee en beleef samen de warmte van Kerst in 

onze mooie dorpskerk! 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Op 3 november vergaderde de kerkenraad. 

We stelden de begrotingen 2026 vast van de 

diaconie en van kerkbeheer. Daarvan is 

mededeling gedaan in de dienst en de begrotingen 

hebben na de dienst ter inzage gelegen. De begrotingen kunnen 

door geïnteresseerden ook nu nog worden ingezien. Als u daar 

belangstelling voor heeft, kunt u contact opnemen met de 

penningmeesters van diaconie en kerkbeheer. 

Verder werden voorbereid de bijeenkomsten van Klein Salland: 

het Breed Overleg (besturen) op 12 november en het Collegiaal 

Overleg (pastores) op 18 november. 

Er was een uitnodiging van de burgerlijke gemeente Olst-Wijhe 

om als Protestantse Gemeente op 12 november mee te praten 

over het dorpsambitieplan waar Plaatselijk Belang Wesepe mee 

aan de slag is. In dezelfde bijeenkomst konden we mee praten 

over de gebiedsvisie voor Wesepe. Die gebiedsvisie wordt 

gemaakt door de burgerlijke gemeente als uitwerking voor 

Wesepe van de Omgevingsvisie Olst-Wijhe 2050, waarin Wesepe 

is aangewezen als “groeikern”. Die groei heeft ook gevolgen voor 

de sociale structuur en de maatschappelijke voorzieningen en 

daarom wil de gemeente daarover met diverse maatschappelijke 

organisaties, waaronder de kerk, overleg hebben. Het vervolg 

voor dit overleg is gepland op 9 december. 
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Er kwamen verder diverse onderwerpen aan de orde. Mark is 

weer voorgegaan in een viering in de Hartkamp. Er was een 

geslaagde bijeenkomst van de 80-plus-verjaardagen. We hebben 

weer iemand gevonden voor het regelmatig schoonmaken van de 

Beukenoot waar we erg blij mee zijn. Over het beheer van de 

Beukenoot is afgesproken dat Jo Jansen coördineert en dat Dick 

Stegeman het aanspreekpunt is voor de concrete dagelijkse 

beheerszaken. We moeten op zoek naar een paar extra 

vrijwilligers die kunnen helpen met het inzamelen van het oud-

papier. Het gaat om ongeveer tweemaal per jaar een 

zaterdagochtend. 

In overleg met de Dorpskrant werd een proefnummer gemaakt 

waarin ons Beukenblad is samengevoegd met de Dorpskrant. 

Zodat we konden beoordelen hoe het er uitziet als we het 

Beukenblad zouden gaan opnemen in de Dorpskrant. Hierover is 

begin december een vervolgoverleg. 

De volgende vergadering van de kerkenraad is op woensdag 17 

december. 

 

Met een hartelijke groet, 

namens de kerkenraad Harry de Wit, scriba 

 

 

DIACONIE 

 

 

 

 

 

Beste senioren van Wesepe e.o., 

We zijn alweer bijna toe aan de laatste maand van 2025! Wat 

vliegt de tijd. 

Komende maand hebben we nog 2 activiteiten: 

Samen Eten: 

Op woensdag 3 december a.s. staan om 12.30 uur de tafels weer 

voor ons gedekt in het “Wapen van Wesepe”.  Schuif ook eens 

gezellig aan bij dit 3-gangen diner incl. 1 drankje voor € 20. 

Opgave en afmelden tot de vrijdag ervoor, dit i.v.m. de inkoop 

door de keuken. Hebt u een dieet geef dit dan ook door bij 

opgave. 
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Kerstsoos: 

Op donderdagmiddag 18 

december om 14.30 uur in 

het “Wapen van Wesepe”. 

Deze middag komt Annet 

Nikamp, de geboren 

boerendochter uit 

Mariënheem voor ons 

optreden. Annet was op 

haar 13e al druk in de weer met haar gitaar, en zong daar ook bij. 

Nu woont ze met haar gezin in Nijverdal, en heeft een druk 

muzikaal en creatief bestaan. Ze treedt op door heel Nederland en 

soms ook daarbuiten. Op de Kerstsoos is ze bij ons te gast met 

haar Kerstrepertoire met traditionele en moderne Kerstliederen. 

Het belooft een mooie middag te worden. De kosten voor deze 

middag zijn € 15, incl. koffie /thee met iets lekkers, een drankje 

en hapjes. Opgave t/m zondag 14 december.  

Opgave voor bovengenoemde datums bij Fineke, tel: 0570-

532247 of 06 83141045. 

Geen vervoer? Dan kunt u contact opnemen met “Hulpdienst 

Wesepe” Ans: 06 24728227 of 

Gerrit: 06 20753695  

 

Voor de agenda van 2026: 

Woensdag 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst (plaats en tijd nog 

niet bekend) 

Woensdag 4 februari: Samen Eten. 

 

Hierbij willen we u alvast mooie Kerstdagen en een gezond, 

gelukkig en voorspoedig 2026 toewensen. Hartelijke groeten van 

de Sooscommissie: Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 
 

 

 

 

Open Kerk 

Met medewerking van een aantal vrijwilligers heeft Dick 

Stegeman er voor gezorgd dat we afgelopen zomer onze kerk 

weer open konden stellen op de donderdagen. Wat hebben veel 

mensen er mogen genieten, wat blijkt uit de interesse en leuke 

gesprekken die dat opleverde.  
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Op Hemelvaartsdag was de eerste Open Kerkdag en maar liefst 

28 personen kwamen een bezoekje brengen (waaronder twee 

grote groepen). Meestal komen er op zo’n dag rond de acht à tien 

personen, soms meer, soms geen een op een regenachtige dag. 

Dat laatste kwam gelukkig maar één keer voor.  

Uit heel Nederland komen de gasten, van Haarle tot Holten, van 

Limburg tot Friesland en opvallend vaak uit Noord of Zuid 

Holland. Zelfs nog een keer een vader met twee kinderen uit 

Letland die op bezoek kwam omdat vader aan de molen werkte 

en tijdelijk in Wesepe verbleef. Ook voor mensen die in Wesepe 

wonen, hebben gewoond of komen wonen blijkt het fijn te zijn om 

in de kerk een kijkje te kunnen nemen.  

 

Het is fantastisch om er mensen te mogen ontvangen en dat het 

wordt gewaardeerd blijkt wel uit de leuke reacties die na een 

rondleiding in het boek worden gezet. Wat een mooie kerk! Daar 

zijn vele gasten, en wij ook, het over eens. Fijn dat we dat 

kunnen delen. 

 

Giften diaconie 

De diaconie geeft naast de doelen vanuit de wekelijkse collectes 

ook incidenteel voor goede doelen. Verder zijn er jaarlijkse giften 

aan projecten, verenigingen of stichtingen in Wesepe, in de 

omgeving of wereldwijd. 

Zo hebben we een cheque van 250 euro mogen meegeven aan 

een groepje uit Wesepe dat op 29 september een bezoek bracht 

aan het Kerkasiel in Kampen waar de familie Babayants al meer 

dan een jaar ‘opgesloten’ zit in de kerk. Door er 24 uur per dag 

een dienst te houden kunnen zij niet worden opgepakt en uitgezet 
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naar Oezbekistan. Ook ‘onze’  Reinier Gosker gaat er regelmatig 

voor en, voorafgaand aan zijn dienst daar, werd de cheque 

overhandigd waar ze erg blij mee waren. 

Verder ging er een jaarlijkse gift naar:   

Plaatselijk: de Jeugdsoos, ZEO, OED en Ouderensoos 

Regionaal: ZT ATD Vierde wereld Zwervel in Wijhe, Vrienden van 

Cirkel, Voedselbank Raalte en De Horsthoeve in Broekland. 

Wereldwijd: Stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind en Red 

Horse Company (Klein Salland project in de Filipijnen) 

 

Bloemengroep kerstbakjes maken 

Op dinsdag 16 december gaan we kerstbakjes 

maken met de dames van de bloemengroep. 

Vindt u het leuk om ons te komen helpen, 

kom dan ook naar De Beukenoot; ‘vele 

handen maken licht werk’ en het is ook 

gezellig! We beginnen om 13.00 uur.  

Tot dan,  

De Bloemengroep  
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STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 

 

 

 

Beste mensen,   

De laatste spelletjesmiddag van dit jaar is op 10 december a.s. 

om half drie in de Brouwershof. 

De Sint is dan alweer naar Spanje maar de Kerstman komt nog 

wel even om de hoek kijken. 

U bent van harte welkom! 

Hart. groet van Bertus, Klaasje en Jenny 

 

 

KERKBEHEER 

 

 

 

2026 

 

 

Kerkbalans  

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2026 zijn in volle gang.  

De start van de actie is op zaterdag 10 januari om 13.00 u. Hij 

loopt door tot en met 24 januari. Daarna worden op 

maandagavond 26 januari de toezeggingen geteld. 

De start wordt ingeluid door het luiden van de kerkklokken, 

waarna de tassen met enveloppen worden uitgedeeld aan de 

vrijwilligers die de enveloppen bij u komen brengen en ophalen.  

Deze vrijwilligers krijgen hiervoor in december een aparte 

uitnodiging. 

Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse 

Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.  

En misschien ten overvloede: zou u willen kijken of u uw 

toezegging voor 2025 al hebt betaald? Er is al ruim 93% van de 

toezeggingen binnen, maar er missen er dus nog wel een aantal. 

Misschien is die van u erbij. Onze kerk kan niet zonder uw 

bijdrage! 
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Eindejaarscollecte  

U vindt in dit kerkblad een envelop waarin u uw bijdrage voor de 

eindejaarscollecte kunt deponeren. Met uw gift aan de 

eindejaarscollecte 2025 draagt u bij aan onze gemeente die 

omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!  

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de 

bestemming, neemt u dan contact op met één van de 

kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel 

hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u 

opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt 

u het zakje ook in de collectezak doen, in de brievenbus bij de 

kerk deponeren of aan een kerkenraadslid geven.  

 

 

 

En mocht u helemaal geen cash geld meer in 

huis hebben of de kerkbladbezorger gemist 

hebben dan kunt u d.m.v. de hiernaast 

geplaatste QR-code uw bijdrage ook digitaal 

voldoen.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift! 

 

Voor de kerkbladbezorgers: De inleveravond is op woensdag 7 

januari te beginnen om 19.30 u. De koffie met oliebol staat dan 

voor u klaar. U krijgt daarvoor een aparte uitnodiging samen met 

dit kerkblad. 

De kerkrentmeesters 

 

Vrijwilligers oud papier 

Zoals iedereen weet is er de laatste zaterdag van elke maand 

gelegenheid om oud papier en karton te brengen bij de containers 

op het terrein van Anton en Annet Niemeijer naast de Kerk.  

De opbrengst gebruiken we voor het onderhoud van de Kerk in 

Wesepe. 

De kerk is een belangrijk onderdeel van ons mooie dorp Wesepe. 

Nu zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die een paar keer per 

jaar op de zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur willen 

helpen bij het inzamelen van oud papier en karton. 

Het is een mooie gelegenheid om diverse mensen te spreken! 
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Hebt u interesse mail of bel met ondergetekende. 

U krijgt vroegtijdig  (begin van het jaar) een mail wanneer u bent 

ingepland. 

Bij  voorbaat dank. 

Prot.Gem.Wesepe 

Jo Jansen, jojokejansen@gmail.com, tel. 06-53737210.  

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

26 okt Diaconie € 42,50 

 Kerkbeheer € 47,80 

2 nov Geen dienst in 

Wesepe 

 

9 nov Diaconie € 74,50 

 Kerkbeheer € 64,65 

16 nov Diaconie € 31,10 

 Kerkbeheer € 32,40 

23 nov Gift  € 50,00 

 

Via Bank: 

Gift Kerkbeheer: 23 nov € 50,- 

Collecten kerkbeheer: 23 nov € 50,-, 11 nov € 20,-, 28 okt € 30,-  

19 okt € 2,50, 17 sep € 40,-, 10 sep € 5,-, 31 aug € 5,-. 

 

WESEPE LAAT JE NIET LOS (12)  

  

“Zalig Kerst en gelukkig nieuwjaar” (1, de voorbereidingen)  

 

Eén van de dingen die ik uniek vond en sinds mijn pensionering 

danig mis is de voorbereiding van diensten voor de kerkelijke 

hoogtijdagen, zoals Pasen – en nu dus Kerst. Een creatief 

groeiproces met een gevoel en in een sfeer die ik eigenlijk 

iedereen zou willen toewensen. Wát een voorrecht om samen met 

gemeenteleden toe te werken en toe te leven naar het: 

“Verrassende van eeuwenoude Woorden” waar toch steeds weer 

naar uitgezien wordt!  

  

Naar mijn gevoel uniek voor Wesepe is de allereerste 

voorbereiding samen met een aantal kloosterlingen van Sion. Het 

mailto:jojokejansen@gmail.com
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was inmiddels sinds de jaren ’60 (oecumene) een traditie 

geworden dat een deel van hen in een avondgebed gregoriaanse 

liederen uit hele grote gezangenboeken zouden zingen.  

In november dus togen een ouderling en ik dan naar een stijlvolle 

maar wel heel sobere gastenkamer, alwaar wij ontvangen werden 

door de toenmalige abt, soms ook met prior Desiderius en 

natuurlijk ook met pater Augustinus, de cantor-organist van de 

gemeenschap.  

Wij stelden dan een thema voor en zochten een Bijbelgedeelte en 

liederen daarbij. En vooral bij dat laatste boorden wij een zeer 

overvloedige bron aan bij de overigens zwijgzame pater – 

zangmeester. Hij kwam bij die gelegenheid met zóveel suggesties 

en zong die dan ook gedeeltelijk voor. Om toch de lijn van het 

gesprek over de liturgie vast te houden moesten de abt of de 

prior met broederlijke liefde en met herhaalde pogingen trachten 

hem tot enige kalmte te bewegen. Vervolgens spraken we dan 

een datum af in adventstijd en de belofte, dat wij op tijd met 

enkele auto’s voor de kloosterpoort zouden wachten om hen op te 

halen en natuurlijk later weer terug te brengen.  

  

Maar wat leerde de praktijk?  

Zoals afgesproken waren we dan met 2 of 3 auto’s op tijd 

aanwezig. Maar wie schetst dan toch onze verbazing dat het 

aspect van het georganiseerde vervoer grotendeels in duigen viel. 

Regelmatig ging de deur open en daar zag je dan de ene en dan 

een volgende geestelijke met flapperend habijt hetzij op de fiets, 

hetzij op een brommer in het donker langs ons heen scheuren. En 

als laatste pater Willem, de hofchauffeur met een auto als 

eigendom van het klooster, met waarschijnlijk het grote 

gemeenschappelijke gregoriaanse liedboek daarin vervoerend.  

En tóch kwam iedereen op tijd aan! En wat een prachtig sfeervol 

geheel vormden zij in hun witte pijen, gezamenlijk zingend in een 

inmiddels sfeervol aangeklede kerk. En tot slot ging vrijwel 

iedereen mee naar de pastorie voor lekkere koffie en een lekkere 

sigaar! Zíj beleefden het als een echt en gezellig uitje en wíj 

hadden genoten van een indrukwekkende dienst.  

  

Wat er tijdens die adventsperiode óók wezenlijk bij hoorde was 

een kerstwijding voor de bejaardensoos, die steevast gehouden 

werd in het toenmalige zalencentrum Dieperink. Een bijeenkomst 
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die uiterst goed verzorgd werd door het bestuur, in samenwerking 

met Gerrit, Rikie en hun assistenten.  

Tevreden mensen zaten (ik spreek over de jaren 1983-1990) 

genoeglijk aan lange tafels. En ook dáár waren enkele 

kloosterlingen bij aanwezig. Eén van hen las een stukje uit de 

gebruikelijke kerstverhalen en ik verzorgde een kleine meditatie 

met zo nu en dan een advents- of kerstlied er tussendoor. In de 

pauze werd wat geconsumeerd waarbij de meegebrachte heerlijke 

koeken uit de eigen keuken van het klooster niet konden 

ontbreken.  

Vervolgens werd het licht wat gedempt, waarna mevrouw Dijk (de 

predikantsweduwe) een mooi kerstverhaal voordroeg. En met een 

kleine attentie ging ieder voldaan door het donker terug naar 

huis.  

  

Met welke ogen leest u nu deze regels?   

Is het wat kerst – zoetsappig, is het wat ál te nostalgisch, iets 

niet meer van deze tijd? Hoe veelvuldig hoor je niet in onze 

huidige maatschappij noodkreten over doorgeschoten 

individualisme en toenemende eenzaamheid onder ouderen, ja, 

zelfs onder jongeren! En welke pogingen worden er vandaag de 

dag niet gedaan mensen toch weer tot elkaar te brengen? Nou, 

hoe kostbaar zijn dan niet deze advents- en 

kerstherinneringen! Noem het – zoals de wereldvermaarde joodse 

filosoof Levinas het uitdrukt – “het kleine goede”. 

  

En dáárvan wil ik graag nog even gewag maken van een 

persoonlijk stukje adventsvreugde. Steeds weer een uniek 

moment, als je zomaar op een decembermiddag een trekker via 

de oprijlaan de (oude) pastorie hoorde naderen. Een paar 

kerkenraadsleden hadden uit een bos een grote kerstboom gehakt 

voor de kerk, maar daarnaast en en passant ook één voor de 

kosterij en één voor de pastorie, zonder kouwe drukte. Zo ging 

dat gewoon! Het gaat mij niet om het “hebben” maar om de 

vanzelfsprekende inclusiviteit ook door dit kostbare “kleine 

goede”.   

  

Wat een voorrecht om bij de voorbereidingen naar Kerst getuige 

te mogen zijn van de samenwerking van vele mensen, die 

allemaal op hun eigen manier met zorg en toch ook heel 

vanzelfsprekend hun taken uitvoerden.  
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Het geheel heeft iets “ZALIGS!”  

De volgende keer: “Zalig Kerst en gelukkig nieuwjaar” (2)  

Ds. DvD  

 

AGENDA 

 

 

 

3 dec 12.30 u Samen eten       Wapen van Wesepe 

10 dec 09.00 u College kerkrentmeesters De Beukenoot 

10 dec 14.30 u Spelletjesmiddag SOHW       Brouwershof 

10 dec 20.00 u Filmavond De Beukenoot 

15 dec 19.00 u deadline kopij kerkblad 

16 dec 13.00 u Kerstbakjes maken De Beukenoot 

17 dec 18.30 u Vergadering diaconie De Beukenoot 

17 dec 19.30 u Kerkenraad vergadering 

18 dec 14.30 u Kerstsoos Wapen van Wesepe 

27 dec 09.00 u Oud papieractie   erf fam. Niemeijer 

 

 
 

Nieuws vanuit het Breed Overleg 

In het kerkblad van Wesepe was er door de kerkenraad een 

verslag geschreven van de op 21 oktober in Wijhe gehouden 

jaarlijkse gezamenlijke kerkenraadsvergadering. In Wesepe is 

men dus al op de hoogte. 

 

Als u dit verslag leest zijn er, uit dankbaarheid dat er binnen Klein 

Salland geen vacatures meer zijn, vier bomen geplant nabij de 

Zoogenbrink waar wij onze jaarlijkse Pinksterdienst houden. Het 

zijn vier essen geworden, geplant door de vier voorgangers wiens 

achternamen alle met een S beginnen.  

Hoe mooi is zo’n dankbaarheidssymbool.  

 

Mede naar aanleiding van de gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering zal er in de komende tijd op 

verschillende plekken nader worden gesproken over het 

perspectief van Klein Salland. De voorgangers zullen met een 

eerste oriëntatie starten. 
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In de Classis, waar Jeanette Koekkoek uit Wijhe namens Klein 

Salland is vertegenwoordigd, werd nog eens benadrukt dat er 

belang gehecht wordt aan het functioneren van Ringen zoals Klein 

Salland, als ontmoetingsplek tussen meerdere gemeentes en de 

classis. Dat is bemoedigend en we gaan dus nog maar volop door. 

 

Egbert Gritter, 

voorzitter 

 

Diaconieën Klein Salland 

De gezamenlijke diaconieën vergaderen 3-4 x per jaar. Hierin 

bespreken we elkaars projecten en willen elkaar ondersteunen in 

de dingen die samen kunnen. Zo werken we nu o.a. aan 

document hoe we individuele hulpvragen het beste kunnen 

vormgeven.  

Gezamenlijk is ook de aardappelactie. De uitgedeelde, gepote en 

geoogste aardappelen zijn donderdag 13 november naar de 

voedselbank in Raalte gebracht. Daar hebben we ook een 

rondleiding gehad.  
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Nieuw Project 2026: Laboratorium voor Tortola CRCE 

In 2026 is Olst de kartrekker voor een gezamenlijk Klein Sallands 

doel. Olst heeft gekozen voor het project waarbij Jan en Magda 

Zijp uit Olst nauw betrokken zijn. Jan en Magda werden begin 

jaren 80 uitgezonden voor medische projecten in Zuid-Soedan en 

Kenia. 

In Kenia ontmoetten zij pastor Joseph Apindi en raakten ook 

bevriend. Door deze vriendschap raakten zij betrokken bij zijn 

school project in een krottenwijk vlak naast een enorme 

vuilnisbelt. Zijn visie is niet alleen het evangelie te verkondigen, 

maar ook kinderen scholing aan te bieden, als een uitweg uit een 

leven in armoede.  

In de sloppenwijk van Nairobi staan kleine hutjes dicht op elkaar 

in ongezonde leefomstandigheden en veel onveiligheid.  

Veel alleenstaande moeders proberen de kost te verdienen. 

Opvang van kinderen gedurende de dag geeft structuur en 

veiligheid. Een opleiding kan de weg banen uit de armoede.  

In 2003 begon pastor Apindi een basisschool: Tortola Child 

Rescue and Educational Centre, die uitgroeide tot een junior 

middelbare school met op dit moment 145 leerlingen. Waarna 

kinderen toegang kunnen krijgen tot regulier vervolgonderwijs 

buiten de krottenwijk. 

In 2009 is het Nairobi School Fund opgericht om gestructureerde 

financiële steun te bieden aan dit project. Dit maakt de giften ook 

aftrekbaar voor de belasting.  

De bijdrage van het Nairobi School Fund wordt vooral gebruikt 

voor salarissen van de leerkrachten, onderwijsbenodigdheden en 

een warme maaltijd per dag.  

Voor middelbaar onderwijs is ook een laboratorium vereist en dat 

hebben wij nu als speciaal project om hiervoor de benodigde 

materialen aan te schaffen.  

1 februari is de eerste Klein Sallandse dienst en zal er 

gecollecteerd worden voor dit doel. Van harte aanbevolen! 

 

Namens de diakenen van Klein Salland, 

Anna Couperus 

 

Dominees planten bomen op de Zoogenbrink 

De beroepingscommissie in Olst was de plaats waar het idee is 

ontstaan. Immers, zij wisten als eersten dat de vier voorgangers 

allemaal met een S zouden beginnen als de beoogde kandidaat 
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het beroep zou aannemen. Daar moest iets speciaals van 

gemaakt worden en al snel kwam de link naar de es. Toen ook 

nog eens bleek dat de Zoogenbrink jaarlijks kosteloos haar 

terreinen beschikbaar stelt voor de Pinksterdienst viel al gauw de 

term bankbaarheid. Want niet alleen de beroepingscommissie was 

dankbaar dat Ds. Henriëtte Schaap naar Olst kwam, dat gold voor 

heel Klein Salland. Het idee werd vooraf even voorgelegd aan 

Herman Menkveld, deskundige op dit terrein, hij zag geen 

bezwaar mits het planten in november zou gebeuren. Dat is de 

beste tijd daarvoor. 

Het voorstel van de beroepingscommissie werd dan ook door alle 

vier kerkenraden met applaus ontvangen en de voorbereidingen 

konden beginnen. Ondergetekende had zich opgeworpen als 

coördinator maar uiteindelijk was het Herman die na overleg met 

de Stichting IJssellandschap besloot om geen bomen te halen bij 

een boomkweker maar om zelf binnen de terreinen van de 

Stichting jonge boompjes op te graven, deze zouden veel beter 

bestand zijn tegen de gevreesde essentakkenziekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V.l.n.r. Mark Schippers, Job Stein, Henriëtte Schaap, Richard Slaar 

 

Op 18 november werden de bomen geplant, uiteraard met de 

nodige humor en gadegeslagen door enkele leden van de 

beroepingscommissie. Zelfs de plaatselijke pers was er op af 

gekomen. Helaas kon Dorien Koetsier, kerkelijk werker in Wijhe, 
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er niet bij zijn. Desondanks was het voor het team pastores een 

leuke teambuildingsactiviteit. 

Door de afwezigheid van Dorien is besloten om het bijbehorende 

bordje te plaatsen tijdens de eerstvolgende Pinksterdienst, want 

de bomen staan vlak naast het terrein waar de dienst wordt 

gehouden. 

 

Gerrit Visscher, Wesepe 

 

Bijbelquiz Klein Salland 

Bijbelquiz Klein Salland: donderdagavond 22 januari 2026 

Locatie: ’De Bastiaan’, Kerkplein 3 in Olst 

Inloop 19:30 uur en de quiz begint om 20.00 uur 

Aanmelden vooraf: heel graag 

 

De Bijbel gaat elke zondag open in de kerk. Veelal een lezing uit 

het Eerste (of Oude) en ook het Tweede (of Nieuwe) Testament. 

Wellicht lees je ook regelmatig zelf in de Bijbel, maar wat 

onthouden we daarvan en wat weten we van de Bijbel?  

Als je wilt ontdekken wat je van de inhoud van de Bijbel weet, 

doe dan mee met de Bijbelquiz. Ga de uitdaging aan met jezelf en 

anderen om de meerkeuzevragen te beantwoorden op 

voorgedrukte formulieren.  

Elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag wordt in veel plaatsen de 

Bijbelquiz georganiseerd. Oud-deelnemers zijn erg enthousiast 

dus we hopen dat er veel mensen uit de vier gemeenten komen! 

Spannend wie, uit welke Protestantse gemeente van Klein 

Salland, deze keer de winnaar wordt. 

Het wordt een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en 

interessante weetjes. De vragen worden ondersteund met 

PowerPoint en filmpjes. De quiz is van het Nederlands/Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG) en bestaat uit een aantal vragen uit de 

hele Bijbel en een finaleronde.  

Je kunt zelf meedoen met de quiz, maar je kunt uiteraard ook als 

toeschouwer komen. 

In januari van dit jaar 2025 werd de quiz in Wijhe gehouden, 

waar ook de meeste deelnemers vandaan kwamen. Nu is deze in 

Olst, misschien wel voor het eerst.  De avond duurt tot ongeveer 

21.30 uur. Toegang is gratis. 

Aanmelden kan bij Henk IJmker (e-mail: h.ijmker55@gmail.com 

of tel. 06-3103 9456) t/m vrijdag 16 januari 2026. 

mailto:h.ijmker55@gmail.com
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Kerkdiensten in Klein Salland 

   

       Raalte 

datum tijd voorganger 

7 dec 10.00 u ds. R. Slaar 

14 dec 10.00 u ds. R. Slaar 

21 dec 10.00 u ds. M. Veenstra-Oving, Heerenveen 

24 dec 18.15 u ds. R. Slaar - kinderkerstfeest 

24 dec 21.00 u ds. R. Slaar 

25 dec 10.00 u ds. R. Slaar 

28 dec 10.00 u ds. mr. drs. J.P. van Ark, Wapenveld 

31 dec 19.30 u Pastoraat  

4 jan 10.30 u ds. R. Slaar 

 

 Olst 

datum  tijd voorganger 

7 dec 10.00 u ds. H. Schaap 

14 dec 10.00 u ds. S. Roozenboom 

21 dec 10.00 u ds. H. Schaap 

24 dec 22.30 u ds. J.G. Zomer 

25 dec 10.00 u ds. H. Schaap 

28 dec 10.00 u ds. W. Davelaar 

31 dec 19.30 u ds. G.A. Trouwhorst 

 

 Wijhe 

datum  tijd voorganger  

7 dec 10.00 u ds. Job Stein  

14 dec 10.00 u ds. Job Stein 

21 dec 10.00 u ds. J.G. Zomer Staphorst 

24 dec 16.30 u ds. Job Stein – Kerstwandeling 

24 dec 22.30 u ds. Job Stein 

25 dec 10.00 u  ds. Job Stein 

28 dec 10.00 u ds. H. Nekeman Olst 

31 dec 19.30 u ds. Job Stein 

 

 

De redactie van Het Beukenblad wenst iedereen 

fijne feestdagen en een gelukkig 2026! 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

KERKELIJK WERKER Mark Schippers                   tel 06 20450796 
     
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,              tel 06 12180541 
 Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
 hjansen3511@gmail.com 
 Scriba: Harry de Wit     tel 06 83232078 
 Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe 
 scribapknwesepe@gmail.com   
 
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland (reserveren)             tel 06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
        06 22541865 
 
KOSTER Kostersteam  06 28690154 
  
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle      tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
BEGRAFENISSEN/  Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 
FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe   tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom      tel 06 21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 
KINDEROPPAS via G. Visscher      tel 06 20753695 

 
HULPDIENST  Ans Krijt  tel 06-24728227     
WESEPE anskrijt@hotmail.com 
 Gerrit Visscher  tel 06-20753695  
 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 
 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com


24 

 

 

 

 

 


