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KERKBLAD 

van de 
Protestantse Gemeente Wesepe 

 

Verschijningsdatum: 29 januari 2024  Redactie: 
      Mevr. A. Krijt 
Oplage: 345 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl   Dhr. E.G. van den Broek 
 
Kopij voor de maand maart inleveren vóór 19 februari. 

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 

bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57. 

 

 

Erediensten in februari 2024 
 

4 febr. 10.00 u  Ds. H. Diermanse 

    Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat 

    Eindcollecte: Onderhoud gebouwen 

11 febr. 10.00 u  Klein Salland dienst Raalte  

     Inz. der gaven: Actie voor Ruwanda 

18 febr. 10.00 u  Ds. R. Gosker 

    Inz. der gaven: Binnenlands diac. 

    Eindcollecte: Onderhoud gebouwen 

25 febr. 10.00 u  Ds. Ds. R. Heins 

    Inz. der gaven: Missionair werk 

    Eindcollecte: Onderhoud gebouwen 

3 mrt 10.00 u  Ds. E. Urban 

    Inz. der gaven: Voorjaarszending 

    Eindcollecte: Onderhoud gebouwen 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 

 
 
 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 

waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd! 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Roepingenzondag - ‘Spreek, uw dienaar luistert.’   
(1 Samuel 3: 10) 
 

28 Januari is het Roepingenzondag. Heel eerlijk: ik had daar nog 

nooit van gehoord, maar zag het op de website van de 

Theologische Universiteit Utrecht; dat is de universiteit voor de 

Nederlands Gereformeerde Kerken. Die roepingenzondag is dus 

ook voor die kring bedoeld. Misschien dat dit ook in deze 

orthodoxe tak van de protestantse familie een tamelijk nieuw 

fenomeen is, maar goed, zij hebben in ieder geval zo’n 

roepingenzondag. Wij, PKN’ers missen dat. Toch wel jammer, 

want: met die roeping tot predikant is het in ons kerkverband 

slecht gesteld. De verontrustende berichten in de media zijn soms 

wat overtrokken, maar duidelijk is dat we op een enorm 

predikantentekort afstevenen, ondanks dalende ledenaantallen, 

fusies van gemeente en een groter aantal kerkelijk werkers. De 

geringe aanwas ‘nieuwe’ predikanten is zorgelijk.  

Dat merken we nu al. In onze classis, en ook in Klein Salland, zijn 

er veel vacatures. Er wordt veel gehengeld in de 

predikantenvijver, maar er zwemmen steeds minder vissen in 

rond. ‘Vroeger reageerden er wel 20 predikanten op 1 

advertentie’, zei een lid van een beroepingscommissie uit de buurt 

onlangs tegen me. ‘Nu nog maar één!’. Mijn opmerking dat ze er 

ook maar eentje nodig had werd met enig sarcasme onthaald.  

Maar het klopt wel. Ook ik merk dat jongeren niet meer zo warm 

lopen voor de kerk en zeker niet voor het ambt. Ze zijn er wel die 

zich willen inzetten voor de kerk en er ook wel willen werken, 

maar om daar nou een universitaire studie voor te volgen… met 

Grieks én Latijn én Hebreeuws?  

Als we een roepingenzondag overwegen, dan moet het niet gaan 

over predikanten, maar over ieders roeping: dat je je wilt inzetten 

voor de kerk omdat je gelooft in het verhaal van God met 

mensen, omdat de woorden van het Evangelie je raken, omdat je 

je thuis voelt waar men samenkomt rond Woord en Tafel. Zo’n 

roepingenzondag (Pinksteren?) zou het vuur wat kunnen 

aanblazen. De sombere stemming verdrijven met enthousiaste 

verhalen.  

Neem het verhaal van Samuel: In een tijd dat er amper nog 

woorden van de Heer klonken en er geen visioenen meer 

doorbraken en de godslamp bijna is uitgedoofd, ook een tijd 

waarin de toekomstige ambtsdragers (de zonen van priester Eli) 
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er een potje van maken (ze stelen het offervlees om zichzelf er 

aan te goed te doen) is daar ineens dat tempelknechtje. Hij veegt 

de vloer, stoft het altaar af en voorziet de bijna blinde Eli van zijn 

natje en droogje. En juist hij verstaat de stem van God, die in de 

nacht tot hem spreekt. ‘Spreek Heer, uw dienaar hoort’.  

Dat zou mijn visioen zijn voor de kerk. Dat we in die gewone 

dingen die in de kerk gebeuren (en daarbuiten!), het bezoeken 

van de ouderen, de kostertaken in de eredienst, hulp aan wie dat 

nodig heeft, de bos bloemen voor gemeenteleden, de 

vervoersdienst, noem maar op – dat we daarin iets van ‘roeping’ 

kunnen verstaan. En dat vanuit die betrokkenheid dan die andere 

roepingen voortkomen: ambtsdragers als ouderling, diaken, 

kerkrentmeester, kerkelijk werker, organist, koster, cantor en ga 

zo maar door. En ja, ook de predikant. Gevoed door het 

enthousiasme en de gemeenschapszin van de plaatselijke kerk. 

Geroepen om daarin aan de slag te gaan. In het vertrouwen dat 

uiteindelijk niet wij, maar God zijn gemeente onderhoudt.  

‘Spreek Heer! Uw dienaar hoort!’. 

 

ds. Henk Spit 

Prot. Gem. Diepenveen  

(en consulent van de PG 

Wesepe) 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Klein Salland viert barmhartigheid 

 

Op 11 februari a.s. doen we dat dus 

samen in Raalte. 

 

Hierover heeft u in het november-nummer 

van dit kerkblad al het nodige kunnen lezen. 

 

We willen ons verdiepen in 'barmhartigheid' en daar in 

verschillende (creatieve) vormen bij stil staan. Zo kan het je nog 

veel meer gaan zeggen. 

Want wat is barmhartigheid eigenlijk? Is het iets met 

'medelijden'? Medelijden dat jij hebt met een ander? Of dat een 

ander heeft met jou? 

Jezus praat over 'hongerigen te eten geven', 'dorstigen te drinken 

geven', over 'er willen zijn voor zieke en eenzame mensen', voor 

vreemden en vrienden, zelfs naar vijanden toe vraagt Jezus om 

barmhartigheid. 

Maar ja: wat is voor jou barmhartigheid? Wanneer ervaar, hoor of 

zie jij dit? Wat of wie is dan 'barmhartig’? En dan: Wat zeggen de 

zogenaamde 7 werken van barmhartigheid jou? 

 

Dorien Koetsier en Richard Slaar nemen je mee op reis door het 

veelkleurige land van barmhartigheid. Woon jij daar ook? 

 

NB: Er is ook een nevendienst voor de kinderen gepland waar de 

kinderen met het onderwerp aan de slag kunnen. 
 
Kerstmarkt 

Hoewel het niet zulk mooi weer was, zat De Beukenoot op 9 

december (kerstmarkt) vol met kinderen en hun ouders. Zij 

luisterden naar het Kerstverhaal van Dick Bruna. Tijdens dit 

verhaal mochten ze een Engel inkleuren en er een mooie wens op 

zetten. Deze Engel mochten ze meenemen naar huis of in de kerk 

in de kerstboom ophangen. We sloten dit alles af met warme 

chocolademelk en een kerstkransje. De kinderen kregen allemaal 

een bon om een frietje te halen. Lekker! Een gezellig uurtje was 

dit. 
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Kinderkerstfeest 

Vrijdagmiddag 22 december kwamen we bij elkaar in De 

Beukenoot voor een kinderkerstfeest. We hebben een verhaal 

gehoord 

over een 

kerststal 

en elkaar 

helpen. 

Daarna 

mochten 

de 

kinderen 

zelf een 

kerststal 

maken. 

Ze 

konden 

bijna niet 

wachten 

om aan de gang te gaan. Er waren allerlei materialen. Een paar 
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kinderen bouwden samen met ijslollystokjes een kerststal. Een 

ander ging kleuren of verven. Met veel fantasie en creativiteit 

waren de kinderen bezig. 

Aan het eind van de middag kwamen de ouders koffiedrinken en 

konden de kinderen in de kerk verstopte appels en mandarijnen 

zoeken. Dit was een zeer geslaagd kinderkerstfeest.  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst Senioren Wesepe 

Op woensdag 10 januari waren er zo’n 30 senioren in De 

Beukenoot om elkaar te ontmoeten en nieuwjaar te wensen. We 

begonnen met koffie en een lekkere oliebol. Vervolgens kregen 

we een drankje en hebben we getoost op 2024. Aansluitend kreeg 

iedereen heerlijke snert. De Beukenoot was gezellig ingericht met 

allemaal tafeltjes waar ongeveer 6 personen aan konden zitten. 

Iedereen had het naar de zin. Er werd volop met elkaar gepraat 

en gelachen. En een spontane actie van mevrouw Smeenk-

Brinkhuis! Zij wist 2 mooie gedichten uit haar hoofd voor te 

dragen.  

Het verhaal dat ik voorlas wil ik graag met jullie delen: 

 

De drie vragen 

Een koning bezat alles wat een mens zich maar wensen kon, 

maar hij wist niet waarvoor hij leefde. Drie vragen kwelden hem: 

Wat moet ik doen? Met welke mensen moet ik doen wat God van 

mij verlangt? Wanneer moet ik dat doen? Na alle wijzen, alle 

geleerden te hebben geraadpleegd, hoorde hij over een boer, 

ergens ver weg, die hem misschien een bevredigend antwoord 

zou kunnen geven. De koning ging meteen op reis en na vele 

weken kwam hij op het land van de boer aan. Deze keek 

nauwelijks op toen de tsaar zich tot hem richtte met zijn vragen. 

De boer gaf geen antwoord maar ging door met ploegen. De tsaar 

werd kwaad en zei: “Weet je wel tegen wie je spreekt? Ik ben een 

zeer machtige Koning.” Maar ook dit maakte geen indruk op de 

boer, die doorging met zijn werk. Plotseling kwam een 

zwaargewonde man het veld op gewankeld. Voor de ploeg viel hij 

neer. De boer zei tegen de koning: “Help mij deze gewonde naar 

mijn hut te dragen.” “Ik zal je helpen”, antwoordde de koning. 

“Maar geef je me dan antwoord op mijn vragen?” “Straks”, zei de 

boer, en samen brachten zij de man naar de hut en verbonden 

zijn wonden. “Zeg je het me nu?” vroeg de koning. 

“Je kunt naar huis”, zei de boer. “Je hebt de antwoorden gehad op 
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je vragen: Wat moet ik doen? Wat op mijn weg komt. Met wie 

moet ik het doen? Met degenen die aanwezig zijn. Wanneer moet 

ik het doen? Op het moment dat het zich voordoet.” 

We sloten deze nieuwjaarsbijeenkomst af met het zingen van een 

lied van Sela: “Een toekomst vol van hoop”.  

 

Rini van Dijkhuizen 

 
 

Gesprek met de kerkelijk werker? Dat kan!  

Misschien heeft u al wel gemerkt dat ik, Rini, naast activiteiten 

voor de jeugd de laatste tijd meer aanwezig ben bij de ouderen 

van Wesepe. Mijn interesse is namelijk heel breed en ik vind het 

fijn om met de hele gemeente in contact te komen.  

Mocht u, mocht jij, het op prijs stellen om eens met mij te praten 

over de kerk, over wat u/jij wel of niet gelooft, over omgaan met 

verlies of levensbeschouwelijk opvoeden, aarzel niet om contact 

met mij op te nemen!  

Ik ga graag met u/jou/jullie in gesprek.  

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk (jeugd)werker, 06-30618049 

R.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl  
 

 

 

 

 

DIACONIE 
 

 

 

 

Beste Senioren van Wesepe e.o., 

Na een paar drukke maanden is het nu weer wat rustiger. Nog 

even een terugblik op de afgelopen periode: 

In november gingen we ‘Samen Eten’ en hadden we de 

Sinterklaas Bingo. We hadden behoorlijk wat prijzen ingekocht en 

de bezoekers die er waren hebben genoten en gingen dan ook 

met leuke prijsjes naar huis.  

mailto:R.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
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Tijdens het 

‘Samen Eten’ in 

december kregen 

we onverwachts 

bezoek van onze 

bekende Pietjes 

uit Wesepe en 

Deventer. Ze 

deelden voor 

ieder iets lekkers 

uit voor thuis bij 

de thee/koffie. 

 

 

 

En op 20 december hadden we onder het genot van koffie/thee en 

iets lekkers, en een hapje 

en een drankje onze 

Kerstsoos in ”Het Wapen 

van Wesepe”. Gerard 

Kolkman en dochters Wieke 

en Noortje brachten 

sfeervolle kerstzang en 

muziek ten gehore. 

Iedereen heeft genoten van 

deze middag. Er werd nog 

een kerstverhaal 

voorgelezen en Henk Jansen 

en Dick Stegeman waren 

aanwezig namens de 

kerkenraad. Het was een 

geslaagde middag en 

iedereen kwam alvast in de 

kerststemming. 
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Op woensdag 10 januari zijn we het nieuwe jaar gestart met 

koffie en een oliebol, een nieuwjaarsborrel met daarna snert met 

roggebrood en spek en ook nog een toetje. Veel bezoekers 

brachten een toost uit op het nieuwe jaar en konden gezellig 

bijkletsen. Op onze uitnodiging schoof Milou Diks aan bij de koffie. 

Zij is beleidsmedewerker zorg en welzijn van de gemeente Olst-

Wijhe. Rini van Dijkhuizen van de PG Wesepe vertelde een kort 

verhaal en we hebben 

nog samen met haar 

een lied gezongen.  

Geheel onverwachts 

stond mevrouw Derkje 

Smeenk-Brinkhuis op 

en vertelde uit haar 

blote hoofd nog 2 

leuke verhaaltjes in 

dichtvorm. Al met al 

hebben we samen 

genoten van deze start 

van 2024 en iedereen 

ging met een glimlach 

op het gezicht 

huiswaarts! 

 

 

Vooruitblik:  

Op woensdag 7 februari gaan we om 12.30 uur weer ‘Samen 

Eten’ in Het Wapen van Wesepe. De kosten voor het 3 gangen 

diner inclusief een drankje zijn € 20. Graag opgave (en eventueel 

weer afmelden) tot de vrijdag ervoor bij Fineke (tel. 532247). 

Heeft u een dieet meldt dit dan bij de opgave. Voor vervoer kunt 

u ‘Hulpdienst Wesepe’ inschakelen: 06-20753695 (Gerrit) of 06-

24728227 (Ans). 

Nog nooit geweest? Trek de stoute schoenen aan en schuif eens 

aan bij de Soos en/of het ‘Samen Eten’. 

Graag tot ziens en de hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, 

Fineke en Erna 
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Motalib Weijters komt cheque ophalen in Wesepe 

Vorig jaar hebben we in het Klein Salland project gecollecteerd en 

acties gehad om bij te dragen aan waterputten in Bangladesch. 

Dat heeft bij elkaar een prachtig bedrag opgeleverd voor het 

gezondheidsproject van de stichting SLOPB die zorg draagt voor 

het realiseren van die waterputten.  Op zondag 28 januari komt 

voorzitter van de stichting Motalib Weijters hoogstpersoonlijk naar 

Wesepe om dan na de dienst rond 11 uur de cheque in ontvangst 

te nemen. Een ieder is van harte welkom om daar bij aanwezig te 

zijn. 

 

 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 
 

 

Beste mensen, 

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag 14 februari a.s. om 

half drie in De Brouwershof. 

We maken er weer een gezellige middag van met koffie/thee en 

iets lekkers. 

U bent dus van harte welkom. 

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 

 

 

 

 

KERKBEHEER 
 

 

Nog even over de begroting 

In het artikel over de begroting is een storende fout geslopen. De 

optelling in de linker kolom is niet correct. Er is daar een post 

Incidentele inkomsten à € 5000,- weggevallen. Als die wordt 

meegerekend dan is de optelling weer correct. Dank aan de 

oplettende lezer van dit blad die ons daarop gewezen heeft! 
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Eindejaarscollecte 2023 

Op woensdag 3 januari was het de jaarlijkse telavond van de 

eindejaarscollecte. Het was een gezellige boel want de meeste 

kerkbladbezorgers bleven koffiedrinken en er was flink wat bij te 

praten. 

De eindstand van de collecte is geworden: € 2644,-. 

Een prachtig bedrag, vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. De 

kerkrentmeesters zijn heel tevreden met dit bedrag.  

Ze danken alle gevers en de trouwe ophalers van de enveloppen 

van harte hiervoor. 

 

 

2024  
 

Tijdens het maken van dit kerkblad is de actie Kerkbalans 2024 in 

volle gang. We zitten dan midden in de twee kerkbalansweken. 

De start was op 13 januari met het inmiddels traditionele 

klokluiden. Na het klokluiden was er koffie en werden de tassen 

met enveloppen uitgedeeld aan de lopers. 

De slotavond zal ook weer op de bekende manier worden 

gehouden, dus op maandagavond 29 januari is er weer Bingo. 

Tegelijkertijd worden dan de toezeggingen geteld en aan het 

einde van de avond wordt dan de (voorlopige) eindstand 

bekendgemaakt. 

Deze eindstand zal ook te vinden zijn op de website en 

afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 4 februari.  

Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse 

Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.  

Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!  

 

De kerkrentmeesters  
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Opbrengst van collecten en giften 

 

 

 

24 december Diaconie € 172,60 

 Kerkbeheer € 175,60 

25 december Diaconie € 129,85 

 Kerkbeheer € 113,85 

31 december Diaconie €   96,40 

 Kerkbeheer € 106,40 

7 januari Diaconie €   17,70 

 Kerkbeheer €   21,45 

14 januari Diaconie €   28,70 

 Kerkbeheer €   33,30 

21 januari Geen dienst in Wesepe 

 

 

AGENDA 
 

 

 

  7 febr  12.30 u Samen eten  Het Wapen van Wesepe 

14 febr    9.00 u Kerkrentmeesters vergadering De Beukenoot 

14 febr 14.30 u Spelletjesmiddag      Brouwershof 

19 febr 20.00 u Redactievergadering      Kikkerspad 9 

24 febr   9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 

28 febr   9.00 u Diaconie vergadering De Beukenoot 

28 febr 10.00 u Kerkenraadvergadering De Beukenoot 

 

 
Wijhe 2024, kring kerkgeschiedenis - 14 en 28 februari 

Op woensdag 14 en 28 februari neemt Dieneke van Hoegee ons 

weer mee met haar mooie verhalen. De avonden zijn in ’t 

Langhuus in Wijhe van 20.00 uur tot 22.00 uur. Graag een week 

vooraf aanmelden bij uw contactpersoon of 

bij jennyreijntjes@gmail.com 

 
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 

mailto:jennyreijntjes@gmail.com
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Vorig seizoen hadden we het over de tijd tussen de Moderne 

Devotie en de Reformatie, pakweg de 15e eeuw, de eeuw van de 

Renaissance, waarmee de wedergeboorte van de klassieke 

oudheid bedoeld wordt. Maar er gebeurt in die tijd zo veel, zo 

revolutionair, dat je onze moderne tijd niet kunt verklaren zonder 

die gebeurtenissen, bijvoorbeeld ontdekkingsreizen, en 

uitvindingen, zoals de boekdrukkunst. We gaan verder met het 

einde van die 15e eeuw, wanneer uit Spanje Joden en Moslims 

verdreven worden; de tijd waarin Erasmus, één van de grootste 

auteurs van Nederland en België, de overgang verpersoonlijkt van 

de Middeleeuwen naar de moderne tijd. (Zie de biografie: 

Erasmus, dwarsdenker, van Sandra Langereis.) En daarmee gaan 

we weer samen op weg naar de Reformatie, nu aan de hand van 

een nieuw boek (Reformatie in de lage landen, 1500-1620, van 

Christine Kooi). 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
4 febr. 10.00 u ds. R. Slaar 
11 febr. 10.00 u Klein Salland dienst 
18 febr. 10.00 u ds. J.G. Zomer, Staphorst 

25 febr. 10.00 u ds. S.M. Roozeboom, Holten 

3 mrt 10.00 u ds. R. Slaar 
  
            Olst 
datum  tijd voorganger 
4 febr. 10.00 u ds. H. van Es 
11 febr. 10.00 u Klein Salland dienst in Raalte 

18 febr. 10.00 u ds. I de Zwart  
25 febr. 10.00 u ds. E. Urban 
3 mrt 10.00 u ds. J. Zomer 
 
            Wijhe 
datum  tijd voorganger  

4 febr. 10.00 u ds. M.Veenstra-Oving 

11 febr. 10.00 u Klein Salland in Raalte 
18 febr. 10.00 u Josyanne Luten, Zuidwolde 
25 febr. 10.00 u ds. M. Gaastra, Windesheim 
3 mrt 10.00 u mw. P. Kramer, Laren 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 
 

PREDIKANT vacature 
    
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                         tel 06 12180541 
   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 
   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 
   scribapknwesepe@gmail.com    
 
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 
De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 
 
KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 
 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 
FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 
 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 
HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 
WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  
 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 
WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 
 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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