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Erediensten in juli en augustus 
 

2 juli 9.30 u  Ds. A. Führmann 

   Inz. der gaven: Diaconie 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 
9 juli 15.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen 
    Inz. der gaven: Jongerenwerk 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 
16 juli 9.30 u  Naar Raalte 
   Ds. R. Slaar 
23 juli 9.30 u  Ds. D. van Doorn 
   Inz. der gaven: Diaconie 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 

30 juli 9.30 u  Lekenpreek door Henk Willink  
   Inz. der gaven: Diaconie 
   Eindcollecte: Kerkbeheer 
6 aug 9.30 u  Naar Wijhe,  
   Ds. R. Gosker 

13 aug 9.30 u  Pastor P. Dullaert 
   Inz. der gaven: Zomerzending 
   Eindcollecte: kerkbeheer 
20 aug 10.00 u  Ds. R. Gosker, mevr. G. Pieper 
   Kermisdienst 

   Collecte: voor Madre Rosetta een 
   project voor kansloze meisjes in  
   Maputo (Mozambique) 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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27 aug 9.30 u  Hr. H. Dijkman 
   Inz. der gaven: Diaconie 
   Eindcollectie: Kerkbeheer 
3 sept 10.00 u  Mevr. R. van Dijkhuizen 

   Inz. der gaven: Jongerenwerk 
   Eindcollectie: Kerkbeheer 
 
Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt 
diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 

dienst.  
Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 
waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 

 
 
 
 

Over grenzen 
 
“Ga je nog weg deze zomer?” 
Hoe vaak gaan de gesprekken in deze tijd niet over ‘er op uit 
gaan’, en ‘grenzen over gaan'. De grens over van: ‘je deur toch 
eens uitgaan’, de grens over om ‘anderen te ontmoeten’, de grens 
over om ‘naar het buitenland’ te gaan. 
Grenzen over gaan: dat doe je niet altijd even gemakkelijk. 
Alhoewel we tegenwoordig er juist veel mee worden 
geconfronteerd. Dat mensen grenzen over gegaan zijn in de 
intimiteit, of in woorden en houding die anderen kleineren en 
kwetsen. En de vertrouwenspersoon gezocht en gevonden wordt 
om dit te uiten en te delen. Ook in de kerk. 

We gaan grenzen over. Wie had bijvoorbeeld een paar jaar 
geleden gedacht dat steeds meer mensen de diensten in de kerk 
online zouden willen zien. Om zo toch verbonden te kunnen 
blijven.  
Maar ook in andere zin kan je grenzen over gaan: als je in een 

gespreksgroep durft te delen, hoe het met je gaat, wat je denkt, 
waarin je twijfelt of gelooft. Zo merkten we in de 
ontmoetingsgroep voor mantelzorgers dat je sneller vertelt over 
de partner die achteruit gaat door dementie, dan te delen wat dit 
betekent voor jezelf, als mantelzorger, als mens.  

Je komt jezelf ook tegen als je je eigen grenzen over bent 
gegaan. Dat je toch teveel gedaan hebt voor die ander, op je 
werk, in het gezin, of voor de kerk. En blijft het lastig dit te 
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veranderen door de signalen die je krijgt. Dan komt die zin weer 
naar boven van: “Heb God lief, en je naaste als jezelf.” Waarin én 
God, én de naaste maar ook jezelf aandacht vragen om in balans 
te blijven. 

Grenzen over gaan: we komen dat ook tegen in de bijbel. 
Zo wil ik Ruth even naar voren halen. De Moabitische 
schoondochter van Noömi. 
Ruth die getrouwd was met de zoon van Noömi en die in de God 
van Israël geloofde.  

Hoe is dat als de ander gelovig is, en jij hier niet mee bent 
opgegroeid? 
Dan ga je een grens over, om de ander daarin te gaan begrijpen 
en te respecteren. Om de betekenis te leren kennen van de 
rituelen, het geloof, de traditie. 
Hoe was het toen voor Ruth toen haar schoonvader kwam te 
overlijden, maar ook je zwager en zelfs je eigen man? Om je 
eigen verdriet te voelen maar ook om te zien hoe het verdriet om 
het gemis, je schoonmoeder veranderde in een bittere vrouw en 
die zo een grens trok?  
Toen Noömi besloot terug te gaan naar haar eigen land, omdat 
God zich het lot van haar volk had aangetrokken, bleef Ruth haar 
trouw en ging samen met Noömi terug. Samen de grens over 
door te zeggen: Uw land is mijn land, uw God is mijn God. Ruth 
stelde zich hiervoor open. Voor een ander land, een andere 

cultuur, een andere God. 
Door deze grens over te gaan, het onbekende tegemoet, ontstond 
er ruimte. Om de liefde te ontdekken en levensvreugde te vinden. 
Ze was de grens over gegaan om God te zoeken, en vond God in 
het hart van mensen.  

Dus grenzen over gaan?  
Dat kan nog elke dag. 
 
Dorien Koetsier 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Anders dan anders-diensten 
Er komen een heleboel anders dan anders-diensten in de 

komende maanden. 25 juni komt Diepenveen te gast bij ons en 
zal ds. A. Zaal voorgaan. Een week erop is het tijd voor ds. 
Fuhrmann en vieren wij het Heilig Avondmaal. 9 juli is er om 
15.00 uur een theatergroep en gaat Rini voor, hopelijk buiten en 
anders in de kerk. Aansluitend volgt het benefiet-diner, waarvan 

de opbrengst naar het diaconaal project gaat, bij Jelle in het 
Wapen. Zondag 16 juli gaan we naar aanleiding van Raalte 900 
jaar naar de Kruisverheffing en Raalte en daarna in processie naar 
de Plaskerk. 30 juli doet Henk Willink de preek van een leek. 6 
augustus gaat ds. Gosker voor in Wijhe en zijn wij daar te gast. 
De dienst op 20 augustus in de tent begint om 10.00 uur! 
Op 17 september 2023 zal Harm Knoop voorgaan in de dienst in 
onze mooie kerk. Een ieder die Harm kent weet dat hij graag een 
interactieve dienst wil. Waarin wij uitgedaagd worden om na te 
denken, mening te vormen en vooral uit je comfortzone te 
stappen. We zorgen voor een prettige setting voor in de kerk in 
een kring met Corinne op de piano als begeleiding en een kop 
koffie voor ons. We hopen op een heleboel mensen in deze kring 
in de kerk. Voor de mensen thuis die niet kunnen komen is het 
misschien wel een leuk idee om met meerdere mensen mee te 

doen, te discussiëren en koffie te drinken samen. Dus voor 
mensen die niet op vakantie gaan, zorgt de Protestantse 
Gemeente Wesepe voor een zomer met veel afwisseling.           
Hartelijke groet,  
Ans Krijt 

 
 
 

Lekenpreek 30 juli door Henk Willink 
Vorig jaar heeft Henk Jansen het spits afgebeten voor de 
Lekenpreek in onze kerk in Wesepe. 
Zondag 30 juli a.s. zal voor de tweede keer in de geschiedenis 
van onze Protestantse Gemeente de Lekenpreek op het 
programma staan. Aan mij is gevraagd dit keer de Lekenpreek te 
presenteren. Graag voldoe ik aan dit verzoek. 
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Mijn naam is Henk Willink. Ik ben 32 jaar getrouwd met Wilma 
Eskes. Vlak na ons huwelijk zijn wij verhuisd naar het 
buitengebied van Wesepe.  
Velen zullen mij kennen vanuit mijn maatschappelijke functies in 

het dorp, zoals voorzitter Zomerfeesten, bestuurslid Sportclub 
Wesepe en bestuurslid Plaatselijk Belang. 
Ondanks dat ik gedoopt ben in de Nederlands Hervormde kerk, de 
zondagsschool heb bezocht en nog een jaar via catechisatie 
onderwezen ben in de geloofsleer, ben ik geen godsdienst 

praktiserend kerklid.  
De bijeenkomst in de kerk op 30 juli zal dan ook niet het karakter 
hebben van een dienst en niet van een traditionele preek, 
integendeel. 
 
In de Lekenpreek wil ik u kort meenemen in mijn visie op het 
geloof. 
Daarna wordt u meegenomen in mijn interesses voor de 
bouwkunst, voor deze gelegenheid vooral geconcentreerd op de 
kerkelijke gebouwen.  
In mijn professionele carrière in het vastgoed heb ik leiding 
gegeven aan verschillende projectontwikkelingen in opdracht van 
kerkelijke organisaties (kerken en kloosters). Daar vertel ik graag 
over. 
Ook zal ik kort stilstaan bij mijn suggesties voor de kerkgebouwen 

van de toekomst. 
 
Deze voordracht zal aantonen dat je op verschillende manieren 
een band kunt hebben met de kerk.  
In mijn geval vanuit respect voor gelovigen en mijn 

maatschappelijke betrokkenheid bij de kerk. 
Ik hoop uw interesse gewekt te hebben om de Lekenpreek bij te 
wonen.  

 
 

 
 
Welkom op 30 juli, 
Henk 
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UIT DE KERKENRAAD 
 
 

 
 

Op woensdag 14 juni was er weer een kerkenraadsvergadering. 
Naast alle praktische zaken werd er ook gesproken over de 
invulling van de predikantsvacature. Er is een eerste aanzet 
gemaakt voor een profiel, maar daar willen we natuurlijk graag de 
hele gemeente bij betrekken en raadplegen. Wij hebben op 24 
september ons eigen startzondag, en na afloop bij de koffie willen 
we graag uw mening horen! Dus bereid u voor! De eerste aanzet 
voor een profiel leest u hieronder. 
 
Wat voor een voorganger zoeken wij? 
Het budget gaf de afgelopen paar jaar ruimte voor een aanstelling 
van 0,4 fte academisch opgeleide predikant. De opbrengsten van 
kerkbalans lopen langzaam maar zeker terug, voor de komende 

jaren is er waarschijnlijk ruimte voor een aanstelling van 0,35 fte. 
Daarom gaat de voorkeur uit naar een pastor/kerkelijk werker 
met een lagere salarisschaal, zodat er een grotere aanstelling 
mogelijk is. Een minpunt de afgelopen jaren was het gevoel dat 
de predikant “te weinig zichtbaar” was in het dorp vanwege de 

aanstelling van slechts 0,4 fte. 
Qua profiel zoeken we iemand die aansluiting zoekt bij het 
dorpsleven en als boegbeeld en vertegenwoordiger wil fungeren 
van de protestantse gemeente. De zondagse erediensten werden 
de afgelopen jaren al voornamelijk ingevuld door gastpredikanten, 

wat goed bevalt. Daarom heeft het verzorgen van erediensten 
niet de hoogste prioriteit. Wel wordt verwacht dat de gezochte 
kandidaat de ouderlingen ondersteunt bij het pastoraat. 
Het is belangrijk dat de kandidaat volop meedoet bij 
dorpsactiviteiten zoals de jaarlijkse kermisdiensten, en aansluiting 
zoekt bij het verenigingsleven in het dorp. Daardoor kunnen ook 
onze leden worden bereikt die op zondag niet naar de kerk gaan, 
speciaal de leden in de leeftijdsgroep van 30-60 jaar. Het 
versterken van de onderlinge cohesie en samenhang in de 
dorpsgemeenschap is van groot belang, en beperkt zich niet tot 
alleen de leden van onze kerk. Een voorbeeld van het Wesepse 
gemeenschapsgevoel is de wekelijkse bloemengroet na de dienst 
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op zondag, die ook geregeld naar mensen gaat die niets met de 
kerk hebben, maar waarmee we wegens ziekte of rouw wel 
meeleven. Dit wordt zeer gewaardeerd. Wesepe is een klein dorp, 
iedereen kent iedereen, en de dorpsidentiteit is voor velen 

misschien wel sterker dan de identiteit als gelovige.  
Kortom, Wesepe zoekt een boegbeeld als vertegenwoordiger van 
de kerk voor het hele dorp, iemand die volop meedoet in het 
verenigingsleven, die daarin de kerk vertegenwoordigt, en die 
duidelijk zichtbaar is in het dorp, ook voor de niet-kerkgangers en 

zelfs voor niet-leden.  
Onze gemeente heeft een jeugdwerker-in-opleiding in dienst met 
een kleine aanstelling. Haar aandacht gaat vooral uit naar de 
kinderen in de leeftijdsgroep van de basisschool, en in mindere 
mate middelbare school. Ook is ze al diverse keren voorgegaan in 
de zondagse erediensten, ondanks dat ze nog in opleiding is, en 
dat gaat haar steeds beter af, ook in die rol is ze duidelijk 
gegroeid de afgelopen tijd. Daar zijn we heel blij mee. Van de 
nieuwe kandidaat die wij zoeken verwachten we dan ook dat deze 
nauw zal samenwerken met onze bestaande jeugdwerker. 
 

De vergadering werd beëindigd door Tini Lunenberg met een mooi 
gedicht over sterren: 
 

Heer, ik heb vanavond buiten gestaan, 

Onder Uw wijde hemel keek ik naar boven  
en zag miljoenen sterren, grote en kleine 
 
is het waar, is Uw liefde zo wijd als de hemel,  
kent u ons allen, zoals u alle sterren kent 

en feilloos voert langs hun banen? 
 
Geef mij vertrouwen in U, ook als er nevels zijn en wolken,  
Als ik de zon van Uw liefde niet zie, 
Uw goedheid en grootheid niet kan ontdekken. 

 
Geef mij helderheid van geest, om ook in het donkerste 
uur 
Uw lichtend aangezicht te zien, 
Uw vriendelijke ogen te ontwaren. 

 
Henk Jansen 
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In memoriam  
Lambertus Johannes (Berthus) Rechterschot 
Geb. 24 december 1941  -   ov. 8 juni 2023 
Berthus werd geboren in Averlo als jongste zoon uit een gezin van 

5 jongens. Hij huwde op latere leeftijd met Henny Holtkamp uit 
Apeldoorn. Hiervoor moest hij de koeienschuur verbouwen om 
met zijn gezin te wonen. Henny had 3 kinderen maar hierna werd 
nog dochter Anja geboren. Hij boerde bijna zijn hele leven aan de 
Beerninksweg samen met zoon Henry die het bedrijf verzorgde 

tijdens de vele vakanties die het gezin maakte in heel Europa, 
maar ook Tunesië en Canarische eilanden. Naast zijn boerderij 
hield hij van de drijfjacht en ook de schietvereniging lag hem na 
aan het hart.  
Ook de vele jaren Kerkbalans in Averlo vond hij prachtig om te 
doen. Helaas moest hij met zijn vrouw in 2019 verhuizen naar het 
Averbergen in Olst wegens de ziekte van Henny, maar ook zelf 
kreeg hij te maken met Alzheimer. Na een val op 21 mei brak hij 
zijn heup waarna het snel achteruit ging. Op 8 juni overleed hij 
waarna hij in besloten kring werd gecremeerd.  
Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte toe. 
 
In memoriam 
Hendrik Steegink 
Henk (Hendrik) Steegink is geboren op 27 mei 1946 op boerderij 

‘de Punt”  Neulemansweg 31 te Broekland waar hij op 13 mei 
2023 is overleden.  
Henk had één zus en samen gingen ze naar de openbare lagere 
school in Broekland. Later ging hij naar de landbouwschool in 
Heino. Naast het werk op de boerderij reed Henk melk. In de 

winter 1x per dag en in de zomer 2x daags. Zelfs nog op zijn 
trouwdag moest hij eerst melk halen. Hij deed ook van alle 
loonwerk.  
In 1967 trouwde hij met Ria Endendijk en het jonge stel ging bij 
zijn ouders in huis wonen. Ria raakte zwanger en groot was de 

verrassing toen na de geboorte van Erna, er nog een meisje 
geboren werd Gerdien. Henk zijn moeder is overleden in 2006 en 
zijn vader in 2010 en nu hebben Henk en Ria achterkleinkinderen. 
Henk was graag thuis en ging nooit op vakantie. Hij keek graag 
voetbal en Max Verstappen. Henk stelde wel graag uit en “dat kan 
nog weh” was een bekende uitspraak van hem. Zijn ziekte stelde 
niet uit en na een kort ziekbed, waarbij zijn vrouw en kinderen, 
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schoon-, klein- en achterkleinkinderen vol bewondering en 
respect zagen hoe hij heeft gestreden, hebben ze hem los moeten 
laten. Wij wensen een ieder die hem dierbaar was heel veel 
sterkte en kracht toe. 

 
 
REMINDER 
 
Zondag 9 juli 15.00 uur een 

‘anders dan anders-viering’  en om 
17.00 uur een benefiet-diner voor 
waterputten in Bangladesh! 
 
Een anders dan anders-viering met de 
kleine theatergroep Over Schapen 
Enzo. Over Schapen Enzo wordt 
gevormd door Ilse Bevelander en 
Anneke Doest, hét christelijke 
muziektheatervrouwenduo van 
Nederland :). 
Ze maken sinds 2002 samen muziektheater, vol absurdistische 
scènes, ontroerende liedjes en interactie. Humor en boodschap, 
dat is wat ze brengen. Op 9 juli zullen zij met ons ontdekken wat 
er allemaal gebeurde in de Ark van Noach. We gaan niet alleen 

luisteren, we gaan ook meedoen met een speurtocht. Deze gratis 
viering is voor iedereen toegankelijk! Bij mooi weer op het 
kerkplein en bij slecht weer in de kerk. De collecte die gehouden 
wordt, is voor het waterputtenproject in Bangladesh!  
 

Vanaf 17.00 uur kun je genieten van een echte Bengaalse 
3-gangen maaltijd bij het Wapen van Wesepe! 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Overleg met 
een Bengaalse kok, inkopen doen. Mango’s uit Bangladesh, via 

Misti Farm, zijn binnengekomen. Misti Farm biedt vruchten uit 
Bangladesh, voor een eerlijke prijs. De vruchten komen 
rechtstreeks van onafhankelijke telers die duurzaam en 
milieuvriendelijk werken. De vruchten zijn iets duurder dan bij 
ons in de supermarkt, maar op deze manier dragen we bij aan 
een beter leven voor de teler en zijn gezin.  
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De kosten voor dit 3-gangendiner zijn € 15,00 en voor kinderen 
tot 12 jaar € 5,00. Dit is exclusief drankjes. De opbrengst van het 
diner gaat naar SLOPB, het project waar de kerken van Klein 
Salland zich aan verbonden hebben dit jaar. 

Voor het diner graag opgeven en dat kan tot en met 3 juli bij 
Jacky van Tartwijk (06-31768816) of Ans Krijt (06-24728227). 
 
VAN HARTE WELKOM! 
Rini van Dijkhuizen, Ans Krijt, Jacky van Tartwijk en Cora 

Schensema 
 
 
Nieuwe reeks ontmoetingsgroep mantelzorgers 
 
Tussen Pasen en Pinksteren hebben we een eerste reeks met een 
ontmoetingsgroep partner-mantelzorgers gehouden. Een aantal 
andere mensen had hier graag aan deelgenomen, maar kon dat 
niet vanuit praktisch oogpunt. 
Omdat we opnieuw een aantal namen hebben van mensen die 
willen deelnemen, gaan we “een reeks van drie ochtenden” 
aanbieden in het najaar. Net als vorige keer in drie locaties: Wijhe 
(Langhuus), Olst (De Bastiaan) en Boskamp (De Hoeksteen). 
 
De indeling voor elk van de ochtenden ziet er als volgt uit: 

9.45-10.00 uur inloop met koffie/thee 
10.00-11.30 uur gesprek, delen 
11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk 
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd 
 

Bent u partner-mantelzorger en hebt u interesse om deel te 
nemen aan deze reeks? Laat het ons weten, want er is zeker 
ruimte voor meer mensen. Wees welkom! We denken aan 
maandagochtenden in oktober en begin november. Maar dat 
stemmen we nog af met degenen die deel willen nemen. 

 
Vanuit de PG Wijhe, PKN Olst, PKN Wesepe, parochie H. Lebuinus, 
locaties Engelbert en Willibrord, 
Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochie H. Lebuinus,  
lonnekegunnink@hetnet.nl / 038 - 452 7475 
Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst,  
acehogenboom@kpnmail.nl / 0570 – 677 763 

mailto:lonnekegunnink@hetnet.nl
mailto:acehogenboom@kpnmail.nl
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Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe,  
dorien.koetsier@pgwijhe.nl / 06 – 2412 0655 
Ans Krijt, ouderling PKN Wesepe,  
anskrijt@hotmail.com / 06 - 247 28 227 

 
 
Ontmoetingsgroep mantelzorgers, een impressie 
Drie keer mochten we bij elkaar komen met een groep van acht 
personen, die mantelzorger zijn van een dierbare partner met 

dementie of psychische problemen. Onze reeks begon met 
kennismaken. Ieder mocht vertellen wie hij of zij is. Maar al snel 
ging het natuurlijk over de partner voor wie ze zorg dragen. Toch 
hebben we (Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe, en 
Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochie H. Lebuinus) steeds 
gevraagd: ‘en hoe is het met jou?’. 
Het werden drie zeer kostbare ochtenden. Allereerst zijn we 
dieper gedoken in het begrip mantelzorger. We vertelden daarbij 
over de H. Martinus, die de helft van zijn mantel weggaf aan 
iemand, die de nacht anders in de kou moest doorbrengen. En we 
noemden de mantelmadonna: Maria bij wie we onze zorgen, 
verdriet, maar ook onze dankbaarheid en vreugde in de zakken 
van haar mantel mogen stoppen. Dorien vertelde drie 
bijbelverhalen op prachtige wijze opnieuw, door samen met de 
deelnemers de loop van het verhaal weer voor de geest te halen. 

Het verhaal van Jezus, die zegt: Ik ben de goede herder. Het 
verhaal van de storm op het meer en het verhaal van Noömi, de 
schoonmoeder van Ruth. In alle verhalen zitten herkenbare 
elementen. Het doet goed te voelen, dat al vanouds mensen 
worstelen met wat er zich in hun leven aandient. 

Wat geef jij de ander en wat mag je, ook al is het misschien 
minimaal, van de ander ontvangen? Een spannende vraag, die 
soms confronteerde, maar vaker nog ontroerde. Dorien en ik zijn 
geraakt door de wijze waarop iedereen met elkaar omging en hoe 
er serieus nagedacht was over hoe hij of zij dit zelf mocht 

ervaren. 
Met elkaar onderzochten we in de derde bijeenkomst waar verlies 
ervaren wordt en hoe je opnieuw kracht opdoet. Elke ontmoeting 
sloten we af met een bezinningsmoment in de kerk. We zongen, 
we baden en staken een kaarsje op voor wat ons op dat moment 
het meest bezighield.  

mailto:dorien.koetsier@pgwijhe.nl
mailto:anskrijt@hotmail.com
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Bij de laatste ontmoeting kwam alles bij elkaar. Iedereen had 
thuis gezocht naar een tekst, een lied, een gedicht of een beeldje 
dat hem of haar kracht geeft. Of er werd een eigen tekst 
geschreven. Dorien en ik mochten deze ochtenden begeleiden, 

maar uiteindelijk waren het de deelnemers zelf die elkaar de 
nodige wijsheden teruggaven. Daarnaast ontstonden contacten 
onderling. Wij kunnen alleen maar hopen, dat deze contacten 
onderling door mogen gaan. Want de drie ontmoetingen zijn nu 
geweest en afgerond, maar ieders leven gaat natuurlijk door. Met 

alle vallen en opstaan, die daarmee gepaard gaan. 
Dorien en ik willen jullie van harte danken voor je deelname en je 
vaak ontroerende bijdrage. Boven alles wensen we jullie alle 
sterkte en alle goeds bij alles wat op je pad komt. 
Voor de reis wens ik je dat de weg je tegemoet komt,  
de wind steeds in je rug is, de zon je gezicht verwarmt  
en zachte buien je velden beregenen.  
En dat God, tot ons weerzien, je bewaart in de palm van Zijn 
hand. 
 
Dorien Koetsier en Lonneke Gunnink 
 
 

 
 

DIACONIE 
 
 
 
 

Beste senioren van Wesepe e.o. 
  
Op de woensdagen 5 juli, 9 augustus en 6 september gaan we 
weer samen eten in “het Wapen van Wesepe”. 
Dus niet zoals we eerst van plan waren op 2 augustus, dit is een 
week opgeschoven naar de 9de! 
We starten om 12.30 uur en de kosten zijn € 20 voor een 3-
gangen diner incl. een drankje. 
Graag aan / afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke, telf: 0570 
532247. 
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We zouden het erg leuk vinden als we eens wat ‘nieuwe’ senioren 
mogen begroeten. Het is altijd erg gezellig, en zo ziet en spreekt 
u uw dorpsgenoten eens onder het genot van een heerlijk diner. 
Verwen u zelf eens 1x per maand, en schuif eens gezellig aan. 

  
Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met ‘de Hulpdienst 
Wesepe’, telf: 06-24728227 of 06-20753695. 
  
Graag tot ziens 

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna 
 
 
. 

 
 
 

KERKBEHEER 
 
 

 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 

Datum  Diaconie  Kerkbeheer 

28 mei geen dienst in Wesepe 
4 juni   € 24,40  € 25,60 
11 juni  € 74,70  € 66,40 
18 juni  € 29,65  € 27,50 
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AGENDA 
 
 

 
5 juli   12.30 u Samen eten   W. v. Wesepe 
29 juli     9.00 u Oud papieractie1     erf fam. Niemeijer 
9 aug   12.30 u Samen eten   W. v. Wesepe 
21 aug     9.00 u Ouderlingenvergadering de Beukenoot 
21 aug   20.00 u Redactievergadering   Kikkerspad 9 
29 aug     9.00 u Kerkbeheer   de Beukenoot 
24 aug   20.00 u Diaconievergadering  de Beukenoot 
26 aug     9.00 u Oud papieractie2     erf fam. Niemeijer 
30 aug   19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot 
 
 
 

 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
 
datum  tijd  voorganger 
2 juli  09.30 u  Ds. R. Slaar 
9 juli  09.30 u  Ds. R. Slaar 
16 juli  09.30 u  Ds. R. Slaar 
23 juli  09.30 u  Ds. J.G. Zomer, Staphorst 
30 juli  09.30 u  Mevr. A. Nijland-Baljeu, Mariënheem 
6 aug  09.30 u  Ds. B. Aalbers, Zwolle 
13 aug  09.30 u  niet bekend 
20 aug  09.30 u  Ds. R. Slaar 
27 aug  09.30 u  Ds. R. Slaar 
3 sept  10.00 u  Ds. S.M. Roozeboom, Holten 
 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
2 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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 Olst 
 
datum  tijd  voorganger 
2 juli  09.30 u  Ds. S. Hoogendijk 
9 juli  09.30 u  Ds. A. Blanken 
16 juli  09.30 u  Klein Salland Wesepe 
23 juli  09.30 u  Ds. E.S. Klein Kranenburg 
30 juli  09.30 u  Ds. W. Davelaar 
6 aug  09.30 u  Dr. M. de Vries-Schot 
13 aug  09.30 u  Mevr. I. Ziegelaar 
20 aug  09.30 u  Drs. H.J. Boon 
27 aug  09.30 u  Ds. S. Muller 
3 sept  10.00 u  Ds. Roukema 
 
 
 Wijhe 
 
datum  tijd  voorganger  
2 juli  09.30 u  Ds. H.D. Zeefat, Wijhe 
9 juli  09.30 u  Ds. J.G. Zomer, Staphorst 
16 juli  09.30 u  Ds. R. Slaar 
23 juli  09.30 u  Mevr. R. v.Dijk-Veenstra, Hogeveen 
30 juli  09.30 u  Mevr. L. v. Geenen-Oudelaar, Nijverdal 
6 aug  09.30 u  Ds. R. Gosker, De Wijk 
13 aug  09.30 u  Ds. J.G. Zomer, Staphorst 
20 aug  09.30 u  Ds. F. Buitink, Heino 
27 aug  09.30 u  Josyanne Luten, Zuiwolde 
3 sept  10.00 u  Ds. Martje Veenstra-Oving, tentdienst 
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Benefiet diner 
 

Voor waterputten in Bangladesh 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag 9 juli vanaf 17.00 uur 
bij het Wapen van Wesepe 
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Maar… 

 

kom eerst naar een eigentijdse uitvoering van 
 

Het verhaal van de Ark van Noach 
 
 

 
 
 

 
voor iedereen, klein en groot 

om 15.00 uur op het kerkplein 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
PREDIKANT Vacature 

   
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen                         tel 06 12180541 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

JEUGDWERK Rini van Dijkhuizen                                 tel 06 30618049 
 PKN Kerkelijke jeugdwerker (i.o.) 

 
De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 

Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 

KOSTER Dhr. G. de Jong 

 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:    NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen, collectes etc:     NL25 RABO 0373 7324 57 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 

WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  

 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 
 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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