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Erediensten in  juni 2023 
 

4 juni 09.30 u  Dhr. H. Dijkman 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Werelddiaconaat 
11 juni 09.30 u  Ds D. van Doorn/pastor L. Gunnink 
    Oecumenische dienst 
     Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: KIA kwetsbare kinderen 
18 juni 09.30 u  Ds. A. Rooze 
    Inz. der gaven: Werelddiaconaat 
    Eindcollecte: Kerkbeheer 
25 juni 09.30 u  Ds. A. Zaal 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: Bloemenfonds 
2 juli 09.30 u  Ds. A. Fuhrmann (HA) 
    Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 
    Eindcollecte: Diaconie 
 
Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 
 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor 
iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd. 
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Afgelopen? 
 
Pinksteren is het laatste kerkelijke feest in het seizoen; we 
beginnen als kerk al vroeg aan het zomer-reces; al gaan de 

diensten (in grote lijnen) onverminderd door, ligt veel kerkenwerk 
(bv. vorming en toerusting) traditioneel stil in de zomer. Dat is 
natuurlijk van vroeger zo, toen de gemeenschap nog veel 
agrarischer was dan vandaag: in de winter had je tijd voor de 
kerk, in de zomer moest je werken op het land en als de oogst 

binnen was, dan was er weer tijd voor de kerk. 
Vandaag de dag ziet het er in de maatschappij heel anders uit, 
maar kerkelijk houden we aan de oude jaarplanning vast, want: 
het mooie weer is nu niet meer een reden om harder te werken, 
maar om meer op vakantie te gaan, dus dan is er ook geen tijd 
voor kerkelijke dingen. 
 
Even rust, dat is zeker goed, zeker in een razende maatschappij 
als de onze. Al komen veel mensen in de vakantie misschien 
helemaal niet tot rust maar haasten ze zich om zoveel mogelijk 
plezier en vertier mee te maken. Kom je nog uitgeput van je 
vakantie terug; als dat zo is, bedenk dan dat dat niet het 
oorspronkelijke idee achter “vakantie” was. De bedoeling is dat je 
in je vakantie kan rusten (van je werk of taak) om energie op te 
doen voor het voortzetten van je werk of taak. 

 
Kerkelijk werkt dat misschien ook wel zo: De zomer is het even 
rustig en mag je rusten, om kracht op te doen, voor een nieuw 
seizoen. Want dat het huidige afloopt, betekent alleen dat er een 
nieuwe op komst is. Want afgelopen is het niet met de kerk, al 

sukkelt ze soms wel wat in slaap; maar als we nu even gaan 
slapen, dan is dat alleen om straks weer met frisse moed aan de 
slag te kunnen. 
 
Pinksteren hebben we in Klein-Salland-verband gevierd als 

grenspaal van het seizoen, en ook het begin van het nieuwe 
seizoen gaan we samen markeren. Samen starten we het seizoen 
met een gezamenlijke startzondag (dus dit jaar geen kerkendag 
in september maar een startzondag); alle leden van de vier 
gemeenten roepen elkaar dan toe: Ga mee! - Dat is ook het 
landelijke jaarthema (van de PKN): “Ga mee!” - We vieren met 
jong en oud dat het doorgaat, dat het niet afloopt, en dat we 
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samen op weg willen zijn. Voor een nieuwe start zijn we allen 
nodig. Ga je mee? 
 
We willen graag met velen aan de slag, hou daarom de 

zomereditie van je kerkblad in de gaten, dan is er vast al iets over 
te lezen; en denk ook gerust al even na over hoe jij meegaat. Wat 
breng je mee? Wat verwacht je te krijgen? - Samen geroepen: Ga 
mee! 
 

En voor wie van de vakantie wil genieten, 
deze tip: Doe het rustig aan! 
Duurzaam dus, ook naar jezelf toe! 
Fijne vakantie straks. 
En daarna: Ga mee! 
 
Richard Slaar 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 
 

De afgelopen meimaand was het nogal druk voor 
wat kerkenwerk betreft. Op dinsdag 16 mei was er een 
vergadering met alle 4 de kerkenraden van Klein Salland. Dit jaar 
moet Wesepe de activiteiten van Klein Salland organiseren, dat 
wisselt elk jaar zodat alle 4 Klein Sallandse kerken om de beurt 
een jaar lang de gezamenlijke activiteiten organiseren. En dit jaar 

is dus Wesepe aan de beurt. We vergaderden in het Wapen van 
Wesepe, want met bijna 50 mensen pasten we niet in de 
Beukenoot. Het was een mooie avond, met als thema elkaar beter 
leren kennen, het bespreken van de voortgang van onze 
samenwerking, en natuurlijk ook het beroepingswerk nu 3 van de 

4 gemeentes vacant zijn. De opening van de vergadering werd 
verzorgd door ds. Richard Slaar met een swingende dans zoals 
ook koning David ooit danste voor de ark uit toen de ark werd 
overgebracht naar Jerusalem (dit verhaal staat in het oude 
testament, 2 Samuel hoofdstuk 6). Maar dansen in de kerk 

vonden sommigen van ons toch niet zo gepast. Ook Bernard 
Vosselman, de externe adviseur voor het gezamenlijke 
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beroepingswerk, was aanwezig. Bernard heeft inmiddels alle 
vacante gemeentes bezocht, en samen met hem zijn we bezig 
een profiel op te stellen van onze gemeentes en van de persoon 
die we zoeken, en de meest geschikte oplossing voor het invullen 

van de ontstane vacatures. Het zal nog wel even duren voor we 
dat allemaal hebben gerealiseerd. 
De volgende avond, woensdag 17 mei, vergaderde onze eigen 
Wesepse kerkenraad in de Beukenoot. Daar kwamen ook de meer 
praktische onderwerpen aan de orde. De firma Wolters, 

gespecialiseerd in het schilderen van kerkorgels, is gevraagd om 
een offerte te maken voor het opnieuw schilderen van de 
orgelkast in onze kerk. De firma Wolters heeft het orgel bekeken, 
en de kerkrentmeesters wachten nu op de offerte. Daarnaast 
maakten we weer het schema voor de komende weken: wie heeft 
wanneer dienst, welke andere activiteiten en bezoeken gaan we 
realiseren, kortom, alle bezigheden voor de komende weken zijn 
weer op een rijtje gezet. Want alle normale activiteiten moeten 
uiteraard gewoon doorgaan, ook nu we vacant zijn. 
De zomer is inmiddels in aantocht. Dan staan de kerkelijke 
activiteiten altijd op een laag pitje, in de periode juli – augustus. 
In september begint dan weer het nieuwe seizoen, met als aftrap 
de startzondag. Dat is allemaal al gepland, en we zullen u tijdig 
hierover informeren! 
Ik wens u allen alvast een mooie zomer, met veel zon en warmte, 

maar ook met de nodige regen. In deze tijd van 
klimaatverandering moeten we maar afwachten wat de natuur 
ons toebedeelt. 
Henk Jansen 
 

 
In Memoriam 
 
Johanna Dina (Jopie) Hillebrand-Bouwmeester 
geboren 23-6-1941  -  overleden 6 mei 2023 

 
Jopie Bouwmeester is geboren en getogen aan de Raalterweg in 
Wesepe. Sport, vooral handbal was haar grote hobby. In 1960 
trouwde ze met Gerrit Hillebrand uit Wijhe en daar gingen ze ook 
wonen aan de Stationsstraat, daar werd zoon Erik geboren. Na 
een korte periode aan de Raalterweg kregen ze een huis aan de 
Averdijkstraat waar ze meer dan 50 jaar bleven wonen. Het gezin 
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werd nog uitgebreid met zoon Hans en later ook met 6 
kleinkinderen en een achterkleinkind. De laatste jaren kwamen de 
problemen, eerst Parkinson, later de Lewy-Body-dementie. In 
2021 moest ze worden opgenomen in het Averbergen en 

langzaam werd het steeds minder. Op 6 mei overleed ze waarna 
ze in besloten kring werd gecremeerd.  
We wensen haar man Gerrit, kinderen en (achter)kleinkinderen 
veel sterkte toe. 
 

 
In memoriam 
 
Gerritje Johanna (Gerrie) Jansen-Lenderink 
geboren 6-1-1941  -   overleden 9-5-2023 
 
Een mengeling van pijn en tranen. Slechts af en toe een sprankje 
hoop. 
Gedreven door een sterke wilskracht, hoewel het onheil nader 
sloop. 
Je gedachtenis zal altijd blijven. Te vroeg ben je van ons 
heengegaan. 
We houden van je en zijn je dankbaar, voor alles wat je hebt 
gedaan. 
 

Met die woorden maakten Gerrit en zijn kinderen, kleinkinderen, 
het overlijden bekend van Gerrie. ‘Overgegaan in dierbare 
herinneringen’.  
Ruim een week daarvoor sprak ik met Gerrie en Gerrit. ‘We 
hebben een goed leven gehad’, zei ze. ‘Natuurlijk, niet alles was 

goed. Er waren ook zorgen, er was soms verdriet, maar het zijn 
niet de donkere kleuren die de boventoon voeren. Het zijn de 
lichte tonen’.  
Het goede van het leven zat voor Gerrie niet in grote, dure 
dingen. Ze bezat het vermogen om juist van de kleine dingen te 

genieten. De natuur, de vogels, de ritjes naar Frankrijk, het 
seniorenreisje, de bloemen, het rummikubben met vriendinnen. 
De gewone dingen van het leven. 
Ze was opgegroeid op een boerderij in de buurt van Heeten. 
Gerrit woonde daar niet ver vandaan. Ze leerden elkaar kennen, 
trouwden en kregen vier zonen. Eén van de zonen verhuisde naar 
Frankrijk waar hij een boerderij begon. Gerrie en Gerrit waren al 
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bijna met pensioen toen ze de beslissing namen om ook naar 
Frankrijk te verhuizen om bij zoon Johan op de boerderij mee te 
werken. Twaalf jaar bleven ze daar wonen, toen keerden ze terug 
naar Heeten. En daar woonden ze nog steeds. 

Toen bij Gerrie een ernstige, levensbedreigende ziekte werd 
vastgesteld was dat een enorme schok. Tegelijkertijd wist ze het 
ook te relativeren. Door in dankbaarheid terug te kijken. En in 
vertrouwen vooruit te zien. In vertrouwen, omdat voor Gerrit 
goede zorg was geregeld – hij zou op korte termijn verhuizen 

naar een zorginstelling in Vriezenveen. Maar ook in vertrouwen 
omdat ze geloofde dat het met dit aardse leven niet gedaan was. 
‘Ik weet natuurlijk niet hoe de hemel eruitziet. Maar ik geloof wel 
dat er iets is. Dat God daar is’.  
Er waren nog een paar dingen ze graag wilde meemaken. Hun 62-
jarig huwelijk. En het huwelijk van kleindochter Marie met Pierre. 
Op 5 mei vierden ze in kleine kring, heel bescheiden, hun 
trouwdag. Een dag later trouwden Marie en Pierre. Daar konden 
ze niet meer bij zijn, natuurlijk. Maar vanaf een afstandje konden 
ze het wel meemaken.  
Drie dagen later overleed Gerrie. In het uitvaartcentrum in 
Nijverdal herdachten we haar. Haar leven, haar persoon. We 
hoorden woorden uit Prediker, over de golfslag van de tijd, 
vreugde en verdriet, leven en dood. En hoe uiteindelijk God toch 
alles terughaalt. Ook de mens die uit dit leven valt. Hij haalt onze 

geest naar huis, zijn eeuwig thuis. Daar mogen we Gerrie nu 
weten. In Gods lichtende aanwezigheid.  
 
ds. Henk Spit 

 
Op zondag 9 juli geen kerkdienst om 9.30, maar…. een 
‘anders dan anders-viering’ om 15.00 uur op het kerkplein!  
Om 15.00 uur zal er op het kerkplein (en bij slecht weer in de 
kerk) een eigentijdse voorstelling worden gegeven door een 
kleine theatergroep. Zij zullen op interactieve wijze het verhaal 
van de Ark van Noach brengen. Deze voorstelling voor jong en 
oud(er) is voor iedereen gratis, al zal er wel een traditionele 
collecte zijn voor Bangladesh.  
Rini van Dijkhuizen zal deze ‘anders-dan-anders’-dienst inleiden 
en afsluiten. Geen reguliere viering dus, maar een viering met 
een speurtocht en theater die voor iedereen toegankelijk is!  
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Met de kerken uit Klein 
Salland ondersteunen we 
dit jaar de organisatie 
SlopB (Stichting 

Landontwikkelings-
project Bangladesh) in 
hun gezondheidsproject. 
Zij zorgen met de 
plaatselijke bevolking 

voor diepe waterputten 
die schoon drinkwater 
geven. 
Hoe normaal is het voor 

ons dat je de kraan opendraait en er SCHOON water uitkomt. Je 
gebruikt dit drinkwater overal voor.  
Je staat er niet bij stil dat dit voor veel mensen iets heel 
bijzonders is. Zoals in Bangladesh bijvoorbeeld. Daar sterven nog 
dagelijks vele mensen, met name kinderen, door het gebrek aan 
schoon drinkwater.  
Om wat extra geld bijeen te brengen willen we graag iedereen 
betrekken die dit project het een warm hart toedraagt. Daarom 
organiseren we, naast een ‘anders dan anders viering’, ook over 
water (de Ark van Noach) een Benefiet Diner: 
Op zondag 9 juli vanaf 17.00 uur bij het Wapen van Wesepe 

Er wordt dan Bengaals gekookt (ook vegetarisch) met een klein 
voor- én nagerecht. De kosten voor dit 3-gangendiner zijn €15,00 
en voor kinderen tot 12 jaar €5,00. Dit is exclusief drankjes.  
Voor het diner moet je je wel opgeven en dat kan tot en met 3 
juli bij Jacky van Tartwijk (06-31768816) of Ans Krijt (06-

24728227).  Van harte welkom! 
Rini van Dijkhuizen, Ans Krijt, Jacky van Tartwijk, Cora 
Schensema 

Maar…kom eerst naar een 

eigentijdse uitvoering van 

Het verhaal van de 

 Ark van Noach 

 
voor iedereen, klein en 

groot om 15.00 uur op het 

kerkplein 



8 

Zangeressen en zangers gevraagd 
 
Het is de bedoeling dat het gelegenheidskoor Heeten-Wesepe 
weer meewerkt aan de oecumenische diensten van 11 juni en 20 

augustus (kermisdienst). 
Aangezien het ledental van Wesepe terugloopt vragen wij of er 
gemeenteleden zijn die graag dit koor willen versterken. We 
repeteren één à twee keer op de woensdagavond. Heeft u 
belangstelling?  

Graag een telefoontje naar Jenny Wonink, tel 0570-531604. 
 
 

 
 

DIACONIE 
 
 
Hulpdienst Wesepe 
 

Eerder konden we al melden dat de Hulpdienst Wesepe is 
geboren. De benodigde telefoonnummers staan voortaan achter 
in het kerkblad bij de colofon. 
 
 

Verslag jaarlijks reisje Senioren Wesepe e.o.  
Afgelopen dinsdag 16 mei gingen we met de bus van de TCR 
richting Urk.  
We waren met 43 personen en dat was een mooie opkomst. We 
vertrokken tegen 9 uur en chauffeur Jeroen ging via allerlei 

binnendoorweggetjes naar onze bestemming. We hebben 
onderweg kunnen genieten van de natuur, die nu op zijn mooist 
is.  
Aangekomen in de haven van Urk, konden we zo vanuit de bus op 
de boot stappen. Daar werden we ontvangen met koffie en iets 
lekkers uit Urk. Op de boot konden we genieten van het mooie 
uitzicht, lekker bijkletsen en er werd ons iedere keer iets verteld 
over Urk en de omgeving.  
Na de lunch die bestond uit verse kibbeling, sla en patatjes en 
een plaatselijk heerlijk boerenroomijsje kregen we nog een 
modeshow met de klederdrachten uit Urk. 4 dames en 2 heren 
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showden ons de kleding. Er werd het e.e.a. over verteld, en we 
konden ook vragen stellen.  
Het was die dag droog en zonnig maar wel een koude wind, 
daarom zat een bezoekje aan het dek er niet in. Al met al hebben 

we genoten van een gezellige dag. We waren tegen 17.30 
uur weer in Wesepe en konden met een voldaan gevoel weer naar 
huis gaan.  
Hierbij willen we de PG Wesepe (diaconie) nog bedanken voor de 
geldelijke ondersteuning, daardoor bleef het dagje uit toch nog 

betaalbaar.    
 
Voor de agenda: Op de woensdagen 7 juni, 5 juli en 2 augustus 
gaan we “Samen Eten” in het  “Wapen van Wesepe”. We 
beginnen om 12.30 uur met een 3-gangen diner incl. een drankje 
voor 20 euro. Opgave en afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke 
tel.: 532247.   
Graag tot ziens bij het Samen Eten, en we wensen u allen een 
mooie zomer toe.  
 

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.  
 
 

 
STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 

 

 
Beste mensen, 

Op 14 juni a.s. is de laatste spelletjesmiddag voor de vakantie, 
half drie in de Brouwershof. 
We maken er weer een gezellige middag van met leuke spelletjes 
en koffie of thee met iets lekkers. 
U bent van harte welkom! 
Geniet van de zomervakantie en een hartelijke groet van Bertus, 
Klaasje en Jenny 
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KERKBEHEER 
 
 

Bijdrage solidariteitskas  
Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze 
gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een 
bijdrage van € 10,- per belijdend lid voor de zogeheten 
Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd 
voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor 
steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ 
kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor activiteiten gebruikt die 
niet door één gemeente op te brengen zijn, zoals 
studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat.  
De solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte 
dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke 
kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

De kerkrentmeesters 
 
 
Jaarrekening 2022 
De jaarrekening van de kerkrentmeesters over het jaar 2022 ligt 

ter inzage in week 23 (5 t/m 9 juni) op het adres Kikkerspad 9 in 
Wesepe 
Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert 
van den Broek (0623340539) voor een afspraak. 
De jaarrekening van de diaconie ligt eveneens ter inzage in die 

week. Dan moet u zijn bij Jacky van Tartwijk (06 31768816) op 
het adres Weth. van Doorninckweg 13 in Wesepe. 
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 
 Kerkcollecten 

Datum  Diaconie  Kerkbeheer 

26 apr  € 34,20 € 28,60 
30 apr  € 56,05 € 27,15 
  7 mei € 58,50 € 52,60 
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14 mei             geen dienst in Wesepe 
21 mei  € 34,00     € 29,65 
 

 Collecten via bank: 

  6 apr    € 50,- 
  16 apr    € 25,- 
  2 mei    € 50,- 
  7 mei gift onderhoud kerk € 100,- 

 

AGENDA 
 
 
 

5 juni 10.30 u Kerkrentmeesters         Beukenoot 
7 juni 12.30 u Samen eten          WvWesepe 
14 juni 14.30 u Spelletjesmiddag      Brouwershof 
14 juni 19.30 u Kerkenraad          Beukenoot 
19 juni 20.00 u Redactievergadering     Vulikerweg 2c 
24 juni   9.00 u Oud papieractie1        erf fam. Niemeijer 
5 juli 12.30 u Samen eten          WvWesepe 
 

 
 
DANK – JE – WEL 
Lieve mensen van Klein Salland 
Ik wil jullie bedanken, ook namens Henk, voor de vele kaarten, 

brieven, mails, presentjes, woorden of aanwezigheid bij mijn 
afscheid op 23 april in Wijhe. 
Het was overweldigend en dus ook teveel om ieder persoonlijk te 
bedanken, vandaar een bedankje via de kerkbladen. 
Ik kreeg 23 april het gevoel, dat ik niet alleen afscheid nam van 
PG Wijhe, maar ook Klein Salland Breed, van Raalte, Olst en 

Wesepe. 
Nogmaals dank – je - wel. 
Hartelijke groet, 
Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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En we zien elkaar vast nog wel eens in de ‘Klein Sallandse’ 
wandelgangen. 
 
 

Klein Salland Nieuws 
 
Op 16 mei hebben we in Wesepe de jaarlijkse gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering gehouden. Er werd begonnen met een 
gezamenlijke maaltijd, georganiseerd door de gastheer ‘trekker’ 

Wesepe, waarbij de ongeveer vijftig aanwezige kerkenraadsleden 
in een ontspannen sfeer elkaar wat beter hebben leren kennen. 
Oh ja, een ‘trekker’ is de kerkenraad die gedurende een jaar het 
initiatief neemt voor het bijeenroepen van verschillende 
overleggen.  
We hebben gezamenlijk nog eens weer onze afspraken 
doorgenomen. Vooral ook bedoeld om nieuwe kerkenraadsleden 
even weer bij te praten. Achtereenvolgens werd de stand van 
zaken van het overleg van de colleges van kerkrentmeesters 
(cvk’s), de diaconieën en de overleggroep vorming en 
toerusting/activiteiten onder de loep genomen. Door de cvk’s is 
een richtdatum van 1 januari 2024 vastgesteld waarop de vier 
kerken hetzelfde financieel/administratieve systeem zullen 
hebben. Zo kan er, als er uitval ergens is, gemakkelijker vanuit 
de andere kerken hulp geboden worden. De diaconieën gaan door 

met hun gezamenlijke activiteiten zoals de inzet voor het Klein 
Salland project en de voedselbank. In de komende tijd zal wat 
extra aandacht uitgaan naar de afstemming rond de activiteiten 
van de overleggroep vorming en toerusting/activiteiten. Dat loopt 
nog niet naar volle tevredenheid. 

De voorzitters van de kerkenraden gaven, in verband met de 
vacatures, een toelichting op hoe het met het crisispastoraat is 
geregeld en welke consulent in de betreffende gemeente actief is.  
In Olst is dat ds. Jan Gerrit Zomer, in Wesepe ds. Henk Spit en in 
Wijhe ds. Lieke van Houte. Onze enige predikant binnen Klein 

Salland, ds. Richard Slaar, heeft tot taak om de nodige 
afstemming naar hen toe vorm te geven. Dan loopt dat goed. 
 
Kort hebben we kennis genomen van het denken binnen de PKN 
om in de toekomst kerkelijk werkers die daartoe bevoegd zijn een 
ruimere taak te geven. Mede ook door het afnemende aantal 
predikanten. Mogelijk kan dit voor Klein Salland ook kansen 
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bieden als vacatures moeilijk vervuld kunnen worden. We 
wachten voorlopig maar even op definitieve besluitvorming binnen 
de PKN. 
Onze externe adviseur in de zoektocht naar invulling van de 

vacatures, Bernhard Vosselman, vertelde over de eerste 
contacten die hij heeft gehad met kerkenraden en gemeentes. 
Het betreft een eerste verkenning. 
Binnen het Breed Overleg zullen we op een later moment een 
voorstel maken voor de gezamenlijke Klein Salland diensten in 

2025. Voor 2024 liggen die al vast. 
We sloten de vergadering af met het samen zingen van lied 423. 
 
Egbert Gritter, 
Voorzitter Breed Overleg 
 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
4 juni 9.30 u ds. R. Slaar 
11 juni 9.30 u ds. R. Slaar 
18 juni 9.30 u ds. G. Zijl (Nijverdal) 
25 juni 9.30 u ds. R. Slaar 
2 juli 9.30 u ds. R. Slaar 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
4 juni 9.30 u ds. H. Diermanse 
11 juni 9.30 u ds. E. Urban 
18 juni 9.30 u ds. E.S. Klein Kranenburg 
25 juni 9.30 u ds. J. de Wind 
2 juli 9.30 u ds. S. Hoogendijk 
 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
4 juni 9.30 u mevr. J. Luten (Zuidwolde) 
11 juni 9.30 u ds. L. van Houten (Zwolle) 
18 juni 9.30 u ds. F. Buitink (Heino) 
25 juni 9.30 u mevr. D. Koetsier 
2 juli 9.30 u ds. H.D. Zeefat (Wijhe) 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
PREDIKANT Vacature 

   
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen                         tel 06 12180541 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

JEUGDWERK Rini van Dijkhuizen                                 tel 06 30618049 
 PKN Kerkelijke jeugdwerker (i.o.) 

 
De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 

Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 
         06 22541865 

KOSTER Dhr. G. de Jong 

 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 
 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:    NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen, collectes etc:      NL25 RABO 0373 7324 57 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 

WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  

 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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