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De wereld rondjuichen (bij psalm 98) 

 

 
Bergen kunnen het 

Door het ruisen van duizend bomen in bossen 

Roepen en zingen te ere van de Heer 

 
 

Zeeën kunnen het 

Door het bruisend geluid van golven in de branding 

Juichen en swingen ter ere van de Heer 
 

 

Mensen kunnen het 

Tot het uiterste eind van heel onze aarde 
Dansen en springen ter ere van de Heer 

 

Wij zijn de echo van Gods naam 

De echo van Gods naam 
 
 

 
(Uit: Een knipoog van u zou al helpen, Karel Eykman) 

 



3 

De voorbereiding op Pasen 
 
De 40-dagentijd is weer aangebroken, een periode van bezinning 
in de aanloop naar Pasen. 

De kerkenraad besloot in haar laatste vergadering van 28 februari 
om een speciale Paaseditie van het Beukenblad te maken, om zo 
nadrukkelijk stil te staan bij deze tijd van inkeer en voorbereiding 
op het belangrijkste feest dat de Christelijke Kerken kennen, 
namelijk het Paasfeest waarin we de opstanding van Christus 

vieren. Dat mogen we best apart in de schijnwerpers zetten! 
In het reguliere Beukenblad van deze maand maart had ds. 
Richard Slaar een mooie bijdrage met als titel “feest zonder 
ballonnen”. Dat ging over het zorgvuldig omgaan met de natuur 
en onze moeder aarde, en de polarisatie die op de loer ligt tussen 
voor- en tegenstanders van onze wegwerpcultuur waar het gaat 
over gebruik van plastic en grondstoffen. Dan is de 40-dagentijd 
bij uitstek de periode om hier bij stil te staan en na te denken 
over hoe we bezig zijn.  
Er is op dit moment veel sociale onrust, in Nederland en 
daarbuiten. Op diverse plekken in de wereld woeden oorlogen. 
Vluchtelingen die vrezen voor hun leven of die geen bestaan meer 
hebben, proberen een veilige plek te vinden, ook in Nederland. 
Dat kunnen wij als kerk niet negeren. Kerk-zijn betekent ook dat 
we medeleven en barmhartigheid verschuldigd zijn aan onze 

medemensen. De diaconie voert daartoe weer actie voor de 
voedselbank (zie hieronder), een directe vorm van naar elkaar 
omzien in ons eigen Salland. 
We sluiten de 40-dagentijd af met vieringen in de Stille Week met 
kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Stille 

Zaterdag. Op zondagochtend is dan het feest van de opstanding 
op Paasmorgen. Dan verleent de cantorij onder leiding van 
Corinne Ovinge-Best medewerking aan de dienst. En visueel laten 

we ons leiden door schilderijen van Rembrandt.  

Voorganger in deze vieringen is ds. Siebe Roozenboom.  

Op Witte Donderdag vieren we samen het Heilig Avondmaal. 
Thema van deze diensten is “Zijn weg, onze weg”. De vieringen 
zitten vol verrassende symboliek rondom de drieslag - het 
triduum - van de Gekruisigde, de Begravene en de Verrezene. We 
zijn niet alleen maar toeschouwer, we vormen er ook onderdeel 

van door het geloof.  
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten met ons te vieren. 



4 

Diaconaal project voedselbank 
Ook dit jaar is er weer een inzamelingsactie voor de voedselbank 
in Raalte met de gezamenlijke diaconieën van Klein Salland. 
Graag ontvangen we weer wat langer houdbare producten.  

De bekende winkelwagen zal op 10 en 17 maart achter in de kerk 
staan en ook de donderdagmorgen bij de bijeenkomst van OED in 
de Beukenoot. Op maandag 18 maart zullen we het resultaat 
inleveren bij de voedselbank. 
Dan hebben we nog de aardappelactie, ook gezamenlijk met de 

diaconieën van Klein Salland.  
Op 17 maart delen we pootgoed uit dat we op de startzondag (15 
september) weer zullen verzamelen. We hopen op een goed 
aardappel groeiseizoen en natuurlijk op jullie vakmanschap er een 
goede oogst van te maken.  
Alvast hartelijk dank 
 
Wijziging in preekrooster 
Er is een wijziging opgetreden in het rooster van de 
gastpredikanten. Op Palmpasen 24 maart zal voorgaan ds. Ruth 
van der Waall.  
Zij is voor ons in Wesepe een onbekende als voorganger. Dat is 
niet zo vreemd; zij is werkzaam voor de Nederlandse Protestantse 
Kerk te Parijs (Église Réformée Néerlandaise, ERN). Onze oud-
predikant Aafke Zaal ging en gaat nog regelmatig voor in deze 

kerk in Parijs. Meer info over deze kerk op de 
website: www.ernparis.fr 

 
Paasbrunch bij Jelle in het Wapen 
Dit jaar organiseert Jelle in Het Wapen van Wesepe een 

Paasbrunch op eerste Paasdag tussen 11.00 en 14.30 uur.  
Daarom is er dan na de kerkdienst alleen samen koffie drinken.  
Voor de een uitgebreide brunch kun je dus naar de overkant. 
Daar zitten wel kosten aan verbonden (35 euro pp) en je moet je 
opgeven voor 22 maart. Dat kan dan bij mij (06-31768816) of 
direct bij info@hetwapenvanwesepe.nl. 
Groetjes Jacky van Tartwijk 
 

De kerkenraad wenst iedereen 

een goede aanloop naar Pasen en  

gezegende Paasdagen! 

http://www.ernparis.fr/
mailto:info@hetwapenvanwesepe.nl

