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Kopij voor de maand juni inleveren vóór 21 mei. 
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Erediensten in mei 2024 
 

5 mei 9.30 u Pastor Peter Dullaert 
   Inz. der gaven: Oekraïne 
    Eindcollecte: Onderhoud Kerk 

12 mei 9.30 u Mevr. G. Pieper 
    Inz. der gaven: Onderhoud Kerk 
   Eindcollecte: Wezenzondag 
19 mei 9.30 u Ds. R. Slaar 

Klein Sallanddienst (op de Zoogenbrink) 
   Inz. der gaven: Actie voor Ruwanda 
26 mei 9.30 u Mevr. R. van Dijkhuizen  
   Inz. der gaven: Onderhoud Kerk 
   Eindcollecte: Diaconie 
2 juni 9.30 u Ds. R. Gosker 
   Inz. der gaven: Werelddiaconaat 
   Eindcollecte: Onderhoud Kerk 
 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur 
na de dienst. De opname van 19 mei is niet live maar wel later te 
bekijken. 
 
 Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 

waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Praat me niet van Pasen 
 
‘Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen 
en hem in uw naam heb toegesproken,  

wordt het volk nog slechter door hem behandeld. 
U hebt uw volk niet bevrijd – 
Integendeel!’  Ex 5: 23 
 
Ons paasfeest gaat terug op het Joodse Paasfeest. (Dit jaar van 

23 t/m 30 april). De Jood Jezus was doordrenkt met de betekenis 
van dit bevrijdingsverhaal. 
De tot-slaaf-gemaakte Hebreeën vieren jaar op jaar dat hun 
bestaan-ten-dode een wending had gekregen: Uittocht! Ze waren 
ontsnapt aan de macht van de Egyptische farao, die hen als 
goedkope arbeidskrachten hield – het lijkt wel een traditie in het 
midden oosten – en hun levens niet rekende als de prestigieuze 
bouwwerken maar klaar kwamen. (Wie herinnert zich niet het WK 
‘22 Voetbal in Qatar, waar volgens schattingen van Amnesty 
International enkele duizenden goedkope Aziatische bouwvakkers 
het leven lieten?) 
Toch werd aanvankelijk het oproepen van de mogelijkheid tot 
bevrijding zeker niet met gejuich ontvangen. Natuurlijk niet door 
de farao, die zijn lucratieve handel in gevaar zag komen. Maar 
ook niet door de slachtoffers van de onderdrukking. En zeker niet 

toen de arbeidsomstandigheden drastisch verslechterden, nadat 
Mozes het gewaagd had tegenover de farao te spreken over een 
paar vrije dagen, waarop de Israëlieten in de woestijn een feest 
zouden kunnen vieren voor hun God. Ze waren helemaal klaar 
met Mozes en z’n droom van bevrijding. “Je hebt ons bij de farao 

een slechte naam bezorgd. Moge de HEER je daarvoor straffen!” 
 
Praat me niet van Pasen, want de prijs is me veel te hoog. Als ik 
daarvoor offers moet brengen, dan houd ik het nog wel even vol – 
al mag het dan geen leven heten. Ik ben het dromen verleerd. De 

werkelijkheid is wat ik zie en dagelijks meemaak. Meer is er niet. 
Zo is het nu eenmaal. Breng me niet in de war met praatjes dat 
er een God is die iets anders met me voorheeft. Die me gelúkkig 
zou willen zien. Een God die weet wat recht betekent en een land 
voorziet waar de legaal opgestelde regels niet dienen om mensen 
klein te houden, maar waar de regels appelleren aan de 
menselijkheid. De prediker Mozes ligt van twee kanten onder 



3 

vuur. De machthebbers noemen hem een onruststoker, de 
machtelozen zien hem als een bedrieger. 
 
Als Jezus in Jeruzalem niet geduld werd om de woorden die hij 

sprak en de dromen die hij wakker riep, dan staat in zijn persoon 
daar Israël, de gezalfde, tegen de stroom in, als het teken van 
een nieuwe wereld, waar het oude overwonnen is. Afgebroken en 
teniet gedaan. En ook daar willen de machthebbers hem, zoals 
alle machthebbers overal en altijd, monddood maken. En zijn 

volgelingen smeken hem om maar niet naar Jeruzalem te gaan, 
maar hij bindt niet in. Hij weet dat verandering offers vraagt. En 
dat de grootste verandering die denkbaar is – namelijk dat wij 
níeuwe mensen zouden worden – het grootste offer vraagt. 
En zoals Israël jaarlijks viert dat de farao met heel zijn leger het 
niet gered heeft de bevrijding tegen te houden, zo viert de kerk 
dat het offer dat die grote zoon van Israël gebracht heeft een 
nieuw begin voor de wereld betekent. Want God is getrouw, zijn 
plannen falen niet…  Maar wie durft daarmee te rekenen? Wie 
heeft het er voor over: offers te brengen voor deze droom? 
 
Jan Gerrit Zomer 
 

Omgekeerd (Lied 1001: 2 en 3) 
 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven! 
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WAT EEN VERRASSING! 
Zo ongeveer op het midden van het kalenderjaar gaan de 
“preekvoorzieners” (voor Wesepe is dat al jarenlang Mannie 
Brinkman) heel wat rondjes bellen om het preekrooster voor de 

(gast)predikanten rond te krijgen. Vorig jaar gaf ik dus aan 
Mannie door, dat ik vanaf 1 januari 2024 in principe niet meer 
beschikbaar zou zijn, uitgezonderd noodgevallen. Zo medio 
oktober of wat later belde zij mij met de vraag of ik tóch niet op 
17 maart kon voorgaan. Akkoord – want beloofd is beloofd. 

Ongeveer in de 1e week van maart belde Gerrit Visscher met de 
vraag de uitgewerkte liturgie op tijd op te sturen want “er waren 
niet genoeg liedboeken”. Nou…, dat probleem was voor mij 
vreemd, maar goed, misschien is de gemeente op verschillende 
manieren aan het saneren of zo. 
Een week later kreeg ik een sympathiek kaartje van een bevriend 
echtpaar met de verontschuldigende boodschap dat zij niet bij die 
bijzondere dienst aanwezig konden zijn. Bijzondere dienst? Mijn 
vriendin Loes, die natuurlijk wél een e-mail heeft en het e-
mailadres van Wesepe in het kerkblad zocht ontdekte en passant 
dat er op 17 maart een afscheidsdienst zou plaatsvinden. Zelf 
krijg ik nog steeds maandelijks het klassiek – mooie gedrukte 
kerkblad, maar plotseling ontdekte ik a.) dat ik er misschien 
overheen gelezen had hetgeen mij niet logisch leek of b.) had ik 
eigenlijk wel een kerkblad gekregen deze keer? 

In ieder geval indien ik van die bijzondere dienst eerder op de 
hoogte zou zijn geweest zou die er dan wat luchtiger en wat 
lolliger uitzien? Nee… toch niet; het lijden in de wereld is groot en 
serieus. Hoe zou je het lijden van Jezus los kunnen zien van het 
lijden in de wereld zeker in deze veertigdagen tijd. 

 
Maar dan sta je op 17 maart bij binnenkomst in het geliefde 
kerkje wel even verbaasd: volle bak! Wát een verrassing! En een 
liturgie met een getekend portret van de verbaasde voorganger. 
Maar hij maakte vrijwel meteen een stomme opmerking. Hij hield 

de liturgie omhoog en zei: “nou weet ik waarom ik nodig afscheid 
moet nemen; wát een kop zeg!”. En bovendien kon hij zich niet 
herinneren wanneer en voor wie hij geposeerd had. Nou… dat 
bleek onze lieve, bescheiden en creatieve oud catechisante Anja 
Sletterink geweest te zijn die op “kerkdienst gemist” op een 
bepaald moment op de pauzeknop had gedrukt en toen het gelaat 
en de houding had overgenomen. Een paar dagen later heb ik 2 
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dingen gedaan; ten eerste voor de spiegel gaan staan met de 
liturgie in de hand – perfect tot en met de laatste plooitjes en 
rimpeltjes en misschien ook wel wat streng en fel gekeken in het 
vuur van de preek. En ten tweede Anja onmiddellijk gebeld om 

mijn verontschuldigingen aan te bieden. 
 
Na de dienst liet heel stijlvol de cantorij o.l.v. Corinne van zich 
horen met een prachtig lied op tekst van Ida Gerhardt “Er is een 
weten van elkaar dat tijd en afstand overwint”. 

Vervolgens gaf voorzitter Henk Jansen een sympathieke en 
humoristische beschouwing over de pastorale werkperiode van 7 
jaar. Alleen één detail moet toch even gecorrigeerd worden: de 
verhuizing vond niet plaats met een vrachtwagen van slachterij 
Jansen waarin “varkens” normaliter vervoerd worden “(’t zal je 
maar gezegd worden)”, maar in een keurig gewassen en 
mogelijkerwijze zelfs gereinigde koelwagen voor vlees, behendig 
bestuurd door Gerrit Middeldorp. Aansluitend bood hij het 
origineel door Anja getekende en keurig ingelijste portret aan. 
 
Alsof het niet op kon: Ans en Cora zijn bij Peter Dullaerts “Heilige 
Handel” gaan snuffelen en overhandigden een mooi antiek 
ornament, stammend uit een Franse R.K. kerk in het midden van 
de 19e eeuw te dateren. 
 

Tot slot vele, vele handdrukken zelfs van een behoorlijke groep 
puberale catechisanten die tot rijpe vijftigers waren uitgegroeid. 
Wat een mooi volk! 
En helemaal aan het einde lekkere koffie – heel veel gezellig maar 
haast oorverdovend kabaal dat toch nog even stilviel bij een 

persoonlijk woord van dank van Elleke Brinkman aangevuld met 
een mooi gedicht “ik weet iets goeds van jou” van Astrid 
Kortekaas. 
 
Wát een verrassing allemaal!  

 
En daar stond ik zelf met lege handen, maar toch niet helemaal, 
want ik weet veel goeds over 7 jaar in Wesepe. Als dank en in 
overleg met kerkenraad en redactie wil ik graag voorlopig 
maandelijks kleine stukjes, anekdotes en dankbare herinneringen 
aan het kerkblad toevertrouwen. En daarmee zal ik niet schromen 
om mensen bij naam te noemen, wees gerust, want het zal altijd 
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met respect zijn. De rubriek zal heten: “Wesepe laat je niet los”, 
in de dubbelzijdige betekenis van ik heb Wesepe nooit losgelaten 
omdat ik daar mocht aarden en zeker ook door 17 maart 2024 
bleek dat Wesepe mij niet los had gelaten.  

 
Met hartelijke groet 
Ds. Dick van Doorn 
 
 

In Memoriam  
Johanna Willemina Dommerholt-Nuesink 

*13 april 1932             † 2 april 2024 
Op 2 april 2024 is op bijna 92 jarige leeftijd vredig ingeslapen: 
Annie Dommerholt-Nuesink. 
Na een samenzijn op 8 april j.l., met liederen, gebeden en 
herinneringen rond het afscheid van haar in het door haar (en 
Gerrit) geliefde dorpskerkje is haar lichaam toevertrouwd aan de 
schoot der aarde op de kerkelijke begraafplaats. 
Aan de sfeervolle gedachtenisdienst hebben familieleden zelf 
enkele bijdragen geleverd en dan begin ik graag met haar nog 
enige broer Dick die (best indrukwekkend) een bijbellezing 
verzorgde. Namens het gezin hebben Henk en Albert een royaal 
overzicht gegeven over haar levensloop als meisje, verliefd 
grietje, toegewijde moeder en levensgenietster. Na de bijbellezing 

zong Rina met enkele koorleden en onder begeleiding van de 
piano: “Halleluja” van Lisa Loïs. 
Het bijzondere voor mij als voorganger was (en dat blijft ook nog 
wel even) het feit dat ma Annie een papiertje in een enveloppe 
had gestopt waarin de schriftlezing, de liederen en de wens van 

een stukje meditatief orgelspel na de overdenking aangegeven 
werden. Dat maak je als predikant niet vaak mee! Hieruit blijkt 
dat kerk en geloof van haar en hen beiden wel van belang waren 
(hetgeen door de kinderen bevestigd werd). 
En eigenlijk spiegelt zij met deze bewuste keuzes in alle 

bescheidenheid haar eigen geloofsleven, nl. leven in deze niet 
altijd gemakkelijke wereld- een lied dat wij ons moeten richten op 
het Woord van God, geleefd en waargemaakt door Jezus, dat we 
de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen (of moeten dúrven 
in-) zien, met tenslotte de bede en Gods zegen. 
Als bijbelgedeelte koos zij Mattheus 11: 25-30 waaruit 3 
elementen af te leiden waren namelijk dankbaarheid, zorg om 
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anderen en innerlijke rust in een onrustige wereld, doorvertaald 
naar haar leven. 
Haar leven is voltooid en moge de kinderen en kleinkinderen alle 
goede herinneringen als kostbaar erfgoed meenemen en tot 

gelding brengen in hun eigen leven, dank zij God. 
Ds. D. van Doorn 
 
 
Uitnodiging fotospeurtocht voor 4 – 99+ jaar! 

Op zondagmiddag 26 mei, van 14.00 uur – 16.00 uur is de 
Nicolaaskerk in Wesepe open voor een fotospeurtocht. Een 
speurtocht die iedereen kan doen. Er zijn 3 soorten vragen: 
makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Leuk voor het hele gezin! Wij 
nodigen je graag uit om samen met je opa of oma te komen. Lukt 
of kan dit niet, dan mag het natuurlijk ook met iemand anders. Je 
hoeft je niet op te geven. Loop gewoon binnen tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur. De koffie/thee/limonade en iets lekkers staat dan 
klaar.  
En… je hoeft het niet alleen te doen. Deze middag zullen er 
mensen zijn die veel van de kerk weten 
en erover kunnen vertellen. Aan hen 
mag je alles vragen, zij willen je graag 
helpen.  
Hier is alvast een voorbeeldvraag. Je 

ziet deze foto van de boom bij de kerk.  
a) Wat is dit voor soort boom 
b) Hoe oud is de boom 
    ongeveer? 
c) Er is een Bijbelverhaal waarbij 

    iemand in de boom zit. Hoe 
    heet hij? 

Wij zouden het superleuk vinden om 
jou en je (groot)ouders zondag 26 mei 
te zien!  

Groeten namens de jeugdraad, 
Rini van Dijkhuizen – kerkelijk werker 
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DIACONIE 
 
Kerkradio 1 
 

Sinds 10 oktober 2021 zenden wij onze 
kerkdiensten uit via kerkdienstgemist. Dit tot volle tevredenheid 
van het nog steeds groeiende aantal kijkers. Tevens zenden wij 
ook nog steeds uit via het oude systeem van de kerkradio. Bij dit 
systeem wordt alleen het geluid uitgezonden en is thuis te 
beluisteren via een speciale ontvanger. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
zender in de kerktoren. Een steeds 
kleiner aantal mensen maakt nog 
gebruik van deze kerkradio 
De kerkenraad heeft daarom een tijdje 
terug besloten geen nieuwe aanvragen 
voor kerkradio meer in behandeling te 
nemen. Toch krijg ik hier nog  
regelmatig vragen over. 

Aangezien de zendlicentie nogal duur is 
zijn we aan het onderzoeken hoe we de 
kerkradio helemaal kunnen beëindigen. 
We zijn op dit moment aan het bekijken 
welke alternatieven er zijn zodat 

iedereen de kerkdienst kan blijven volgen. 
Voor kerkdienstgemist is een internet aansluiting thuis vereist.  
Daarom vragen wij de huidige kerkradio luisteraars alvast om, 
eventueel samen met familie of kennissen, eens te onderzoeken 
wat bij U thuis de mogelijkheden zijn. Wellicht is een overstap 

naar kerkdienstgemist bij U eenvoudig te realiseren. Of misschien 
maakt U al geen gebruik meer van de kerkradio. Neemt U dan 
gerust contact met mij op. 
Nog even voor alle duidelijkheid: de kerkradio blijft nog steeds 
gewoon te gebruiken. Ook bij storingen kunt U nog gewoon 
contact met mij opnemen.  
 
Voor meer informatie kunt U bij mij terecht, 
Dick Stegeman 
06-83 65 77 70 
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Kerkradio 2 
De diaconie heeft besloten GEEN rekeningen meer uit te schijven 
voor de kerktelefoon. Dit omdat er ook gratis gekeken kan 
worden naar kerkdienst gemist. We willen graag de paar 

kerkleden de service van kerktelefoon blijven aanbieden zolang zij 
dat willen. Wel hebben we extra kosten vanwege uitzendrechten 
en daarom is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. 
 
 

Aan de senioren van Wesepe e.o.  
Samen Eten 
Op de woensdagen 1 mei en 5 juni a.s. gaan we weer Samen Eten 
in “het Wapen van Wesepe”. 
De tafels staan dan gedekt, en u kunt dan weer aanschuiven voor 
een 3-gangen diner incl. een drankje. 
De kosten hiervoor zijn € 20,-. Opgave tot de vrijdag ervoor bij 
Fineke telefoon: 0570 532247 
 
Soosmiddag geitenhouderij 
Op woensdagmiddag 29 mei 2024 bezoeken we 
melkgeitenhouderij “De Groote Weele” van John en Helga Jansen. 
Je vindt het bedrijf aan de 
Weseperweg 57 te Heeten. 
Op het bedrijf zijn 950 Witte 

Saanen melkgeiten en 300 
lammeren. Ook hebben ze 6 
Friese paarden en ook nog 2 
jonge veulens. 
John en Helga zijn erg 

enthousiast over hun 
bedrijf en zullen ons er dan 
ook graag het e.e.a. over 
gaan vertellen. Uiteraard 
gaan we de geiten en 

paarden ook bekijken. 
We worden om 14.30 uur 
verwacht op hun erf en 
worden dan ontvangen met 
koffie/thee. Een glaasje fris 
en een stukje overheerlijke 

geitenkaas zal niet ontbreken! 
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Nog nooit een geitenhouderij gezien? Dan is dit je kans! 
Deze middag is gratis, wel graag opgave tot de vrijdag ervoor bij 
Fineke. 
Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer en neem evt. iemand 

mee. Mocht dat niet lukken, neem dan contact met ons op. 
 
 
Graag tot ziens op bovengenoemde activiteiten. 
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 

 
 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 
WESEPE 

"De Brouwershof" 
Beste mensen, 

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag 8 mei a.s., half drie 
in de Brouwershof.  
We maken er weer een gezellige middag van. 
U bent van harte welkom! 
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 

Giften 
Via de bank zijn bij de eerste maanden van het jaar diverse giften 
binnengekomen voor de diaconie/collectes. Contant zijn er ook 
een paar giften gedaan voor het bloemenfonds, soms met een 
heel mooie kaart erbij. Daar zijn we ontzettend blij mee. 

Voor diaconie/collectes: €25 (AS), €500 (anoniem), €15 (AS), 
€50 (GD), €50 (GS), €50 (AS), €40 (anoniem). 
Voor bloemenfonds: €10 (WM), €25 (GD). 
 

 

KERKBEHEER 
 
Kerk weer open voor bezoekers 
 

Voor de Corona-periode was onze kerk in de zomerperiode 
wekelijks enkele uren open voor bezoekers.  
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Elke donderdag (marktdag) werden de deuren geopend van 11:00 
uur tot 15:00 uur. Vrijwilligers waren in de kerk aanwezig om 
bezoekers te ontvangen en van informatie te voorzien. En 
uiteraard om de vragen te beantwoorden. 

 
Dit jaar willen we deze traditie weer oppakken. Er zijn al een 
aantal vrijwilligers die zich spontaan gemeld hebben om hier aan 
mee te werken. Hieronder bevinden zich ook enkele “ervaren” 
mensen die graag weer willen meewerken. 

We werken volgens een rooster; de 
opzet is tijdsblokken van 2 uur met 2 
personen. Dit is uiteraard ook 
afhankelijk van het aantal vrijwilligers. 
Als het lukt willen we begin juni 
starten.  
Daarom zijn we naarstig op zoek 
naar uitbreiding van het team.  
Misschien denkt U: “dit lijkt mij ook wel 
erg leuk”. Schroom niet en neemt U 
voor meer informatie gerust contact 
met mij op.  

Tevens blijft het ook nog steeds mogelijk om buiten deze tijden 
de kerk te bezichtigen. Hiervoor kan men telefonisch terecht bij 
Gerrit Visscher (06-20753695) of Dick Stegeman (06-83657770). 

 
Dick Stegeman, kerkrentmeester 
d.a.stegeman@kpnmail.nl 
06-83657770 
 

 

Opbrengst van collecten en giften 

 

Datum 
 
31 mrt 
  7 apr 
14 apr 
21 apr 

Diaconie 
 
€119,20 
€  42,95 
€129,75 
€  38,50 

Kerkbeheer 
 
€127,35 
€  32,70 
€  95,60 
€  19,50 

 

mailto:d.a.stegeman@kpnmail.nl
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AGENDA 
 
 

 
1 mei 12.30 u Samen eten         WvWesepe 
4 mei   9.00 u Oud papieractie1       erf fam. Niemeijer 
8 mei 10.00 u Kerkrentmeesters         Beukenoot 
8 mei 14.30 u Spelletjesmiddag      Brouwershof 
15 mei   9.00 u Diaconie          Beukenoot 
15 mei 10.00 u Kerkenraad          Beukenoot 
21 mei 19.00 u Redactievergadering    Vulikerweg 2c 
26 mei 14.00 u Fotospeurtocht                  Kerk 
29 mei 14.30 u Soosmiddag Geitenboerderij Weseperweg 57 
1 juni   9.00 u Oud papieractie       erf fam. Niemeijer  
5 juni 12.30 u Samen eten         WvWesepe 
 

 
Excursie Zutphen op zaterdag 25 mei 
 
Datum & tijd:  zaterdag 25 mei om 11.00 uur.  

Graag uiterlijk 10.45 uur aanwezig zijn.  
Locatie:   Walburgiskerk, Kerkhof 3 in Zutphen. 
Kosten:   € 15,00.  
Aanmelden:  uiterlijk vrijdag 10 mei via de website van de 

Plaskerk (www.pknraalte.nl) of per e-mail: 

activiteiten@pknraalte.nl.  
Deze dag gaan we samen op pad naar de mooie hanzestad 
Zutphen. We brengen een bezoek aan de Walburgiskerk en de 

Librije.  
De Walburgiskerk is een UNESCO 

monument en wordt gerekend tot de 
tien mooiste kerken van Nederland. De 
kerk herbergt vele schatten, waaronder 
een kaarsenkroon uit 1395, een 
koperen doopvont uit 1527, een 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 

http://www.pknraalte.nl/
mailto:activiteiten@pknraalte.nl
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sculptuur van God de Vader, die bijna 500 jaar als fundering 
gediend heeft en nu weer terug op zijn plek is, en het Henrick 
Baderorgel uit 1643. Dit orgel wordt gerekend tot de top 5 orgels 
van ons land. 

De Librije is een openbare leeszaal uit de 16e eeuw, gevestigd in 
de kerk. Als een van de oudste bibliotheken van Nederland ademt 
ze de sfeer van eeuwen geleden. Om diefstal te voorkomen, werd 
deze aan de ketting gelegd. Daarmee werd de Librije een 
kettingbibliotheek. Doelstelling was: de mensen voor het “ware” 

geloof te behouden door hen “goede” boeken te laten lezen. 
Na afloop van de excursie drinken we samen een kopje koffie of 
thee. Eventueel iets erbij is voor eigen kosten.  
Het wordt vast een heel interessante ochtend! 
 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
5 mei 9.30 u Mevr. A. Nijland-Baljeu, Mariënheem 
9 mei geen dienst 
12 mei 9.30 u Mevr. E. Kolthof, Hardenberg  
19 mei 9.30 u Klein Sallanddienst Ds. R. Slaar (Zoogenbrink) 
26 mei 9.30 u Ds. R. Slaar 
2 juni 9.30 u Ds. R. Slaar 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
5 mei 9.30 u Mevr. M. de Vries-Schot 
9 mei 9.30 u Mevr. I. Ziegelaar 
12 mei 9.30 u Ds. R. Heins  
19 mei 9.30 u Klein Sallanddienst Ds. R. Slaar (Zoogenbrink) 
26 mei 9.30 u Ds. H. Eldering-Schenkel (oecumene, Boskamp) 
2 juni 9.30 u Ds. E. Urban 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
5 mei 9.30 u Ds. W. Blanken, Zutphen 
9 mei 9.30 u ds. F. Buitink, Heino 
12 mei 9.30 u Ds. L. van Houte (HA) 
19 mei 9.30 u Klein Sallanddienst Ds. R. Slaar (Zoogenbrink) 
26 mei 9.30 u Ds. L. van Houte 
2 juni 9.30 u Ds. J. de Gier, Dokkum 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
PREDIKANT vacature 

    
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                         tel 06 12180541 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt          tel 06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

         06 22541865 
 

KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 

 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 

 
HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 

WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  
 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 
 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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