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Erediensten in november 2024

3 nov 10.00u

10 nov.10.00 u

17 nov.10.00 u

24 nov.10.00 u

1 dec. 10.00 u

Dhr. Mark Schippers
Gedachtenisdienst

Inz. der gaven: najaarszending
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Dhr. Mark Schippers/Job Stein
Klein Salland dienst Wesepe

Inz. der gaven: Voedselbank
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. M. Veenstra

Inz. der gaven: binnenlands diaconaat
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. S. Roozenboom

Inz. der gaven: KIKA
Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
Ds. R. Gosker (1¢ Advent) (HA)
Inz. der gaven: collecte Advent
Eindcollecte: Ond.Kerk.gebouwen

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de

dienst.

« Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken,

= waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd!


mailto:kerkbladwesepe@live.nl

Leven in het licht!

Zelden ben ik van het begin af aan zo positief geweest over een
jaarthema van de landelijke kerk. Meestal moet het even aan mij
groeien.

Dit jaar echter ben ik vanaf het begin geraakt en heeft het me te
pakken:

“Als nieuw - Leven in het licht van Gods Koninkrijk”.

Waren de eerste twee woorden nog even lastig te plaatsen - want
wat zegt “als nieuw”? - sprak de toelichting “leven in het licht van
Gods Koninkrijk” mij direct aan.

Het is een opdracht, dacht ik, of is het een belofte? Beide is mooi
en mogelijk.

Het gaat om het leven, om het leven vandaag en dat er iets in
verandert (of veranderd is?): mensen als nieuw, leven als nieuw.
Niet ooit, maar nu.

Een nieuwe, andere aanpak van het leven.

Een beter leven, naar ik aanneem, toch? Een gebeterd leven,
omdat het overstraald wordt door het licht van Gods Koninkrijk.
Als dat licht op je leven schijnt, dan betekent dat iets, dan
gebeurt er iets, dan verandert er iets, ontstaat er iets nieuws en
de mogelijkheid tot een beter bestaan; voor jezelf en voor
iedereen.

Hoe mooi is dat?! Hoe nodig ook, in deze wereld en in deze tijd:
dat er iets verandert, dat het beter wordt. Want, zeg nou zelf, het
moet toch echt anders worden! Het kan toch niet zo doorgaan,
bv. in wat we het Nabije Oosten noemen en het even wat
noordelijkere Oosten; maar ook heel dicht bij huis, als we zien
hoe mens en natuur verwaarloosd worden, hoe menselijkheid en
duurzaamheid ver te zoeken zijn, polarisatie hoogtij viert en de
mens almaar asocialer wordt; dat moet toch een halt worden
toegeroepen, daar ligt toch voor de leerlingen van Jezus een
opdracht: leef anders! Leef als nieuw, in het licht van het hemels
Koninkrijk.

Ja, er ligt veel werk, er is zoveel te doen, om de wereld beter te
maken, om hulp te bieden, om aan een beter bestaan te bouwen.
Mogen wij ons ook door de Heer geroepen voelen om die weg te
gaan, die betere weg, die verlicht wordt door een hemels licht.
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Klink ik nou wat al te vroom, is het teveel een wensdroom, een
ideaal? Wil ik teveel als ik een leefbare wereld eis? Ik denk het
niet; heel mijn Bijbel staat vol met de wens en de opdracht om
samen mens te zijn op Gods aarde onder Zijn hemel. Daarom zal
het straks ook weer advent worden en vieren we het feest van het
Licht dat in de wereld komt. Laat dan ook "jouw licht schijnen bij
alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!"

Leven in het licht van Gods Koninkrijk, dat betekent “vrede”, dat
betekent “gerechtigheid” en ook “heelheid van de schepping”.
Deze drieslag van het conciliaire proces blijft als opdracht en
belofte voor heel de kerk overeind; zo wordt de wereld nieuwe
wereld. Bouw jij mee!

Ds. Richard Slaar

Gedachtenis

Op zondag 3 november gedenken we in de kerk de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de
kerk herdenken wij hen door op deze zondag een kaars aan te
steken aan de Paaskaars. Daarbij nodigen we ook de familie uit
om deze dienst bij te wonen.

Verdriet, rouw en verlies komen dicht bij. Daarom is er ook de
mogelijkheid voor iedereen om zelf een kaarsje aan te steken als
symbool voor wie wij in het leven missen.

De dienst zal worden geleid door Mark Schippers en er is muzikale

begeleiding van de cantorij onder leiding van Corinne Ovine-Best.
Wij gedenken dat overleden is op 29 november 2023 ons

gemeentelid:
mevr. Johanna Regterschot-Klaasen op de leeftijd van 85 jaar
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Wij gedenken dat overleden is op 21 januari 2024 ons
gemeentelid:
dhr. Hermanus Jacobus Buijs op de leeftijd van 84 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 26 januari 2024 ons
gemeentelid:

mevr. Johanna Timmer Arends-van Velzen op de leeftijd van 92
jaar

Wij gedenken dat overleden is op 26 februari 2024 ons
gemeentelid:
dhr. Teunis Jan Schaasberg op de leeftijd van 90 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 13 april 2024 ons gemeentelid:
mevr. Johanna Willemina Dommerholt-Nuesink op de leeftijd van
91 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 30 april 2024 ons gemeentelid:
dhr. Jan Willem Stegink op de leeftijd van 82 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 3 mei 2024 ons gemeentelid:
dhr. Jan Hendrik Hulsegge op de leeftijd van 89 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 21 mei 2024 ons gemeentelid:
mevr. Geertje Middeldorp-Askamp op de leeftijd van 84 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 27 juli 2024 ons gemeentelid:
dhr. Klaas Wieken op de leeftijd van 86 jaar

Wij gedenken dat overleden is op 11 augustus 2024 ons
gemeentelid:
dhr. Gerrit Jan Middeldorp op de leeftijd van 82 jaar

In memoriam
Tonnie van de Hulst
30 november 1933 - 1 oktober 2024

Op 1 oktober overleed na een lang leven Tonnie van de Hulst op
de Stevenskamp.
De afscheidsdienst in de kerk vond plaats op 5 oktober.
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Enkele weken voor haar overlijden bezocht ik Tonnie en trof haar
vriendelijk, blijmoedig, tevreden aan.

Ze wist dat ze niet lang meer te leven had en dat was goed, ze
had er vrede mee.

Ze had een goed leven gehad. Het was soms ook wel eens
moeilijk geweest, zei ze, maar dat had iedereen.

De herinneringen die boven kwamen, toverden steeds een blije
lach op haar gezicht.

We spraken bij die gelegenheid ook over haar uitvaart en over
haar afscheidsdienst.

Ze vond het prachtig om gekleed te worden in haar blauwe jasje
van paapjesstof, dat had ze ooit zelf gemaakt en droeg ze zo
graag. Blauw was haar favoriete kleur. En ze drong erop aan dat
ik mijn blauwe kleed zou dragen.

Tonnie werd geboren in Wesepe als tweede dochter in het gezin.
Haar ouders waren caféhouders en runden wat destijds Café
Centraal heette.

Haar hele leven bracht ze door in Wesepe, onderbroken door een
korte tijd waarin ze op een flat in Deventer woonde, toen haar
huis verbouwd werd en de laatste jaren toen ze in Heeten op de
Stevenskamp woonde.

In Wesepe groeide ze op en ging er naar school. En later had ze
er haar bedrijf aan huis als coupeuse.

Ze was een vrolijk en sociaal kind. Had veel vriendinnen. En
speelde ook graag met haar grote zus Annie, met wie ze een
nauwe band had.

Toen ze wat ouder waren, gingen ze graag samen op stap, bijv.
naar A'dam, waar ze dan bij de VVV tegenover het station
genoten van koffie met appelgebak.

En nog weer later vierden ze samen met de twee meisjes
vakantie met de caravan.

Toen Annie op vrij jonge leeftijd overleed was dat een groot
verlies voor Tonnie.

Na het overlijden van haar vader, woonde ze samen met haar
moeder in het huis aan wat toen nog de Raalterweg heette.
Zoals Tonnie zelf zei, was ze niet erg trouwlustig. Ze was al wat
ouder toen ze zich verloofde met Bertus Veldwijk.

In die tijd ging het haar niet zo goed. Ze werd ziek en ten gevolge
daarvan had ze last van depressies. Haar vriendinnen sleepten



haar erdoor. En Bertus, die alles voor haar wilde doen als ze maar
bleef leven.

Toen ze eenmaal getrouwd waren, maakten ze samen mooie
reizen. Zoals een fietstocht langs de Donau. Hij was toen al erg
ziek en korte tijd later kwam hij te overlijden.

De jaren erna waren eenzaam voor Tonnie, ze miste Bertus erg.
Ook werd de zorg voor haar moeder steeds zwaarder toen die
ging dementeren. Uiteindelijk kwam die op de Hartkamp te
overlijden.

De reislust was Tonnie intussen niet vergaan.

Ze maakte met haar vriendinnen mooie reizen, zelfs wel naar
Afrika.

Het allermooiste vond ze de reis samen met haar vriendin Riet
naar Costa Rica. Ze genoot er van de vriendelijke bevolking in de
paradijselijke sfeer

Een ander hoogtepunt was een bezoek aan de musical Mama mia.
De muziek van Abba, dancing queen, deed haar ogen oplichten
van plezier.

Tonnie had een opleiding voor coupeuse gevolgd en beleefde veel
plezier aan het naaien van kleding. Ze genoot van de mooie
stoffen en kleuren. Haar handen konden toveren met naald en
draad. Zo verdiende ze de kost als huisnaaister en was geliefd bij
haar klanten met wie ze vaak ook een vertrouwensband kreeg.
Het was dan ook heel verdrietig dat haar ogen steeds meer
achteruit gingen, zodat het naaiwerk steeds lastiger werd. Op het
laatst ging het helemaal niet meer.

Tonnie was een moedige vrouw, die na elke tegenslag de draad
weer wist op te pakken en doorging met het werkstuk van haar
leven.

En steeds weer was er veel steun vanuit haar sociale netwerk.
Daardoor was het mogelijk zo lang in het vertrouwde huis aan de
Raalterweg te blijven wonen.

Al vond ze het niet prettig om in de nacht alleen te zijn, bang als
ze was voor inbrekers. Ze voelde zich veiliger met iemand in huis
en daarom verhuurde ze een deel van de woning.

Dankzij haar vriendinnen kon ze ook nog kleine uitstapjes maken,
samen zwemmen, boodschappen doen of koffie drinken.

Hoewel ze wel in haar jeugd gedoopt was, naar de zondagsschool
was gegaan en was aangenomen, was Tonnie niet erg kerkelijk.



Op haar manier was ze wel religieus. Ze keek met bewondering
naar de schepping en naar hoe elk voorjaar de natuur weer tot
leven kwam.

Ze beschouwde alles en ook zichzelf als deel van een groter
geheel.

En in nood voelde ze als het ware dat er een beschermengeltje op
haar schouder zat. Er hing ook zo’n engeltje voor haar raam.

Het vele verdriet gedurende haar lange levensweg maakte dat ze
steeds bewuster ging leven en beter kon relativeren.

Het gevoel van dankbaarheid overheerste altijd.

Tonnie was gewend om haar eigen zaakjes te regelen. Ze wilde zo
veel als het kon de draad in eigen hand houden. Dat deed ze, tot
op het laatst.

Zo kon ze in vol vertrouwen heengaan.

Het naaiwerk van haar leven was voltooid. Ze kon de laatste
draadjes afhechten en er tevreden op terug kijken.

Waar Tonnie nu is weten we niet. Misschien is ze weggevlogen, op
reis gegaan, is ze op weg naar Costa Rica, terug naar het
paradijs.

Op de plaats waar ze ooit gedoopt was, gaven wij haar uit handen
en namen afscheid van haar onder de klanken van Dancing
Queen.

Haar familie begeleidde haar daarna naar het crematorium.

Irene Ziegelaar

UIT DE KERKENRAAD

Even kennismaken
In de dienst van 16 september ben ik bevestigd als scriba. Velen
van u zullen mij niet kennen. Mijn naam is Harry de Wit en ik ben
alweer 59 jaren oud. Sinds februari 2020 wonen Marcel en ik in
Wesepe, aan de Tollenaar. Zelf werk ik bij de gemeente Urk als
financieel adviseur. Marcel werkt in Heeten in Stevenserf. Voordat
we naar Wesepe gingen, woonden we op Vlieland. Daar hebben
we ruim 22 jaar gewoond. Mijn jeugd heb ik daar ook
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doorgebracht, terwijl Marcel is geboren en getogen in de
Boskamp. Na mijn opleiding ben ik van het eiland vertrokken om
te werken bij de gemeente Meppel. In die tijd hebben Marcel en ik
elkaar ook gevonden. Na enige omzwervingen, onder andere naar
Zeeland, maar we woonden ook nog een tijd op de Elshof (de
regio is ons niet onbekend), zijn we naar Vlieland verhuisd. En nu
dus al weer bijna vijf jaren in Wesepe.

In Meppel ben ik bij de kerk betrokken geraakt, thuis waren we
buitenkerkelijk. Op Vlieland heb ik langere tijd deel uitgemaakt
van de kerkenraad. Het bestuurlijke kerkelijk werk in een kleine
gemeenschap is me dus niet vreemd.

We zijn na onze verhuizing bij toeval in Wesepe terecht gekomen,
omdat hier een mooi huis te koop stond. We zijn beide best wel
tuinmensen en daar kunnen we ons hier prima in uitleven. We
doen dat in een groentetuin en in de bloemenborders. Ook
hebben we al snel weer een paar kippen genomen. Een andere
hobby van me is het spelen op een trombone. Ik doe dat bij het
deelorkest Brass en Co van Ons Genoegen in Heino.

Het leek de kerkenraad een goed idee als ik een tijd hun scriba
zou zijn. Fijn als anderen je dat toevertrouwen. Na een paar jaar
van ledigheid wat betreft vrijwilligerswerk ga ik die uitdaging
graag aan. Er is veel om samen op te pakken. We hebben een
mooie monumentale, maar onderhoudsintensieve kerk. Mark
Schippers maakt met ons een nieuwe start. Hoe kunnen we met
het gebouw en in het pastoraat als Kerk relevant zijn voor onze
gemeenteleden en voor anderen in onze gemeenschap? Boeiend
om daar mee aan de slag te gaan. Naar ik hoop en verwacht:
samen met u.

Hartelijke groet, Harry de Wit

DIACONIE

Inzamelingsactie voor de voedselbank
Op zondag 3 en 10 november houden we weer een
inzamelingsactie voor de voedselbank in Raalte samen met Raalte
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Olst en Wijhe.

Het gaat dan weer om producten die langer houdbaar zijn.

We hopen weer op een heel goed gevulde winkelwagen zodat ze
bij de voedselbank weer veel mensen blij kunnen maken.

De winkelwagen staat dan weer achter in de kerk en op
donderdagmorgen zetten we de wagen ook nog bij OED.

De winkelwagen wordt op 11 november ingeleverd bij de
voedselbank.

Alle gevers alvast bedankt.

Samen Eten

Op de woensdagen 6 november en 4 december gaan we om
12.30 uur weer ‘Samen Eten’ in het Wapen van Wesepe.

De donkere en koude herfstdagen komen er weer aan, en dan is
het gezellig om elkaar te ontmoeten tijdens een etentje! Neem
eens een familielid, buur of kennis mee.

Kosten voor het 3-gangen diner incl. drankje: €20,-. Opgave /
afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke (tel 0570-532247 of 06-
83 14 10 45)

Gezellige soosmiddag gehad!

Op woensdagmiddag 16 oktober jl. hadden we een gezellige
middag in Museum Boerderij De Pothaar van de familie Paalman-
Elmerink te Bathmen. We vertrokken om 14.00 uur met 25
personen vanuit Wesepe en gingen via Nieuw Heeten, Espelo en
Dijkerhoek naar De Pothaar. De reis ernaar toe was al een uitje!
Het was een mooie rit, met prachtig herfstweer. Aangekomen bij
De Pothaar stond de koffie/thee met appelgebak al voor ons
klaar.

We zaten op de voormalige deel waar het heerlijk warm was. Op
de deel waren de museum stukken uitgestald: kleding,
gebruiksvoorwerpen, meubilair, foto’s, etc. Moeder Alie vertelde
ons heel enthousiast over de Sallandse gebruiken en gewoontes.
Dochter Bertina schonk ons ondertussen een consumptie in en
ook de warme hapjes werden niet vergeten. Na het verhaal was
er gelegenheid om alles in het museum te bezichtigen. En ook
buiten was er van alles te zien: roodbonte Lakenvelder
zoogkoeien, schuren met nog meer oude spullen en de Schipbeek
met een oude zomp.

Al met al was het een gezellige middag, en we gingen met een
voldaan gevoel huiswaarts.
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De middag werd mogelijk gemaakt door de gift die we kregen van
“Het Allerlaatste Tentfeest”. Nogmaals dank hiervoor.

Agenda

- Woensdag 4 dec. om 12.30 uur ‘Samen Eten’ in het Wapen
van Wesepe.

- Woensdag 18 december om 12.30 uur Kerstbrunch in het
Wapen van Wesepe

- Woensdag 8 januari 2025 om 10.30 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst met Snertmaaltijd in De Beukenoot.

Geen vervoer? Bel dan met Hulpdienst Wesepe - Ans, tel. 0624
728227, of Gerrit, tel. 0620753695.

Hartelijke groeten van
Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna

Laatste keer verkoop handwerkspullen en
pannenkoekenactie

november wordt er door
de HVD voor de laatste
keer een verkoop
gehouden van de
handwerkspullen. Van
14.00 tot 16.00 uur staat
de Beukenoot dan in het
teken van de verkoop die
dan traditioneel samen
gehouden wordt met de

pannenkoekenactie.

De handwerkgroep (HVD) gaat stoppen dus dit is de kans om je
te verzekeren van originele, met de handgemaakte spullen zoals
de welbekende Noorse sokken, knuffels, kussens, sjaals, mutsen
enzovoort. De opbrengst van de verkoop is voor een nader te
bepalen goed doel. Overigens kunnen nog wel bestellingen
worden gedaan.

Voor de pannenkoekenactie zijn speciale baksters en bakkers
gevraagd om twee soorten pannenkoeken te bakken: met spek en
naturel. Die zijn dan te koop voor de eenheidsprijs van slechts
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€ 1,50 euro! Let wel op = op. Deze opbrengt is bestemd voor
jeugdwerk.

Zoals gebruikelijk wordt het ongetwijfeld weer een gezellige
middag waar tevens de mogelijkheid is om onder het genot van
een kopje koffie/thee en eigengemaakte taart even bij te praten.
Dus kom even naar de Beukenoot zaterdagmiddag 16 november.

Inzage begroting diaconie

Met dank aan de samenwerking tussen de penningmeesters van
de diaconieén van Klein Salland, waarbij we onze begrotingen
samen een keer doornemen, is de begroting van de diaconie al
klaar. Deze ligt ter inzage voordat die officieel wordt aangeboden
ter goedkeuring aan de kerkenraad. In de week van 5 tot en met
10 november kan een ieder die dat wil deze inzien. Maak
daarvoor dan even een afspraak met Jacky van Tartwijk (06-
31768816). Na de goedkeuring door de Classicale College voor de
Behandeling van Beheerszaken Overijssel-Flevoland (CCBB) zal de
begroting zoals gebruikelijk worden gepubliceerd op de website.

Giften (vaak via bank) diaconie juli-okt 2024

Bloemenfonds: 14 juni € 35, 18 juni € 50, 1 sept € 20, 25 sept

€ 20, 6 oktober € 25.

Collectes: 9 juni € 20, 23 juni € 25, 7 juli € 25, 4 aug € 20, 1 sept
€ 25, 15 sept € 35, 13 okt € 25.

Giften: 26 juli € 40, 14 september € 200.

De diaconie is daarvoor erg dankbaar en zal zorgen voor de juiste
dan wel een goede bestemming.

Oud en eindig

22 september ging Irene Ziegelaar voor in een kerkdienst met de
titel Oud en eindig. We hebben allemaal wel een beeld van hoe
oud worden eruit ziet. Sommige mensen zijn het al en anderen
hopen het te worden. En toch staan ons vaak niet zulke positieve
zaken te wachten. Niet meer hardlopen, hard werken, hele
nachten doorhalen, maar komt er ook iets in de plaats voor de
zaken die we lijken te verliezen of is het allemaal kommer en
kwel?

Irene zocht via psalm 71 naar teksten in prediker en de brieven
van Paulus en vond daar ook handreikingen. Met die
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handreikingen gingen we op woensdag 2 oktober met 20
personen in een open kring bij de Beukenoot aan de slag. Hoe is
het voor ons, denken wij er over na en wat denken en geloven we
dan?

Wat ontzettend mooi dat zoveel mensen eerlijk en open zich
kwetsbaar opstelden. Complimenten ook voor Irene die veiligheid
bood om je open te stellen. En dank aan een ieder die van deze
avond zo'n succes heeft gemaakt. Irene vroeg aan het eind of ze
nog eens zo'n avond kan houden ... laten we samen op zoek gaan
naar een nieuw thema!

Onderstaand gebed werd op het eind van de avond gelezen.
Gebed van een 17¢ eeuwse kloosterzuster

Heer, U weet beter dan ik

dat ik ouder word en op een dag oud zal zijn.
Behoed me voor de dodelijke gewoonte

te denken dat ik over elk ding

en bij elke gelegenheid iets meen te moeten zeggen.
Maak mij nadenkend maar niet humeurig;
behulpzaam maar niet bazig.

Houd mijn geest vrij

zodat ik me niet eindeloos verlies

in kleinigheden.

Verzegel mijn lippen

als het gaat over mijn pijn en mijn leed.

Die nemen toe en van jaar tot jaar

zal ik er meer over willen praten.

Ik waag het niet U te vragen

mij zoveel genade te geven

dat ik er blij mee kan zijn

om het verhaal van andermans pijn te horen.
Maar help me het te verdragen met geduld.
Ik waag niet U te vragen

dat mijn geheugen beter wordt,

maar wel dat mijn nederigheid groeit

en mijn eigenwijsheid afneemt

als mijn herinneringen niet stroken

met de herinneringen van anderen.
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Zorg ervoor dat ik vriendelijk blijf.

Ik wil geen heilige zijn

- sommige heiligen zijn zo moeilijk

om mee samen te wonen -

maar een verzuurd mens

is een parel aan de kroon van de duivel.

Geef me het vermogen goede dingen te zien

op plaatsen waar ik ze niet verwacht

en talenten bij mensen bij wie ik die niet had voorzien.

STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"

@ Beste mensen,

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag
13 november a.s., half drie in de Brouwershof.
We maken er weer een gezellige middag van waar U dan ook van
harte welkom bent.
Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

KERKBEHEER

Appelactie

De appelactie die eind september is gehouden heeft het mooie
bedrag van € 1758,- opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar
waarvoor we alle kopers hartelijk bedanken.

Een speciaal dankwoord voor de verkopers die hun werk in weer
en wind (en vooral regen) moesten doen. Hulde voor deze
doorzetters!

Allen hartelijk dank!
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Begroting 2024

De begroting voor het jaar 2025 van Kerkbeheer ligt van 11 t/m
15 november ter inzage op Kikkerspad 9, 8124 AC Wesepe. Graag
van tevoren een afspraak maken met Evert van den Broek: tel.
06 23340539.

KERK=ZSBALANS 2025

Kerkbalans

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2025 zijn inmiddels
begonnen. Voor u is dit misschien een mooi moment om na te
gaan of u uw toezegging voor 2024 al hebt betaald?

Er is inmiddels al 90% van de toezeggingen binnengekomen,
waarvoor we dankbaar zijn, maar het zou kunnen zijn dat uw
bijdrage daar nog niet bij is.

Zou u dat na willen kijken en (indien nodig) uw bijdrage willen
overmaken?

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters

Opbrengst van collecten en giften

29 september Diaconie € 39,80
Kerkbeheer € 27,10
HA € 25,25
6 oktober Diaconie € 38,70
Kerkbeheer € 29,05
13 oktober Diaconie € 37,35
Kerkbeheer € 35,00
20 oktober Diaconie € 49,65

Kerkbeheer € 32,60

Giften via de bank:
Collectes: 13 mei € 25, 29 mei € 25, 13 juni, 9 juli € 25, 24 juli
€ 25, 3 sept € 25, 3 okt € 25
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Ond. Kerk: 13 juni € 100
Giften: 22 juni € 50, 8 okt € 50, 15 okt € 25

Onze kerk mooi beschreven

Deze zomer is de kerk op donderdagen weer open geweest voor
toeristen en passanten.

Dat levert soms hele mooie gesprekken op met mensen die overal
vandaan komen en hier zijn neergestreken voor een fiets- of
wandelvakantie.

Eén ontmoeting was zo speciaal dat ik u die niet wil onthouden.
Op een gegeven moment kwam er een persoon met een
fototoestel binnen die vroeg of hij wat foto’s mocht maken. Bij het
gesprek dat volgde bleek dat Caspar Dingjan (de fotograaf) als
hobby heeft het fotograferen van kerken. Hij plaatst de foto’s
daarna met toelichting op een website.

Hij heeft al heel veel kerken gefotografeerd, voornamelijk in
Brabant (hij woont in Roosendaal) maar ook in de rest van
Nederland.

Hij had een speciale belangstelling voor het gebrandschilderde
raam in de kerk, vooral ook omdat daar de drie koningen (o.a.
met olifant) in voorkomen. Hij is geboren op de datum van drie
koningen en heeft daarom de voornamen Caspar, Melchior en
Balthasar gekregen van zijn ouders.

Het is zeer de moeite waard om eens op de website te kijken naar
de foto’s en zijn beschrijving van onze kerk. Er staan heel wat
meer foto’s op dan op onze eigen website.

Voor degenen die eens willen kijken: Ga naar
www.erfgoedroosendaal.nl

Dat is een hele uitgebreide website met bovenin allemaal kopjes.
Klik op het kopje Glaskunst en aan de linkerkant verschijnt een
kolom met allemaal kerken die hij heeft beschreven. Scroll naar
beneden en helemaal onderin vind je de Nicolaaskerk van
Wesepe. Als je daarop klikt wordt de presentatie over de kerk van
Wesepe geopend.

Echt, zeer de moeite waard!

Evert van den Broek
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Ledenvergadering:

Datum: maandag 25 november 2024
Tijd: 20.00 uur
Locatie: “de Beukenoot” Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe.

Agenda:
1. Opening

AGENDA

Diaconievergadering De Beukenoot
Kerkenraadvergadering De Beukenoot
Spelletjesmiddag Brouwershof
Verkoop handwerkspullen en
Pannenkoeken De Beukenoot
Redactievergadering Kikkerspad 9
Vergadering Begrafenisver. De Beukenoot
Oud papieractiet erf fam. Niemeijer

Begrafenisvereniging “Wesepe”

2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen 30 november 2023

1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen
(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.
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4. Financieel verslag en toekomstvisie

5. Vaststellen contributie 2025 en aanpassen
uitkeringsbedrag

6. Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats

7. Samenwerking met Henri Hutten en Daniélle Temmink

8. Rondvraag

9. Sluiting

Het Bestuur

Secretaresse: Betsie ten Have, Tollenaar 3, 8124 AX Wesepe
j.ten.have9@kpnplanet.nl
tel. 0570-531237 06-18820914

d'h
&

Protestantse Gemeenten
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Zondagmiddagconcert in de
Nicolaaskerk Wijhe

STICHTING

VRIENDEN

NICOLAASKERK Requiem van Fauré door
WIJHE Vrouwenkamerkoor Hera.

Even stilstaan

Op zondag 3 november a.s. klinkt vanaf 14.30 uur in de
Nicolaaskerk van Wijhe het geliefde Requiem van Gabriel Fauré.
Luc Geraats maakte een arrangement voor de unieke combinatie
van vrouwenstemmen en saxofoons. Vrouwenkamerkoor Hera
zingt onder leiding van Raghna Wissink en met medewerking van
saxofonisten Jos Baggermans, Inge Mulder, Puck van der Hoeven
en Chi-Chu Chen. Hera werd in 2019 opgericht in Zwolle. De
passie voor het zingen van uitdagende muziek op hoog niveau is
wat de zangeressen verbindt.

Troost

Het Requiem van Fauré is een sfeervol en troostrijk werk dat
ruimte biedt en hoop geeft aan nabestaanden en geliefden in
tijden van verdriet. Het is muziek die ons tot inkeer brengt en ons
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het kleine, grote geluk van de wereld laat zien. In deze periode
tussen het katholieke Allerzielen, 2 november, en de protestantse
Eeuwigheidszondag, 24 november, voelen we ons vaak nog meer
verbonden met hen die we moeten missen.

Verbinding

Het Requiem zal worden vervlochten met composities waarin u
het saxofoonkwartet en Hera zelfstandig kunt horen. Werken die
stil staan bij of ruimte geven aan herdenken en herinneren, aan
troost en verdriet.

Niet alleen u als toehoorder, maar ook het koor zelf ziet er enorm
naar uit het Requiem te mogen uitvoeren in de fijne akoestiek van
de Nicolaaskerk.

Toegangskaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar:
- Op de website www.vriendennicolaas.nl/actueel hier vindt
u onderaan een link voor de kaartverkoop
- Door zelf het bedrag over te maken naar NL85 RABO 0328
5198 71 ten name van Stichting Vrienden Nicolaaskerk
Wijhe
- Bij boekhandel Jacobs aan de Langstraat in Wijhe
- Of bij binnenkomst van de kerk op zondagmiddag.
Een toegangskaart kost €15, Vrienden van de Nicolaaskerk
betalen 12,50.

Het concert op zondag 3 november begint om 14.30 uur, de kerk
is open vanaf 14.00 uur.

U kunt dan ook eventueel een kaarsje aansteken

Na afloop is er rond 15.45 uur een nazit om onderling en met de
koorleden na te praten.

Klein Salland wandeling

Op vrijdag 8 november is de wandeling vanuit Wesepe. Voor meer
informatie zie het vorige kerkblad.

Er is weer een mooie herfstroute uitgezet rond Wesepe en we
drinken koffie op een mooie historische plaats.

Wel even aanmelden bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com
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Voorstelling Troost: over rouwen en afscheid

van theatergroep EnToen. De kosteloze theatervoorstelling gaat
over rouwen en afscheid nemen, wat ieder op zijn eigen manier
doet.

"De manier waarop wij troost zoeken en kracht vinden om met
het verlies van een dierbare om te gaan, is voor iedereen anders",
"In deze integere en persoonlijke voorstelling gaan de spelers met
het publiek op zoek naar wat kracht geeft en troost biedt."

Theatergroep EnToen brengt Troost

Na het verlies van een dierbare kunnen nabestaanden
verschillende vormen van emoties ervaren. Verdriet, boosheid,
ongeloof, ontkenning, schuldgevoel, onmacht, lichamelijke
klachten, een gevoel van verdoving, eenzaamheid. Iedereen
verwerkt rouw op een eigen manier. En alles is goed. Het
verwerken van verlies gaat namelijk op een manier die bij iemand
past of wat diegene vanuit huis heeft meegekregen. Voor
nabestaanden is het fijn om te ervaren dat dit bij iedereen anders
verloopt.

Programma

De muzikale voorstelling Troost vindt op 12 november 2024
plaats bij het Holstohus in Olst. U kunt de voorstelling kosteloos
bijwonen en u ontvangt bij binnenkomst een kopje koffie of thee.
Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en na te praten in de foyer. Het programma bestaat
uit muziek, theater en interactie met het publiek, waarbij
nabestaanden centraal staan. De spelers van theatergroep
EnToen zijn Stephanie Hulshof, Elke Jansen en Harry Heijblok.
Inloop 19.00 uur

Aanvang 19.30 uur

Aanmelden kan bij:
- Anna Couperus, anna.couperus@outlook.com, 0570-561008
- Ans Krijt, anskrijt@hotmail.com, 06-24728227
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Nieuws van de Dorpskerk uit Olst

Meld je aan voor de 29 seizoen van de kring Moderne
Profeten!

De kring ‘moderne profeten’ krijgt een vervolg in 2024! Drie
avonden lang gaan we op zoek naar inspiratie, wijsheid en
antwoorden op de grote vragen van onze tijd.
Klimaatverandering, armoede, polarisatie, conflicten...hebben de
Bijbel en de christelijke traditie ons hierin nog iets te zeggen?

We laten ons inspireren door ‘moderne profeten’, mensen die zich
durven uitspreken. De EO podcastserie en -boek Moderne
Profeten van Kees van Ekris (het is niet nodig om dit van te voren
aan te schaffen of te lezen/luisteren) bieden ons een leidraad.
Vorig jaar luisterden we bijvoorbeeld naar bisschop Desmond Tutu
en de componist Arvo Part. Deze keer maken we weer een keuze,
uit bekende of minder bekende namen. We luisteren naar wat zij
ons te zeggen hebben, en we gaan in gesprek. Door wie wordt jij
geinspireerd, wat zijn mensen die ons helpen groeien in wijsheid?
De avonden worden begeleid door ds. Elly Urban, nu hoofd
programma's bij ZOA, een stichting die hulp biedt aan
vluchtelingen wereldwijd, daarvoor predikant in Zwolle. Zij gaat
ook regelmatig voor in kerkdiensten in de regio.

Waar: De Bastiaan, kerkplein 3, Olst

Wanneer: donderdag 14 november, 28 november en 12
december, 19.30 tot (ongeveer) 21.30 uur

Wees welkom, voor koffie en thee wordt gezorgd!

Opgave bij Blandine Taal, het liefst via de mail
mussettaal@kpnmail.nl of telefonisch, 06-30292520; Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Excursie Zandsculpturen Elburg op zaterdag 23 november
Een mooie Klein Salland activiteit: deze dag gaan we samen op
pad naar de Zandverhalen in Elburg. Bereid je voor op een reis
door een schitterende wereld vol indrukwekkende verhalen. En
niet zomaar verhalen, maar in de vorm van honderden
zandsculpturen, tientallen fraaie kunstobjecten en eeuwenoude
olijffbomen. We wandelen door een landschap met 4000 kubieke
meter zand. De zandbeelden staan voor verbeelding, de verhalen
komen tot leven. Ontdek de Bijbelverhalen in het zand!
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Na afloop van de excursie drinken we samen een kopje koffie of
thee. Eventueel iets erbij is voor eigen kosten.

Datum: zaterdag 23 november 2024.

Tijd: 13.30 uur.

Locatie: Zandverhalen, J.P. Broekhovenstraat 9-11 in Elburg.
Kosten: € 20,00 p.p.

Aanmelden: uiterlijk 8 november via
www.pknraalte.nl/activiteiten, per e-mail
(activiteiten@pknraalte.nl) of bij Alie Geerts: tel. 06-20850785.

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum tijd voorganger
3 nov. 10.00 u ds. R. Slaar
10 nov. 10.00 u Klein Salland dienst
17 nov. 10.00 u ds. K. van der Kamp - Kampen
24 nov. 10.00 u ds. R. Slaar (Gedachtenisdienst)
1 dec. 10.00 u ds. R. Slaar (1¢ Advent)

Olst
datum tijd voorganger
3 nov. 10.00u Ds. J. Zomer
10 nov. 10.00 u Ds. W. Davelaar Klein Salland dienst
17 nov. 10.00 u Ds. C. Bochanen
24 nov. 10.00 u Ds. J. Zomer (Gedachtenisdienst)
1 dec. 10.00 u Ds. W. Davelaar (1¢ Advent)

Wijhe
datum tijd voorganger
3 nov. 10.00 u ds. Marianne Gaastra - Harculo
10 nov. 10.00 u ds. R. Slaar/ds. J. Stein
17 nov. 10.00 u ds. H. Zeefat - Wijhe
24 nov. 10.00 u ds. Job Stein/kw. D. Koetsier (Gedachtenisdienst)
1 dec. 10.00 u ds. Job Stein (1¢ Advent)
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

KERKELIJK WERKER Mark Schippers

KERKENRAAD

KERK
De BEUKENOOT
Sleutel :

KOSTER

ORGANIST

BEGRAFENISSEN/
BEGRAAFPLAATS

FINANCIEN

LEDEN-
REGISTRATIE

KINDEROPPAS
HULPDIENST
WESEPE

WEBSITE:

Voorzitter: H.J. Jansen,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com

Scriba: Harry de Wit

Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe

Dhr. A. Nijland(reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe
ga.dejong@hetnet.nl

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel 06 20450796

tel 06 12180541

tel 06 83232078

tel. 531255

06 50213256
tel. 531277
06 22541865

tel. 531573

tel. 06 28690154

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.

IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe
Kerkbalans:
Algemeen:

kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk

M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
NL31 RABO 0377735442
NL59 RABO 0373739702

RABO bank:
SKG bank:
diaconiewesepe@gmail.com

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

via G. Visscher,

tel 06 23340539

NL74 RABO 0373 7429 24
NL25 RABO 0373 7324 57

tel. 531686

tel 06-21593651

tel 06 20753695

Ans Krijt 06-24728227 anskrijt@hotmail.com  of

Gerrit Visscher 06-20753695
gerrit.visscher.heeten@gmail.com

http://wesepe.protestantsekerk.net

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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