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Erediensten in    2024 
 

1 sep 10.00 u  Heleen Flierman (preek vd leek) 
    Inz. der gaven: Jongerenwerk 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
8 sep 10.00 u  Ds. R. Gosker (intrede, bevestiging en 

Afscheid) 
     Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie (KIKA) 

15 sep 10.00 u  Dhr.  Mark Schippers (startzondag) 
    Bij fam. Trompert, Koedijk  
    Inz. der gaven: Voedselbank 
22 sep 10.00 u  Mevr. Irene Ziegelaar  
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Diaconie 
29 sep 10.00 u  Ds. S. Roozenboom (H. Avondmaal) 
    Inz. der gaven: Kerk en Israël 
    Eindcollecte: Ond. Kerk.geb. 
6 okt 10.00 u  Ds. E. Urban 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: Missionair werk 
 
Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de 
dienst. 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 
waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl


2 

 Met hart en ziel 
 
De zomer is aangebroken, en velen 
van ons trekken eropuit om te 

genieten van welverdiende vakantie. 
Of we nu de schoonheid van de 
natuur verkennen, historische 
plekken bezoeken of ontspannen aan 

het strand, vakanties bieden een welkome onderbreking van ons 

dagelijks leven. Maar wat als ik u vertel dat vakanties niet alleen 
verfrissend zijn voor ons lichaam en geest, maar ook een unieke 
kans bieden om ons geloof te verdiepen en te versterken? 
 
Bovenstaande tekst verscheen op mijn scherm toen ik ChatGPT 
de opdracht gaf om en stukje voor het kerkblad te schrijven over 
‘vakantie en geloof’ (op het moment van schrijven staat voor mij 
de vakantie nog voor de deur). Het gaat nog verder maar dit leek 
me genoeg om een indruk te geven van de mogelijkheden van het 
programma. 
 
Wat is ChatGPT?  
ChatGPT is kunstmatige intelligentie; een computer doet wat 
mensen normaal gesproken doen. In dit geval een stukje 
schrijven voor de kerkbladen van Klein Salland. Het programma 

kan allerlei soorten teksten opstellen: toespraken, 
wetenschappelijke artikelen, werkstukken, brieven. Niet voor 
niets is het zo populair onder scholieren. Voor hen is een 
bijkomend voordeel dat het voor een docent bijna niet na te gaan 
is of een leerling zelf iets heeft geschreven of dat het door een 

robot is gemaakt. Dat is ook direct het nadeel: je leert op deze 
manier niet meer om zelf je gedachten te formuleren.  
 
Zelf zal ik het nooit gebruiken om bijvoorbeeld dit stukje te 
schrijven, of u het door zou hebben of niet. ‘Zing liever vals dan 

niet’, zei de dirigent van een koor waarin ik vroeger zong. Dat 
denk ik ook bij ChatGPT: ‘Schrijf liever een keer minder dan alles 
uit te besteden aan een robot’.  
 
Toch wil ik deze ontwikkeling niet bestempelen als slecht of zelfs 
gevaarlijk.  Het roept wel veel vragen op zoals de vraag die bij 
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alle robots hoort: in hoeverre kan een mens vervangen worden 
door een computer?  
Waar blijven dan hart, ziel, geloof, liefde en moraal? Waar eindigt 
het gemak en voordeel van een computer en waar beginnen de 

risico’s? 
Iedere nieuwe technologie zal worden gebruikt. Het is aan ons om 
er goed gebruik van te maken.  
 
ChatGPT wenst ons een gezegende zomer en een goed nieuw 

kerkelijk seizoen waarin we ons kunnen bezinnen op wat we 
geloven. In die wens ga ik mee, maar dan, anders dan bij een 
robot, met hart en ziel. 
 
ds Lieke van Houte (consulent Wijhe) 

 
 
Toelichting bij de komende kerkdiensten 
  
25 augustus: Kermiskerkdienst.  
Een kerkdienst voor jong en oud(er). Kerkelijk werkers Hetty 
Heling en Rini van Dijkhuizen zullen voorgaan. Spelenderwijs 
zullen we het thema ‘thuis’ verkennen.  
 
Vooraankondiging Preek van de Leek, 

1 september door Heleen Flierman 
 
Afgelopen 2 jaar zijn Henk Jansen en Henk Willink mij voorgegaan 
om een Preek van de Leek in de Protestantse gemeente Wesepe 
te houden. Dit jaar ben ik gevraagd om hier opvolging aan te 
geven. 
Eerst zal ik mij eerst even kort voorstellen. Ik ben Heleen 
Flierman en ben 44 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in 
Lemelerveld, maar woon alweer sinds 2004 in Wesepe met 
Richard Flierman en inmiddels onze dochter en zoon, Suus en 
Teun. 
Velen zullen mij kennen als de voorzitter van Sportclub Wesepe, 
wat ik al weer een heel aantal jaren met trots mag zijn. Naast 
mijn gezin, het vrijwilligerswerk en grote hobby handbal ben ik 
werkzaam in de zorg. Nadat ik zelf de opleiding voor 

verpleegkunde heb gedaan en daarna in het ziekenhuis heb 
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gewerkt, ben ik nu alweer 13 jaar werkzaam als manager in de 
ouderenzorg.  
In onze gezinssituatie hebben we vanuit de andere kant ook met 
“de zorg” te maken. Dit voor onze dochter Suus. 

Ik kan dus wel zeggen dat het thema zorg een rode draad in mijn 
leven is en ik wil jullie graag meenemen in de verschillende 
manieren hoe je naar “zorg” kunt kijken. Zo kun je voor iemand 
zorgen, kun je zorg ontvangen, maar je kunt je ook zorgen 
maken. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe is de zorg veranderd 

en gaat deze in de toekomst nog veranderen? 
Ook al past het thema zorg volgens mij heel goed in de kerk 
thuis, wordt de Preek van de Leek geen Christelijke preek vanuit 
de bijbel.  
Ik zal wel het geloof op meerdere momenten raken. Dit zal deels 
ook zijn met de liedjes, welke ik met mijn 3 vriendinnen vanuit 
Lemelerveld en mijn vader als begeleider op de gitaar ten gehore 
wil brengen. Zoals we dat al vaker hebben gedaan als 
vriendinnengroepje “Step by Step”. 
Ik hoop u nieuwsgierig te hebben gemaakt en wellicht zie ik u dan 
op 1 september.  
U bent om 10 uur in de Nicolaaskerk van harte welkom! 
Heleen Flierman 
 
8 september: bevestigings- en afscheidsdienst 

In deze dienst waar ds. Reinier Gosker zal voorgaan, wordt Mark 
Schippers bevestigd als kerkelijk werker in Wesepe. In het 
kerkblad van juni kon u al wat lezen over Mark. Mark is een zeer 
ervaren kerkelijk werker en heeft veel zin om in Wesepe aan de 
slag te gaan. Hij houdt ervan om mensen te leren kennen en juist 

het kerkzijn in het dorp spreekt hem erg aan.  
Tevens zal Rini van Dijkhuizen afscheid nemen in deze dienst. Zij 
heeft met veel plezier 3 jaar in Wesepe gewerkt, vooral met de 
kinderen. Verderop in dit kerkblad staat een uitgebreider stukje 
van haar. 

 
15 september: Startzondag  
Het thema van de Landelijke PKN is dit jaar: 
Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
koninkrijk. De gelijkenis van de werkers in de 
wijngaard (Mattheüs 20, 1-16) staat centraal. 
Dat is het verhaal over een man die een grote 
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wijngaard heeft. Hij zoekt mensen om in zijn wijngaard te 
werken. Eerst ‘s morgens, dan ’s middags en zelfs ’s avonds nog. 
Als man het loon betaalt, krijgt iedereen hetzelfde loon. Ongeacht 
wanneer iemand is begonnen. Dit lijkt niet eerlijk… Als je het 

anders bekijkt: Jezus zet alle menselijke verwachtingen op z’n 
kop. En er klinkt een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het 
werk in de wijngaard, Gods koninkrijk.  
Op 15 september zal de cantorij o.l.v. Corinne Ovinge-Best zingen 
en Mark Schippers doet de overweging. Verder wordt de dienst 

door diverse gemeenteleden ingevuld.  
 
Oud en eindig 
Oud zijn …… we denken er liever niet aan.  
En aan eindig zijn helemaal niet. 
Toch is dat een van de weinig zekerheden in het leven. 
Daarom zal de dienst van 22 september in het teken staan van 
dit onderwerp. 
De aandacht zal niet gaan naar de problematische kant van de 
ouderdom, zoals zorg en huisvesting. Maar de spirituele kant zal 
centraal staan. We  zullen nadenken over de vraag hoe we op een 
wijze manier kunnen omgaan met het klimmen der jaren en het 
besef van het levenseinde. En hoe we tot op hoge leeftijd een 
zinvol leven kunnen hebben. 
Aansluitend zal er een gespreksavond in de Beukenoot over dit 

onderwerp gehouden worden op 2 oktober. 
Beide, de kerkdienst en de gespreksavond, zullen geleid worden 
door Irene Ziegelaar. Iedereen is welkom, oud en jong (want zij 
hopen ook oud te worden). 
 

 
Wesepe laat je niet los (2) 
Na 7 jaar bleek dat ik bij jullie in Wesepe goed heb kunnen 
aarden, zo schreef ik dat aan het begin van het 1e artikeltje en 
vervolgens: “aarden veronderstelt o.a. een zaaibed, zaad èn het 

mysterie van ontkiemen, groei en zo mogelijk bloei!” 
Ja, …. en het onkruid dan? Nou…. dat ben ik althans daar 
nauwelijks tegengekomen. 
 
Opgegroeid in een Twents textieldorpje toog ik na de “dienst in 
der koningins wapenrokje” naar het hoge noorden, om daar aan 
Hogere Landbouwschool (met het oog op ontwikkelingswerk dus) 
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te gaan studeren. Wat me al gauw opviel was, dat er onder de 
studenten een zekere onuitgesproken waardeschaal gold. Zonen 
(er was toen geen enkele vrouwelijke student te ontwaren) van 
het Groningse land stonden bovenaan samen met hen uit de 

polders, het zogenaamde “nieuwe land”. Dan behoor je wel tot de 
elite. 
Na hen kwamen de veehouders, afgesloten met varkens- of 
kippenhouders (en burgerzonen? ach nou ja….! ) 
 

De meeste vakken die direct met het leven te maken hadden 
vond ik geweldig; wat zat de “schepping” toch wonderbaar mooi 
in elkaar! Trouwens, landbouwmechanisatie, gedragen door 
wiskundige berekeningen liet de mens in al zijn vernuft zien. Dàt 
waren zaadjes in kweekbed van de “verwondering!”. Prachtige 
opleiding….. wàt is het leven mooi en wat zijn de mensen knap 
oftewel wat valt er nog veel te leren!  
 
Ja, en toen brak na 3 jaar de periode aan van de “leerschool van 
het leven!”. Niet dus naar de 3e wereld maar naar de Groninger 
C.B.T.B. (Christelijke Boeren- en Tuinders Bond), voor verreweg 
het grootste gedeelte bemand door leden van gereformeerde 
komaf. Nóg zwaardere orthodoxen “bezondigden” zich niet aan 
deze christelijke organisatie, voor hen was het veiliger om bij de 
neutrale Groninger Maatschappij van Landbouw te gaan.  

Tijdens de HLS studie had ik op meerdere Groningse boerderijen 
stagegelopen en dus ook met toen nog “landarbeiders” gesproken 
èn hùn verhalen van maatschappelijke achterstand en 
afhankelijkheid gehoord! Mijn voorlichting betreffende mijn taken 
inzake ruimtelijke ordening, ruilverkaveling enz. gingen me wel 

redelijk goed af.  
Bij de periodieke provinciale vergaderingen werd het mij wel eens 
koud om het hart. En dan had je ook nog de plaatselijke 
afdelingsvergaderingen die met Bijbellezing en gebed geopend 
werden. En ongeacht de sfeer rond verschillende (Mansholt) 

problemen werd de geachte afgevaardigde, dus ook mij, gevraagd 
om de avond af te sluiten met dankgebed aan de Schepper, nou, 
nou, nou! Kun je hier en in deze sfeer ooit gelukkig worden? 
Er ontstond iets van onkruidjes, kleefkruid waar je geen last van 
wilt hebben evenmin als van distels die steken in je ziel. Ik geloof 
dat het zaaibed aardig aan het verzuren was. 
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Gelukkig gold voor mij en ons (Ina) de kerkelijke gemeente in de 
stad Groningen als een weldadige oase. In de nieuwbouwwijken 
Selwerd, Vinkenhuizen en Paddepoel gekenmerkt door beton, 
asfalt en anonimiteit werd een prachtig stukje hervormde 

gemeente opgebouwd in een vruchtbaar samenwerkingsverband 
met de RK parochie aldaar. En dat voornamelijk onder leiding van 
ds. G. Cazemier – zijn naam zij hier met eerbied en groot respect 
genoemd. Hij was niet meteen een echte preektijger, maar in zijn 
visie op het gemeentezijn en in zijn intense pastorale 

bewogenheid was hij een zeer inspirerende topper (denk even 
terug aan de kracht van het woord uit aflevering 1). 
En u raadt het al: in mijn geestelijke ondergrond werden 
inmiddels verharde en ondoorlatende lagen omgewoeld. Er kwam 
wat nieuwe bemesting en het leek wel of hier en daar wat nieuw 
zaad viel. 
 
Intussen moesten wij als agrarisch-sociale voorlichters (vooral 
bezig met groepsvoorlichting) omgeschoold worden tot 
economisch-sociale voorlichters, toegespitst op individuele 
voorlichting met meer boekhoudkundige en juridische kennis. En 
dat maakte – zoals dat in (1) al geschreven was – dat wij vanuit 
het Noorden door Wesepe heen kwamen, want de cursus 
gedurende een ½ jaar voerde ons naar Warnsveld in dat mooie 
witte kasteeltje Huize “te Velde”. Je kreeg daar les van hoge 

ambtenaren van het ministerie van Landbouw en ook van enkele 
directeuren van toen nog verschillende Boerenleenbanken. De stof 
sloot helemaal niet aan bij mijn verstand en interesses.  
En op één bepaalde middag kreeg je bekende druppel! In een les 
fiscale wetgeving werd ons voorgerekend dat je, tenminste als je 

een hele dikke portefeuille had, er verstandig aan zou doen om 
ook wat af te staan aan een zogenaamd goed doel en dat je daar 
zèlf fiscaal profijt van kon trekken. Nou dat was - voor mijn 
gevoel- maatschappelijk gezien een dik stuk onkruid! Van huis uit 
evangelisch gevoed tot naastenliefde in linkse zin en door de HLS-

opleiding met grote bewondering voor de schepping en geloof en 
vertrouwen in de Schepper wiens hart uitgaat naar recht en 
gerechtigheid – wilde ik mijn leven niet verder in deze richting 
ontwikkelen. 
En je woont in een universiteitsstad, dus qua studies kun je te 
kust en te keur kiezen. Enige tijd heb ik nog getwijfeld tussen 
sociologie, psychologie en theologie. Maar het zal u niet verbazen 
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dat die laatste gekozen werd; gewoon omdat theologie van die 3 
de meest omvattende is, want zowel sociologie als psychologie 
zijn in de theologie vervat. Maar ….. dan komt er nog een 
wezenlijk element bij nl wat ik noem: “De Derde Dimensie”! 

Sociologie, psychologie en theologie vormen samen in mijn 
beleving een groeiproces naar medemenselijkheid in vertrouwen 
en verwondering. 
O ja, nog even dit. Er moest op een gegeven moment afscheid 
genomen worden van de Groninger CBTB. En bij die gelegenheid 

zei mijn baas, drs. H.H. Smit (zelf econoom): “Dat jij nog eens 
een nieuwe studie aanpakt dat lijkt mij uitstekend, maar dat je 
dan van het ene zinkende schip overstapt op het andere is mij 
een raadsel”. En kinderlijk dacht ik zwijgend bij mijzelf aan dat 
zondagsschoolliedje: “’t Scheepke onder Jezus’ hoede met de 
kruisvlag hoog in top…” 
En wij zullen nog wel eens zien! 
 
En als u zich nu inmiddels afvraagt wat heeft al dat voorafgaande 
nu met Wesepe te maken, dan zou mijn antwoord zijn: ik kijk in 
verwondering achterom en zie hoe verschillende elementen ertoe 
bij hebben kunnen dragen om in Wesepe het eigenlijke en 
praktische werk te hebben mogen leren en bovendien te kunnen 
“aarden” en wel zo dat het klinkt in het thema van deze reeks: 
“WESEPE LAAT JE NIET LOS”!  

Het eerste geluid uit Wesepe was de heldere stem van Dika van 
de Worp! 
Dick van Doorn (predikant in Wesepe van 1983-1990) 
 
 

In memoriam Geertje Middeldorp-Askamp 
geb 5-2-1940 ov 21-5-2024 
 
Geertje is opgegroeid met haar broertje Ab op een boerderij op de 
Elshof. Haar vader was ook nog verzekeringsagent en daarvoor 

heeft ze vele kilometers in de omtrek gefietst om papieren rond te 
brengen voor de brandkaste, zoals men dat toen noemde. Door 
weer en wind fietste ze ook naar de huishoudschool in Raalte. Na 
de schoolperiode bleef ze thuis meewerken op de boerderij van 
haar ouders. 
Op jonge leeftijd ontmoette ze Gerrit op de kermis van de 
Eikelhof. In 1959 zijn ze getrouwd in Wesepe waar ze ook nog 
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belijdenis heeft gedaan. Al snel werd de eerste van de drie 
kinderen geboren. Dat was Dinie, gevolgd door Gert en later 
Greta. 
Geertje’s gezondheid ging niet altijd van een leien dakje, ze lag 

vaak in het ziekenhuis. De dokter zei vaak: “ik ken je beter van 
binnen dan van buiten”. 
Ze heeft altijd hard gewerkt op de boerderij en er was geen 
koekalverij zonder Geertje erbij. Samen met Gerrit is het 
opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ook de tuinplanten werden 

goed verzorgd, De tuin was haar trots en daar kon ze dan ook 
echt van genieten. De tuin, vogeltjes, alles wat er maar groeide 
en bloeide had haar belangstelling. Natuurlijk wisten ook de 
hondjes en de kippen haar wel te vinden, die kregen dan wat 
lekkers bij de buitendeur. 
Een hobby van haar was het bijhouden van een dagboek en er 
zijn ook vele plakboeken gemaakt. Familiegeschiedenis, vakantie 
herinneringen, boerderijwerkzaamheden, kinderen, kleinkinderen, 
alles keurig verwerkt. En er ging geen kaartje de deur uit zonder 
een extra tekstje erop geschreven. 
Maar dat niet alleen, ook familiemeubels en gebruiksvoorwerpen 
wilde ze graag bewaren. In de jaren tachtig werd het achterhuis 
van de boerderij verbouwd en er werd van de deel een grote 
woonkamer gemaakt. De ruimte werd gevuld met antieke 
familiespullen en in de hilde vonden ook diverse opgezette dieren 

een plekje. 
Een prachtige plek na afloop van een drijfjacht en visites met 
vrienden en bekenden. Ook voor familie visites was de deel een 
mooie ruimte want de familie werd steeds groter. In de loop van 
de tijd zijn er 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen 

bijgekomen. 
Jarenlang heeft ze zich ingezet als mantelzorger voor Gerrit die 
zowel lichamelijk als geestelijk achteruit ging. Al dat zorgen ging 
ook wel ten koste van haar eigen gezondheid, maar minder was 
geen optie. 

Lopen ging steeds slechter. Naar een aantal keren gevallen te zijn 
ging ze net voor de Pinksteren voor revalidatie naar de Hartkamp. 
Daar kreeg ze problemen met haar maag, en kwamen er meer 
onderliggende problemen aan het licht met o.a. hart en longen.  
Net na de opname is ze toch nog vrij plotseling overleden. Ze  
keek tevreden terug op een voltooid leven. 
Anita Middeldorp 
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In Memoriam Klaas Wieken  
geb 7-11-1937, ov 25-7-2024 
 
Klaas is geboren in een gezin met 1 oudere zuster te Veeningen, 

gemeente Zuidwolde, Zijn vader en moeder hadden een boerderij, 
en wederverkoop van UTD samen met oom Albert Wieken en zijn 
neef Freek. 
Klaas trok in zijn jeugd veel op met de vertegenwoordigers van 
UTD en moest voor thuis veevoer naar boeren brengen en 

kunstmest halen in Meppel en dan treuzelde hij zolang om 
Klaasje, die op kantoor zat van de kunstmesthandel, dan met 
fiets en al mee te nemen naar haar huis in De Stapel (gemeente 
De Wijk). Begin jaren 60 kregen ze verkering. In 1963 kreeg hij 
een baan als vertegenwoordiger op een groot kippenbedrijf met 
bedrijfswoning in Opende op de grens van Groningen en 
Friesland, en zijn daardoor onverwachts, 2 augustus 1963 
getrouwd, want in die tijd, mocht je niet hokken. Zijn baas had 
ook een eierhandel in Marum en deze ging failliet en werd alles 
verkocht incl. het bedrijf waar Klaas voor werkte en toen moesten 
we op zoek naar een andere baan en huis. Via via werd hij 
vertegenwoordiger bij J.A. Dieperink in Wesepe op 4 oktober 
1964.  
In 1965 kwam hij en zijn gezin, in Wesepe te wonen, De oudste 
zoon Jan was toen 6 weken oud, en de tweede zoon Bert werd in 

1967 geboren. Hij heeft daar een hele mooie tijd gehad, tot zijn 
werkgever Johan Dieperink plotseling in 1985 overleed. Toen 
kwamen de vele veranderingen in de molenaarswereld, tot het 
huidige VMB, en hij werd, met het boerengebeuren, overgeplaatst 
naar Victor en Sjanne Munster in Lettele en heeft daar nog 7 

geweldige jaren gewerkt. 
De muziek was de leidraad in zijn leven, als 13 jarige jonkie les 
gehad van de postbode, met zijn vrienden, beginnend bij 
Woudklank te Zuidwolde en in 1961 in Veeningen de 
muziekvereniging Con Amore opgericht. Toen hij in 1964 in 

Wesepe kwam werken, is hij lid geworden van de Harmonie te 
Wesepe en kwam al snel in het bestuur terecht, waar hij allerlei 
functies heeft vervuld tot het einde van de Weseper Harmonie. in 
2020 er was al een samenwerking met de fanfare St Caecilia te 
Heeten, helaas zijn er maar 7 leden, nu nog 4, meegegaan naar 
Heeten. Hij heeft ook nog jaren bij de Iesseldal muzikanten en 
Koninklijke Muziekvereniging Apollo, beide uit Olst, mee gespeeld. 
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Zijn leven was allemaal muziek, uitvoeringen, serenades, 
optochten, waaronder de sinterklaas intocht waar hij vaak werd 
aangesproken door zijn naamgenoot Sinterklaas, en vele andere 
activiteiten waar een muzikale begeleiding nodig was. En hij had 

nog zo graag, volgend jaar, het 75 jaar jubileum mee willen 
maken bij de muziek. Toen 1998 en in 2001 zijn kleinkinderen 
waren geboren was hij een trotste opa, daar is hij altijd drukker 
mee geweest dan toen met zijn eigen kinderen, maar dat hoor je 
tegenwoordig wel vaker, en met de kleinkinderen gingen we dan 

naar Drouwenerzand, media park Hilversum etc..  
Na een vol leven van hard werken en veel muziek plezier, ging 
Klaas nog onverwachts van ons heen. Zijn vrienden van Sint 
Caecilia brachten hem de laatste eer door te spelen op zijn 
afscheidsbijeenkomst 
Klaasje, kinderen en kleinkinderen. 

 
 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 

Als u dit leest is de zomervakantie voorbij, en gaat het nieuwe 

kerkelijk seizoen weer beginnen. Dat doen we vol verwachting, 
want er zijn een aantal mooie ontwikkelingen. Om te beginnen de 
bevestiging van Mark Schippers als pastoraal werker in onze 
gemeente. Hij begint in Wesepe per 1 september, en in de dienst 
van 8 september zal hij formeel worden bevestigd, als ouderling 

met een speciale opdracht. Reinier Gosker is voorganger in deze 
dienst. De komende maanden zal er voor iedereen volop 
gelegenheid zijn Mark nader te leren kennen. Wij heten Mark 
hartelijk welkom in Wesepe en hopen op een vruchtbare 
samenwerking! 
Tevens zal Harrie de Wit in deze dienst worden bevestigd als 
ouderling/kerkrentmeester. We zijn heel blij dat Harrie heeft 
toegezegd waardoor onze kerkenraad weer wordt versterkt en 
uitgebreid.  
En tot slot nemen we in deze dienst afscheid van Rinie Dijkhuizen, 

die 3 jaar bezig is geweest met het jeugdwerk in onze gemeente. 
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Veel nieuwe ontwikkelingen dus! We hopen op een mooie dienst 
waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd! 
 
Een week later, op 15 september, hebben we onze startzondag 

van het nieuwe seizoen, ditmaal op het bedrijf van de familie 
Trompert aan de Koedijk. Ook voor deze dienst bent u van harte 
uitgenodigd. 
We hopen na de zomerstop iedereen weer in goede gezondheid te 
mogen ontmoeten! 

 
 
Afscheid Rini van Dijkhuizen -kerkelijk (jeugd)werker 
Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 3 jaar in Wesepe 
gewerkt. Officieel als kerkelijk jeugdwerker. Ik ben begonnen als 
stagiaire in Wijhe en Wesepe sloot aan met een paar uur per 
week. Er was een leuke klik in Wesepe: Ans, Cora en Jacky (en in 
het begin ook Henk Jan) hebben mij heel goed ondersteund en 
aangespoord om mijzelf te ontwikkelen. In Wesepe voelde ik mij 
veilig genoeg om van alles uit te proberen en op te zetten, met 
kinderen, jongeren, maar ook met de volwassenen (bijv. de 
Benefietmaaltijd voor waterputten in Bangladesh of de 80+ 
verjaardagen). Op een heel prettige manier kreeg ik feedback.  
Ik ben in de afgelopen jaren ook diverse keren voorgegaan in een 
kerkdienst en ik heb met veel enthousiasme meerdere kinder-

/gezinsdiensten voorbereid en uitgevoerd. Ik heb ook een uitvaart 
mogen doen.  
Doordat ik dit allemaal heb mogen uitproberen weet ik beter wat 
ik wil als HBO-theoloog. Ik heb bewust niet gesolliciteerd op de 
vacature (die nu ingevuld gaat worden door Mark Schippers). De 

pastorale kant, die verwacht wordt van een kerkelijk werker, ligt 
mij minder goed.  
Ik kom meer en meer tot de ontdekking wat ik echt graag wil met 
mijn opleiding tot HBO-theoloog. Dat is voorgaan en trainingen 
geven.  

-Voorgaan: Ik hou ervan om voor mensen (die niet veel in de 
kerk komen) de Bijbelverhalen toegankelijk maken: wat heeft dat 
oude verhaal mij nu nog te zeggen? Wat kan ik er in het 
dagelijkse leven mee? Dat is wat ik met veel liefde doe. 
-Trainingen geven: ik vind het heel erg leuk om kerkenraden, 
kerkgroepen etc. te trainen. Ik denk dan aan het helpen bij het 
maken van een beleidsplan, anders kerkzijn, een 
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teambuildingstraining van kerken (raden) die fuseren of het 
begeleiden van mensen die met kinderen in de kerk werken. Ik 
hou vooral van het organiseren en uitdenken van inhoudelijke 
activiteiten. Op deze manier kan ik mijn ervaring en opleidingen 

allemaal combineren. 
Bij een van mijn trainingen aan een kerkenraad kreeg ik de 
volgende feedback: "jij bent heel goed in het brengen van 
diepgang op een lichte manier.”  
Dit prachtige compliment geeft mij het gevoel dat ik de juiste 

keuze heb gemaakt om mij te richten op het voorgaan en het 
geven van trainingen.  
 
Voor wat betreft de opleiding: ik ga er alles aan doen om in 
december (voor Kerst) al mijn verslagen in te leveren en dan 
hoop ik in februari mijn diploma te krijgen. Ik zal voor mijn 
scriptie, waar ik al mee bezig ben, nog wel eens in Wesepe zijn 
om met de kerkenraad aan de gang gaan. En ik ga ook nog 
enkele keren voor.  
 
Ik ben jullie allemaal erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen 
om te groeien in het voorgaan en allerlei taken op het gebied als 
kerkelijk werker mocht uitproberen.  
Protestantse Gemeente Wesepe: hartelijk dank voor de mooie tijd 
die ik heb gehad! 

 
Tot slot geef ik u een zegen mee, gemaakt door de Zusters 
Clarissen van Stabroek. 
 

Laat de zon u zegenen 

met haar milde stralen, 
zij moge u helen, 
licht zijn op uw wegen, 
uw hart verwarmen 
en bij ontij 

een regenboog spannen 
aan uw horizon. 
 

Drs. Rini van Dijkhuizen, HBO-theoloog 06-30618049 
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DIACONIE 
 
 

 
 
Waterputten en openbare toiletten gerealiseerd in 
Bangladesh 
 
Het geld (€ 4499,51) dat we met Klein Salland afgelopen jaar 
hebben verzameld en gedoneerd aan stichting SLOPB voor 
waterputten in Bangladesh is goed besteed. Van Motalib Weijters 
kregen we een rapport over het project  
Dat liep van 1 april tot en met eind juni. En had als doel het 
creëren van veilige waterbronnen en het vergroten van het 
bewustzijn over water, sanitair en hygiëne (WASH).  

Dat betekent vermindering 
van medische kosten en 
kindersterfte voor gezinnen en 

het creëren van een 
gezondere omgeving. 
In totaal hebben 42 vrouwen, 
mannen en kinderen 3 keer 
deelgenomen tijdens de 

selectie van locaties voor 
diepe waterputten (DTW), de 

installatie daarvan en de installatie van sanitaire latrines 
(openbare toiletten) De genoemde DTW's en geïnstalleerde 
latrines in 7 huishoudens worden gebruikt volgens de 

vastgestelde normen voor veilig water, sanitaire toiletten en 
hygiëne voor vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.  
Anderen tonen ook interesse om deze te zien. 
 
 
Beste Senioren van Wesepe e.o. 
Samen eten 
Op woensdag 4 september gaan we om 12.30 uur weer “Samen 
Eten” in het Wapen van Wesepe. We laten ons dan weer 
verrassen met een 3 gangen diner incl. een drankje voor €20,-. 
Het is altijd een mooi moment om maandelijks bij te praten met 
dorpsgenoten en bekenden. Nog nooit geweest? Schuif dan ook 



15 

eens gezellig aan! We vinden het erg leuk om nieuwe ‘gasten’ te 
begroeten. 
Opgave/afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke: 0570-532247 
of 06-83 14 10 45. 

Voor de agenda: de komende data van ‘Samen Eten’: 2 oktober, 
6 november en 4 december.  
Als u geen vervoer heeft dan kunt u inschakelen:  
Ans – 06 – 24 72 82 27      of      Gerrit 06 – 20 75 36 95  
 

Soosmiddagen 
Op woensdag 18 september gaan we om 14.30 uur weer Bingo 
spelen in de Beukenoot. Er zullen weer leuke prijzen zijn! Opgave 
is niet nodig. 
En op woensdag 16 oktober hebben we een gezellige middag 
besproken bij Museumboerderij “De Pothaar” in Bathmen. Er is 
hier van alles te ontdekken over het boerenleven van vroeger en 
nu. Volgende maand meer hierover. 
De Kerstsoos is op woensdag 18 december in het Wapen van 
Wesepe. Nader bericht volgt. 
Zet bovengenoemde data alvast op de kalender of in de agenda. 
 
Graag tot ziens op bovengenoemde datums, en de hartelijke 
groeten van 
Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 

 
 

 
STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

 
Beste mensen,  

De vakantieperiode is weer bijna voorbij dus....het is weer tijd 

voor een spelletje en wel op woensdag 11 september a.s. half drie 
in de Brouwershof. 
De koffie en thee met iets lekkers staat dan weer voor U klaar. 
Komt U ook? 
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
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KERKBEHEER 
 

 
 

Verslag van de kerkrentmeesters 
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor 
het in stand houden van onze gebouwen en het daarvoor 
benodigde budget, en ook voor de arbeidsovereenkomsten met 
bijvoorbeeld onze organiste, en nu ook voor het contract met 
onze nieuwe pastoraal werker Mark Schippers. 
Het afgelopen half jaar is er in het CvK veel gesproken over de 
toekomst van ons mooie kerkgebouw. Het aantal leden loopt 
langzaam maar zeker terug, en er zal in de toekomst wellicht een 
moment komen dat het aantal leden te klein wordt om de kerk en 
Beukenoot te blijven onderhouden. Als het zover komt wil het 
College van Kerkrentmeesters graag een nieuwe bestemming 

vinden voor deze gebouwen waar het hele dorp van kan 
profiteren. Het motto van ons beleidsplan is “kerk zijn voor het 
hele dorp”, en dat willen we ook graag realiseren voor de 
toekomst van het gebouw. 
Zo zijn we bezig om te onderzoeken of we (een deel van) de 

banken kunnen verwijderen, om ruimte vrij te maken voor andere 
activiteiten. Er zijn nog geen besluiten genomen, en we hopen dat 
iedereen wil meedenken over intensiever gebruik van ons mooie 
kerkje en hoe we het gebouw op de lange termijn kunnen 
overdragen aan volgende generaties. Dat gaat echt over de verre 

toekomst, maar “regeren is vooruitzien”.  
In het voorste deel van de Beukenoot zijn dit voorjaar 
geluiddempende platen op de muur bevestigd zodat er minder 
galm in het zaaltje is en we elkaar beter kunnen verstaan. Het 
effect wordt als positief ervaren. 
Dit najaar hopen we weer nieuwe subsidie binnen te halen voor 
onderhoud van het kerkgebouw voor de komende 6 jaar. Het 
stucwerk in de kerk begint af te bladderen, en dat moet weer 
hersteld worden. Zodra dat klaar is wordt ook de orgelkast weer 
opnieuw in oude  glorie hersteld. Het houtsnijwerk op het orgel 
was beschadigd maar dat is inmiddels weer deskundig 
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gerepareerd. Maar eerst moeten de muren onderhanden worden 
genomen voor we aan het orgel kunnen beginnen.  
Dus achter de schermen zijn we druk met veel zaken, en we 
willen u graag bijpraten zodat u weet wat er speelt. 

Het College van Kerkrentmeesters 
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 
 

Datum 
23 jun 
  

30 jun 
  7 jul 
14 jul 

Diaconie 
42,50 
30,50 (H.A.) 

36,27 
37,20 
Geen dienst 

Kerkbeheer 
24,50 
 

41,15 
34,10 

21 jul         29,70                     29,20 
28 jul         35,00            36,40 
  4 aug         Geen dienst 
11 aug         46,90            29,75 
18 aug         Geen dienst 

 
 

AGENDA 
 
 
 

2 sep 19.30 u Kerkenraad            Beukenoot 
4 sep 12.30 u Samen eten        Wapen van Wesepe 
7 sep   St Twiga Dukina op Diekdagen       Wijhe 
11 sep 14.30 u Spelletjesmiddag        Brouwershof 
18 sep 14.30 u Soosmiddag Bingo       Wapen van Wesepe 
23 sep 20.00 u Redactievergadering        Kikkerspad 9 
25 sep 11.00 u Kerkrentmeesters               Beukenoot   
26 sep 20.00 u Lezing St. Twiga Dukina Langhuus, Wijhe 
28 sep   9.00 u Oud papieractie1         erf fam. Niemeijer 
1 okt 20.00 u Geloof met kinderen  de Bastiaan, Olst 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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2 okt   9.00 u Diaconievergadering           Beukenoot 
2 okt 12.30 u Samen eten        Wapen van Wesepe 
 

 
Presentatie Stichting Twiga dukina Nederland – Spelend 
leren in Rwanda 

 
In 2016 vertrok Gerjanne van Ravenhorst, 
opgegroeid in Wijhe, naar een afgelegen dorpje in 
Rwanda. Ze werkte eerst als vrijwilliger voor VSO, 
maar tegenwoordig werkt ze zelfstandig onder de 
naam ‘Twiga dukina’, dat betekent: We leren 
terwijl we spelen.  
Soms werkt ze als onderwijsconsultant voor 
grotere organisaties zoals UNICEF, VSO en Right 
to Play en ze schreef een prentenboek voor 
volwassenen over het belang van spelend leren.  

Het grootste deel van haar tijd besteedt ze echter -vrijwillig- in 
haar eigen Play Center & Community Library, waar doordeweeks 
allerlei activiteiten te beleven zijn voor jong en oud. Bij elke 
activiteit staat sporten, spelen en 
bewegen centraal. Dit om er voor te 
zorgen dat kinderen en volwassenen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 
Het werk van Gerjanne wordt ondersteund 
door Stichting Twiga dukina Nederland. 
Gerjanne komt in september naar 
Nederland en vertelt graag over haar 
leven en werk en wat haar drijfveren zijn. 
Natuurlijk zal ze ook over Soreye 
vertellen, voor wiens opleiding er binnen Klein Salland wordt 
gespaard. 

 
Op donderdagavond 26 september bent u/ ben jij welkom in 
het Langhuus in de Langstraat 29 in Wijhe. 20.00: Inloop met 
koffie/thee. 
20.15: Presentatie aan de hand van foto’s en filmpjes. 

 



19 

Op zaterdag 7 september staat ze, tijdens de Diekdaegen, 
met een kraam in de Langstraat, waarschijnlijk ten hoogte van 
het Langhuus. Ze verkoopt Rwandese spullen (tassen, 
schorten, armbandjes, en nog veel meer) gemaakt door mensen 

uit haar dorp. 
Tot dan! 
 
 
Praten over geloof met kinderen 

Dinsdag 1 oktober 20:00, De Bastiaan, Olst 
Inloop vanaf 19:45 uur, aanmelding zie onderaan bericht 
 
Je ziet het soms gebeuren. Je vertelt een Bijbelverhaal en enkele 
kinderen hangen al snel verveeld onderuit. Dat verhaal kennen ze 
al… Hoe kun je kinderen meenemen in de verhalen zodat er 
telkens iets nieuws te ontdekken valt? En hoe pak je het aan 
wanneer je in je groep kinderen van 4 maar ook van 10 jaar hebt 
zitten? Dat bespreken we op 1 oktober in de Bastiaan in Olst. 
Die avond klinken enkele Bijbelverhalen en denken we na over 
welke betekenis dit verhaal voor jezelf heeft. Tegelijk krijg je tips 
op welke manier je dit kunt toepassen bij je eigen (klein-) 
kinderen thuis, in de klas, tijdens de kindernevendienst of 
kidsclub.  
De kindertheologie start bij de directe leefomgeving van de 

kinderen. Vanuit die eigen ervaringen en gevoelens neem je de 
kinderen mee naar de wereld van de bijbel en kerk. Daardoor 
ontstaan er soms bijzondere momenten. Worden er gevoelens 
gedeeld of ontstaan er uitspraken waar je, als volwassene, ook 
van kunt leren.  

We werken met een manier van kijken en praten die ook je eigen 
geloofsleven verdiept. Liesbeth Winters-Jonas, kinderpastor en 
gespecialiseerd in kindertheologie, zal deze avond leiden.  
Er zijn geen kosten aan verbonden maar aanmelden is wel 
noodzakelijk. Dat kan bij: heleen.stronks@gmail.com  

Zo mogelijk graag uiterlijk op vrijdag 27 september. 
 
 
Ontmoetingsgroep ‘Als je je partner moet missen’ 
Al eerder hebben we een oproep gedaan voor mensen, die een 
partner moeten missen. Misschien hebt u het gelezen. We 
herhalen hierbij onze uitnodiging. 
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Wat gaan we deze reeks ochtenden doen? We delen onze 
verhalen. We staan er bij stil wat het betekent als je je partner 
moet missen: welke vragen komen bij je op? Hoe zit het met de 
keuzes die je moet maken? En als je alleen achterblijft, hoe kun 

je dan toch verder gaan? We hebben daar thema’s bij bedacht en 
door middel van die thema’s zoeken we samen naar nieuwe 
kracht. Het geloof speelt daar voor ons een belangrijke rol in. We 
sluiten de ochtenden steeds af met een bezinningsmoment en een 
eenvoudige maaltijd. 

Als u zich afvraagt of dit iets voor u is, omdat de stap groot is: 
schroom niet en neem contact met ons op. 
En natuurlijk horen we het graag van u als u deel wilt nemen aan 
deze reeks van drie ochtenden in oktober en november 
(8 oktober, 5 en 19 november, van 10.00-ca.12.30 uur).  
Wanneer we weten wie deel zullen nemen bepalen we een locatie. 
Dus wie weet tot ziens! 
Hartelijke groet, namens de kerken van Klein Salland en de 
parochies H. Lebuinus en H. Kruis,  
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker  
telefoon 038 – 452 74 75   lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl 
Dorien Koetsier, kerkelijk werker dorien.koetsier@pgwijhe.nl 
06 – 24 12 06 55 
 
 

Voorstelling Troost: over rouwen en afscheid 
van theatergroep EnToen. De kosteloze theatervoorstelling gaat 
over rouwen en afscheid nemen, wat ieder op zijn eigen manier 
doet. 
"De manier waarop wij troost zoeken en kracht vinden om met 

het verlies van een dierbare om te gaan, is voor iedereen 
anders", "In deze integere en persoonlijke voorstelling gaan de 
spelers met het publiek op zoek naar wat kracht geeft en troost 
biedt." 
Theatergroep EnToen brengt Troost 

"Na het verlies van een dierbare kunnen nabestaanden 
verschillende vormen van emoties ervaren. Verdriet, boosheid, 
ongeloof, ontkenning, schuldgevoel, onmacht, lichamelijke 
klachten, een gevoel van verdoving, eenzaamheid. Iedereen 
verwerkt rouw op een eigen manier. En alles is goed. Het 
verwerken van verlies gaat namelijk op een manier die bij iemand 
past of wat diegene vanuit huis heeft meegekregen. Voor 
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nabestaanden is het fijn om te ervaren dat dit bij iedereen anders 
verloopt.  
Programma 
De muzikale voorstelling Troost vindt op 12 november 2024 

plaats bij het Holstohus  in Olst. U kunt de voorstelling kosteloos 
bijwonen en ontvangt bij binnenkomst een kopje koffie of thee. 
Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en na te praten in de ontvangkamer. Het programma 
bestaat uit muziek, theater en interactie met het publiek, waarbij 

nabestaanden centraal staan. De spelers van theatergroep 
EnToen zijn Stephanie Hulshof, Elke Jansen en Harry Heijblok. 
 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
1 sep 10.00 u Ds. R. Slaar en RK pastor (Stöppelhaene) 
8 sep 10.00 u Ds. R. Slaar 
15 sep  10.00 u Ds. R. Slaar (startzondag) 
22 sep 10.00 u Ds. R. Slaar (HA) 
29 sep 10.00 u Ds. J.P. van Ark (Wapenveld) 
6 okt 10.00 u Ds. H.E.J. de Graaf (Klarenbeek)  
 
 Olst 
datum tijd voorganger 
 
1 sep 10.00 u Ds. E. Urban 
8 sep 10.00 u Ds. H. Rodenhuis 
15 sep  10.00 u Ds. B. Trouwborst 
22 sep 10.00 u Ds. S. Roozenboom (oecumene startzondag/tent) 
29 sep 10.00 u Ds. A. Slothouder 
6 okt 10.00 u Ds. H. van Es 
 
 Wijhe 
datum tijd voorganger  
 
1 sep 10.00 u Ds. M. Veenstra-Oving 
8 sep 10.00 u nog niet bekend, zie website PG Wijhe 
15 sep  10.00 u Ds. K. v.d. Kamp  
22 sep 10.00 u Ds. H. van Ark 
29 sep 10.00 u nog niet bekend, zie website PG Wijhe 
6 okt 10.00 u nog niet bekend, zie website PG Wijhe 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
KERKELIJK WERKER Mark Schippers                                     06 20450796 

    
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                             06 12180541 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Ans Krijt              06 24728227 
   Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

         06 22541865 
 

KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 

 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 

 
HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 

WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  
 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 
 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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