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Erediensten in  september 2025 
 
 

7 sep 10.00 u  Ds. R Gosker 
    1e collecte: PKN Jongerenwerk 
    2e collecte: Kerkbeheer 
14 sep 10.00 u  Ds. J. Stein en ds. R. Slaar 
     Klein Sallanddienst in Wijhe 
21 sep 10.00 u  Ds. R. v.d. Waall 
    1e collecte: KIA Werelddiaconaat 
    2e collecte: Ond. Kerk. Geb. 
28 sep 10.00 u  Dhr. M. Schippers en Y. Koster 

Startzondag op Nieuw Sion  

Vulikerweg 6 
    1e collecte: Kerkbeheer 
    2e collecte: Diaconie  
5 okt 10.00 u  Ds. S. Roozenboom 
    1e collecte: KIA Wereldiaconaat 

    2e collecte: Ond. Kerk.geb. 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur 
na de dienst. 

 
Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 
waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Aan wie stel ik mijn vragen? 
Ik zit op haar te wachten. Ze zou me interviewen voor het 
kerkblad, maar kwam iets later. Daarom ben ik maar even bij de 
IJssel gaan zitten, waar ik de zon langzamerhand in het water zie 

zakken. Het glinstert in de schemering. Het geeft een bijzondere 
sfeer. In alle rust staan er campers langs de waterkant en kijken 
mensen relaxed naar hun mobiel en zijn er jongeren die in het 
water springen naast het bord “verboden te zwemmen”. Ik kijk, ik 
wacht, ik denk en ben benieuwd welke vragen ik gesteld krijg. 

Wat wil men van mij weten? Zou het gaan over wat ik als 
kerkelijk werker doe, wat ik denk, geloof wellicht, of meer over 
wie ik ben als Dorien? Of is dat met elkaar verweven?  
Er zijn zoveel vragen die je elkaar kunt stellen, om elkaar beter te 
leren kennen. 
Sowieso kan je je veel afvragen. 
Vooral nu de zomer haar langste tijd heeft gehad en er een nieuw 
seizoen aanbreekt. 
Een nieuw kerkelijk seizoen. En we onszelf wellicht de vraag 
stellen: “Wat zal ik komend jaar gaan doen voor of bij de kerk? 
Aan welke activiteiten of aan welke kring zal ik gaan deelnemen? 
Waar heb ik behoefte aan, zou ik leuk vinden, of waar kan ik mij, 
in wat ik kan en in wie ik ben, voor inzetten?” 
Zou het dan helpen om dit Chatgpt voor te leggen, en zou ik met 
behulp van AI een antwoord krijgen? 

Je krijgt dan namelijk snel en gelijk een antwoord. En dat geeft 
duidelijkheid.  
Ik heb deze vragen voorgelegd aan Chatgpt en kreeg inderdaad 
gelijk een antwoord. Wat me verbaasde en bevreemdde. Het blijft 
vreemd om via kunstmatige intelligentie antwoorden 

voorgeschoteld te krijgen, die zo waar lijken en je dichtbij komen. 
Soms kan “AI” je heel praktisch helpen, op school, in het werk, of 
op vakantie. Maar het kan ook zijn dat het ook weer vragen 
oproept, en je het juist door de informatie van “AI” niet meer 
weet. En “AI” leeft niet… 

Wat doe je eigenlijk met al je vragen? Die er opeens zijn, 
waarmee je worstelt en je diep van binnen bezighoudt? Vragen 
waar je echt mee zit? Aan wie stel je deze vragen? 
Als je als oudere je leven “nutteloos” bent gaan vinden, als je niet 
weet hoe je verder wilt en kan, of als je “keuzestress” ervaart 
omdat er zoveel mogelijk is om te doen of te denken en dit je 
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drukt? Of als je bang bent voor de toekomst en alle dingen die er 
om ons heen gebeuren je somber maken?  
Heb je dan niet meer behoefte aan een gesprek van mens tot 
mens, of om dit in stilte en in gebed aan God voor te leggen? Dat 

er een mens met je mee denkt, het verhaal achter je vraag wil 
horen en die je kunt vertrouwen? En helpt het om dat wat diep in 
je leeft, aan God te vertellen, omdat God je nabij is en je gelooft 
dat Hij je ten diepste als mens kent en liefheeft? 
In de bijbel is het ook heel gewoon dat mensen God of Jezus 

vragen stellen. Vragen blijven stellen. Een vraag die Mozes aan 
God stelt, en wij vast herkennen is bijvoorbeeld: “Wie bent U?” En 
dat God daarop ook snel en duidelijk antwoord geeft. “Ik ben die 
ik ben”. Een antwoord dat een mens rust kan geven. Of een vraag 
die aan Jezus gesteld wordt: “Wie is mijn naaste?” En Jezus zijn 
antwoord geeft in de vorm van een gelijkenis. In beeld brengt 
waardoor je er ook nu wat mee kan. 
Het leven roept altijd weer vragen op. Geloven roept vragen op. 
Waardoor het blijft leven! 
 
Voor het interview kenden we elkaar nog niet. Maar verrasten we 
elkaar door onze vragen.  
We blijven in gesprek… U en jij ook? 
Dorien Koetsier 
Kerkelijk werker pg Wijhe 

 
 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 

Op 18 mei hebben we na de kerkdienst met de aanwezigen 

gesproken over het plan de kerk anders in te richten door om te 
beginnen de banken te verwijderen. Hierdoor kan het gebruik van 
de kerk meer multifunctioneel worden. We kregen voornamelijk 
positieve reacties. Inmiddels is er een offerte ontvangen. We 
kunnen het plan nu verder uitwerken. Want de banken 

verwijderen is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar de verwarming 
moet aangepast, we moeten stoelen uitzoeken, en bepalen hoe de 
nieuwe inrichting verder moet worden. En misschien nog wel het 
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belangrijkste: hoe gaan we het nieuwe multifunctionele gebruik in 
de praktijk invullen. 
Verder kwam onze ouderling Cora Schensema in de 
meivergadering met een vervelend bericht. Haar man Raymond 

moet vanwege ernstige ziekte intensieve behandelingen 
ondergaan. Daarom kan Cora haar werk als ouderling tijdelijk niet 
uitvoeren en heeft ze een pauze genomen. Zeer begrijpelijk en we 
wensen Cora en Raymond ook voor de periode die nog komen 
gaat, veel sterkte toe. Gerrit Visscher heeft aangegeven een deel 

van het pastorale werk van Cora tijdelijk over te nemen zoals het 
bezoekwerk in Heeten en Averlo. 
 
We hebben een goed eerste jaar gehad met onze kerkelijk werker 
Mark Schippers. Daarom verlengden we zijn aanstelling met nog 
een jaar. Over zijn activiteiten leest u regelmatig in dit 
Beukenblad en in de dorpskrant. Diverse nieuwe mensen meldden 
zich aan om mee te doen aan het bezoekwerk. Goed dat dit 
belangrijke deel van de kerkelijke aanwezigheid in Wesepe 
hierdoor weer meer steun krijgt.  
 
Sinds kort houden we de inzameling van de gaven weer in de 
dienst als onderdeel van de liturgie. Hiermee maken we onze 
betrokkenheid op de wereld ook in de dienst weer zichtbaar. U 
treft dus niet meer de schaaltjes aan na afloop van de viering bij 

de uitgang, maar er zijn twee collecten met collectezakjes. De 
liturgie bespraken we verder ook kort om die hier en daar nog wat 
te verduidelijken voor de gastvoorgangers. Niet om die liturgie als 
een keurslijf voor te schrijven. Maar omdat er vrijwel iedere week 
een andere voorganger is, is het voor de gemeente wel fijn als er 

voldoende herkenbaarheid is bij het vieren. 
Ineke Vloedgraven is begonnen als nieuwe diaken. We zijn blij 
met haar betrokkenheid en wensen haar veel voldoening bij alles 
wat er door de diaconie te doen kan zijn.  
 

We stelden de jaarrekeningen 2024 van de diaconie en van het 
kerkbeheer vast. De huurder van de pastorie heeft aangegeven te 
vertrekken. De kerkrentmeesters zoeken samen met een 
makelaar een nieuwe huurder.  
Het orgel werd gestemd. De Monumentenwacht heeft weer een 
inspectie uitgevoerd van de kerk. Aan de hand van hun rapport 
bepalen we welk onderhoud concreet op korte termijn nodig is. 
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Naar aanleiding van dit onderwerp bleek er wat onduidelijkheid te 
zijn over de juiste naam van de kerk. Die is al eeuwenlang: de 
Nicolaaskerk. Hier en daar wordt ten onrechte ook wel als naam 
"dorpskerk" gebruikt. We besloten daar meer acht op te slaan. 

 
Er was een vervolgoverleg met het bestuur en de redactie van de 
dorpskrant. In een positieve sfeer bespraken we hoe de kerk mee 
kan doen aan de dorpskrant. Uitgangspunt was niet meer òf we 
dat gaan doen, maar de wijze waarop. En daarover moet best nog 

wel verder doorgesproken worden. Bijvoorbeeld over de vorm: 
hoe ziet de dorpskrant die aangevuld wordt met de kopij van de 
protestantse gemeente er straks dan uit? Maar ook over de 
inhoud: de dorpskrant beschouwt zich voor een groot deel als een 
mededelingenblad voor Wesepe. Terwijl de Beukenoot meer het 
karakter heeft van “clubblad” van onze gemeente. Zijn die twee 
zienswijzen uiteindelijk te combineren? Goed om voldoende tijd te 
nemen het daar eerst over te hebben. We spraken af dat we om 
te beginnen een proefnummer maken in een zeer beperkte oplage 
zodat we kunnen kijken hoe een uitgebreidere dorpskrant er uit 
zou kunnen zien. Maar het gesprek vond plaats vlak voordat de 
vakantieperiode weer uitbrak dus we gaan in september weer 
verder hiermee. 
 
Op 31 augustus is om 10.00 uur de intrededienst van de nieuwe 

voorganger van Olst, mevrouw ds. Henriëtte Schaap. Een 
afvaardiging van de kerkenraad gaat uiteraard die ochtend naar 
Olst. 
Tenslotte: op 28 september hebben we onze startzondag en we 
zijn dan te gast bij klooster Nieuw Sion. Het zijn onze naaste 

buren, goed om daar een keer langs te gaan. Van hun website:  
“Klooster Nieuw Sion is een plaats en gemeenschap waar mensen 
dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur 
kunnen komen door stilte en gebed, arbeid en gastvrijheid vanuit 
een christelijke, neo-monastieke spiritualiteit.”  

Prima plek dus om na de vakantieperiode als protestantse 
gemeenschap te starten! We beginnen om 10.00, wees op tijd 
aanwezig. Bijzonder om ons als gemeente ook een keer te voegen 
in het klooster-karakter van onze buren van Nieuw Sion. 
 
Hartelijke groet, 
Harry 



6 

In Memoriam Henk Kloosterboer  
 
Geboren 4 oktober 1950   Overleden 25 juni 2025 
Henk werd geboren op ’t Overweg in Diepenveen en groeide daar 

op met zijn zusje en zijn opa. Na zijn huwelijk met Inge ging hij in 
Raalte wonen waar zijn dochters Anne, Janneke en Karlien 
werden geboren. In 1986 verhuisde het gezin naar Heeten waar 
aan de Stokvisweg alle ruimte was voor hun geliefde 
paardensport.  

In januari werd een kwaadaardige tumor ontdekt. Hij ging vol 
vertrouwen de strijd aan, maar kon dit niet winnen. Hij is op 25 
juni in alle rust overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 
 
In Memoriam Jacoba Maria (Coba) Bolink-Panhuis 
Geboren 12 aug 1937   Overleden 16 jul 2025 
 
Coba werd geboren op de boerderij De Muggert op Boxbergen. 
Haar vader overleed toen ze 16 was, ze is toen gestopt met 
school om thuis te gaan helpen.  
In 1961 is ze getrouwd met Albertus Bolink en naar de boerderij 
Den Alferink gegaan waar ook haar schoonmoeder en zwager 
woonden. 
Coba was erg zorgzaam: naast de zorg voor de drie kinderen Rita, 

Betsie en Henk heeft ze ook jaren gezorgd voor Opoe. Toen haar 
man 65 werd verhuisden ze naar de Raalterweg. daar heeft ze 
ruim 30 jaar met plezier mogen wonen; de laatste 17 jaar alleen 
heeft ze zich ook heel goed gered. 
Coba hield er van om veel mensen op zich heen te hebben. “ Kom 

maar gauw een keertje weer” was een bekende uitdrukking. Ook 
was ze dankbaar kinderen en (achter)kleinkinderen om haar 
heen. 
Ze was betrokken en geïnteresseerd en wist tot op het laatst alles 
heel goed. Ze wilde graag op haar eigen plekje blijven, 

veranderingen waren de laatste jaren moeilijk voor haar. 
Geleidelijk ging haar gezondheid achteruit en werd de kracht 
minder. De laatste dagen ging het lopen helemaal niet meer. Op 
16 juli is ze rustig ingeslapen in de nabijheid van haar gezin. Tot 
het laatst kon ze nog helder met iedereen praten. 
We wensen de kinderen en  (achter)kleinkinderen veel sterkte. 
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Steeds meer engelen in onze kerk 
In Wesepe hebben we vaak gastvoorgangers in de kerk en vaak 
komen ze ruim op tijd om zich goed te verdiepen in de 
plaatselijke situatie. Soms brengen ze hun partner mee en die zit 

dan al een half uur van te voren in een lege kerk te wachten. 
Meestal knoop ik een kort gesprekje aan om de tijd een beetje te 
doden. Ik leg dan uit dat we in Wesepe niet zo zijn van de 
aantallen maar wel van de intensiteit. Meestal krijg je dan een 
reactie in de geest van: ach ja, dat is overal hetzelfde. 

Maar mevrouw Bronswijk kwam wel met een heel verrassend 
antwoord. Ze zei: je moet ervan uitgaan dat op elke lege bank 
een engel uit de hemel zit! 
Gerrit Visscher 
 
 
Wesepe laat je niet los (9) 
Nu, zoals in (8) aangekondigd: catechese geven 
Het echt “boeiende” van het catechese geven als laatste 
hoofdstuk over een nog steeds te verkennen werkterrein! 
In concreto gaat het daarbij dus om de vraag: hoe vertel ik het de 
kinderen, hoe discussieer je met pubers en hoe “geloofwaardig” 
ben je voor jongvolwassenen die zich voorbereiden op het doen 
van belijdenis. 
Even voor de duidelijkheid iets over het begrip catechese en 

catechisatie. Catechese komt uit het Grieks en betekent: 
“uitgieten, verspreiden, meedelen, leren enzovoort” en die i sloop 
er door het latere Kerklatijn binnen in het zelfstandige 
naamwoord van dat typische kerkelijke fenomeen van onderricht; 
maar dan wél – kata – d.w.z. van “boven naar beneden”. En als je 

nou maar trouw hield aan de deskundigheid die “van boven” 
kwam dan was je (weer Grieks) ortho-dox. Oftewel in de enig 
juiste leer!? 
Maar onze Rabbi (= leermeester) Jezus zei ergens tegen Zijn 
leerlingen die de wereld in moesten (volgens Mattheus 10 vs 

16b): “wees scherpzinnig als een slang en argeloos - eigenlijk 
integer en ongekunsteld als een duif”. En de grote ds. Martin 
Luther King, ook een leerling van onze Rabbi, hield n.a.v. déze 
woorden zijn volgelingen de wijze les voor: “probeer in je leven 
een zo scherp mogelijke geest te combineren met een teder 
hart!” 
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En vanuit die woorden van Jezus en M.L.K. probeer ik behalve 
vanaf de preekstoel of in het pastoraat ook in de catechese in 
combinatie met spiritualiteit, psychologie en sociologie passend 
bij elke leeftijdsgroep les te geven.  

Hóe en wáar leer je als waardig mens én medemens te leven van 
jong tot oud? 
Het is volgens mij één van de boeiendste vragen die je niet aan 
de ander maar vooral aan jezelf in het leven kunt stellen. 
 

Catechese dus in 3 lagen.  
Om te beginnen dus met de “godsdienstles” op de basisschool. 
Rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, ja, dát waren nog 
eens serieuze vakken; daar krijg je cijfers voor om over te 
kunnen gaan en later diploma’s te halen voor goede banen! 
Tekenen of gymnastiek waren natuurlijk ook van belang en daar 
krijg je veelal ook cijfers voor.  
Maar godsdienst??? Je hoefde niets te weten, laat staan te leren 
en een cijfer daarvoor – ho maar! Dat kan dus eigenlijk ook niet 
veel voorstellen! En daarnaast, hij of zij die catechese geven 
moest of mocht, was en bleef toch een beetje een vreemde eend 
in de bijt. 
Voor 2 uurtjes in de week was je en voelde je je ook niet echt een 
lid van het schoolteam. En tóch, met veel warme herinneringen 
denk ik nog graag terug aan het hoofd der school toentertijd, nl. 

Willem Roodenberg! Hij, die jou tóch op een heel natuurlijke wijze 
ruimte, psychische steun en welwillende praktische hulp gaf. Met 
weinig woorden voelde je toch zijn mentale waardering voor dit 
marginale stukje kerkelijke-schoolwerk. Ik had een 
kleurplaatjesmethode aangeschaft en om de kas van de kerk 

zoveel mogelijk te sparen mocht ik mateloos veel knip- en 
plakwerk daaruit kopiëren. En voor cassettebandjes met moderne 
liedjes over geloof en maatschappij stelde hij dat muziekapparaat 
ter beschikking wat ze zelf gebruikten voor de jaarlijkse 
schoolmusicals. 

De kurk waarop zo’n “godsdienstles” dreef was natuurlijk het 
vertellen en het soms uitbeelden van een Bijbelverhaal. Sterke 
verhalen die je zo links en rechts ook nog wel eens lekker aan kon 
dikken en spannend of juist droevig kon maken (ja… want de 
“ervaring” is volgens mij de basis van het geloof). Immers het 
gaat niet (alleen) om het “verstandelijk kennen” maar om de 
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“kennis des harten” hetgeen jouw menselijkheid voor nu en later 
bepaalt. 
En al vertellend keek je de leerlingen in het gezicht om het 
contact te houden. Sommigen konden je bij tijd en wijle danig 

glazig aankijken, anderen legde bv bij een wat droevig verhaal 
het hoofd leunend op de armen, op de bank. En bij spannende 
verhalen zaten ze je soms met grote ogen aan te kijken waarbij ik 
soms met moeite mijn lachen onderdrukte bij de gedachte: 
zouden ze dit allemaal echt geloven? 

En zelfs verzorgden we enkele keren samen met hen een 
kerkdienst, met de inmiddels aangeleerde swingende liedjes en 
gesprekjes voor de microfoon. Natuurlijk geheel op vrijwillige 
basis maar anderzijds was dat nou ook weer niet zó’n grote kunst, 
want tóen nog zat ongeveer de helft min of meer trouw op de 
zondagsschool. 
 
“Kata”, van boven naar beneden? Helemaal niet want veelal 
waren er ook inleidende of afrondende gesprekjes over eigen 
belevingen, open en eerlijk, want mijn stelregel was: godsdienst 
begint met echt luisteren naar elkaar. 
En omkijken naar elkaar!! Daarbij moet ik vooral denken aan díe 
klas waarin Ina Middeldorp zat, die qua mobiliteit afhankelijk was 
van een rolstoel. In de klas, op de gang, op het schoolplein of als 
ik eens met de klas bij mooi weer Gods schepping bewonderde 

gedurende een wandeling over de Koedijk, zó natuurlijk, zó 
vanzelfsprekend, zó gewoon zoals zij opgenomen werd in het 
geheel! 
God – hoe groot kunnen kleine mensen zijn – zo ontroerend 
dichtbij! 

Waar het hart vol van is; de volgende keer een paar avontuurtjes 
met de basisschoolverlaters, oftewel … met de pubers! 
Ds. D. van Doorn 
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DIACONIE 
 
Aardappels inleveren op de startzondag 

De startzondag zal plaatsvinden op zondag 28 
september op de locatie Nieuw Sion. 
Ook zal dan weer de jaarlijkse inzameling plaatsvinden van de 
aardappels die we met biddag hebben uitgedeeld. 
Hopelijk heeft iedereen een goede oogst gehad en kunnen we de 
voedselbank weer blij maken. 
Mocht het onverhoopt niet gelukt zijn of heb je de aardappels al 
zelf opgegeten, geen nood je mag ook een zakje uit de winkel 
meebrengen. Dat is geen probleem. 
de Diaconie 
 
 
Samen eten  
Op woensdag 3 september gaan we om 12.30 uur weer gezellig 
aan tafel in het Wapen van Wesepe. De kosten voor het 3-gangen 

diner incl. 1 drankje zijn € 20 p.p. 
Opgave / afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel.: 0570 
532247 of 06 83141045. 
 
 

 
STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 

 

Beste mensen,  
 
De vakantie is weer voorbij dus ... we gaan er weer een gezellige 
spelletjesmiddag van maken en wel op woensdag 10 september 
a.s. half 3 in de Brouwershof.   
U bent van harte welkom.  
 
Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny  
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KERKBEHEER 
 
 

Schoonmaker (m/v) gezocht! 
Helaas heeft Fineke Middeldorp, onze trouwe schoonmaakster van 
de kerk en de Beukenoot haar werk moeten opzeggen om 
gezondheidsredenen. 
Daarom zijn de kerkrentmeesters op zoek naar iemand die dit 
werk wil overnemen. Het kost ongeveer 10 uur in de maand en er 
staat een vergoeding tegenover. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Betsie ten Have 
(06 18820914). 
 
 
Appelactie  
Ook dit jaar gaan we als kerk van Wesepe weer de jaarlijkse 
appelactie organiseren.  
Die staat gepland op 26 en 27 september.  

De zakken met appels worden gevuld met heerlijke Elstar appels 
en 1 zak kost 5 euro. Dus houdt u bij het doen van de wekelijkse 
boodschappen hier a.u.b. rekening mee. We hopen ook dit jaar 
weer een groot aantal zakken te kunnen verkopen. Na aftrek van 
de kosten komt de opbrengst ten goede aan het onderhoud van 

ons mooie kerkgebouw.  
Voor de inwoners van Heeten: u kunt appels bestellen bij Gerrit 
Visscher (06 20753695). En mocht u in Wesepe de appelventers 
gemist hebben, dan kunt u bellen naar Betsie ten Have (06 
18820914) 

We rekenen op uw medewerking! 
 
Op vrijdag middag 26 september om 13.00 worden weer de 
zakken met appels gevuld. 
Graag nodigen we u uit om een handje te komen helpen. Vele 
handen maken licht werk en het is altijd een gezellige boel. Kom 
gerust eens kijken en helpen. Daarna is er (uiteraard) koffie. 
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Bijdrage kerkblad 
Bij dit kerkblad vindt u een verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor 
het kerkblad te voldoen op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57. Het 
advies voor de kerkbladbijdrage is gesteld op € 15.  

Voor meer informatie zie de bijgesloten brief. 
We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
De kerkrentmeesters 
 
 

Kerkbalans  
De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de  
voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2026.  
Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw 
toezegging voor 2025 al hebt betaald? Er zijn al veel giften 
binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat dit aan uw 
aandacht ontsnapt is.  
Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.    
De kerkrentmeesters 
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 
 

Datum 
 
22 jun 
29 jun 
  6 jul 

13 jul 
20 jul 
27 jul 
 3 aug 
 

10 aug 

Diaconie 
 
€ 31,00 
€ 63,25 
€ 71,50 

€ 45,30 
€ 37,97 
€ 32,60 
Klein Salland 
projekt € 200,07 

Geen dienst in 
Wesepe 

Kerkbeheer 
 
€ 26,20 
€ 50,20 
€ 60,10 

€ 52,00 
€ 35,80 
€ 42,71 
 

17 aug    € 39,32      € 42,77 
24 aug    Kermisdienst: Waterputten Ghana *) 
    € 209,65 

*) Het project waterputten Ghana bouwt samen met lokale 
metselaars containers van 5000 liter, zodat een familie in de vier 
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regenmaanden genoeg drinkwater kan opvangen om de acht 
droge maanden door te kunnen komen. Voor meer info zie  
www.stichtingghanaoverdeijssel.nl. 
 

Giften kerkbeheer via bank: 
23 mei  restauratie kerk € 100,- 
27 juli  bijdr. kerkdiensten € 100,- 
 

 

AGENDA 
 
 
 

31 aug 11.30 u Koffieconcert       Nicolaaskerk, Wijhe 
3 sep 12.30 u Samen eten           Wapen v Wesepe 
10 sep 14.30 u Spelletjesmiddag       Brouwershof 
15 sep 19.30 u Kerkrentmeesters     de Beukenoot 
22 sep 20.00 u Redactievergadering     Vulikerweg 2C 
24 sep 18.30 u Diaconie      de Beukenoot 

24 sep 19.30 u Kerkenraad      de Beukenoot 
26 sep 13.00 u Zakken vullen voor appelactie 

  erf fam. Grotentraast 
26 en 27 sep  Appelactie 
26 sep 19.30 u Zangavond    Nijverdal 

27 sep 10.30 u Als kanker je raakt   Nijverdal 
27 sep   9.00 u Oud papieractie1        erf fam. Niemeijer 
2 okt 19.30 u gespreksavond Oud en eindig Bastiaan, Olst 
 
 

 
Een nieuw seizoen ligt weer voor ons als Klein Salland 

 
Kort voor de vakantie hebben we in het Breed Overleg een aantal 
zaken uitgewisseld. Het was goed om het seizoen zo af te sluiten 
als BO. 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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Zo werd door Raalte gemeld dat er een groot legaat is ontvangen. 
Er wordt nog nader bekeken hoe dit verantwoord te besteden. De 
kerkenraad heeft gesproken over de plaatselijke oecumene met 
de RK-kerk. Er zou meer gelijkwaardigheid moeten komen. 

Daarover moet nog nader worden overlegd met de RK-kerk. 
In Olst doet ds. Schaap uit Zwolle haar intrede en dat is inmiddels 
gebeurd op 31 augustus. Zij werkt parttime voor 50%. Een mooi 
resultaat voor Olst, maar ook voor Klein Salland want alle 
vacatures voor voorgangers zijn daarmee vervuld en nu kan het 

nieuw samengestelde team onder andere aan de slag met het 
onderwerp ‘wat is het perspectief van Klein Salland?’  
In Olst is men zeer tevreden over de inzet van consulent ds. 
Zomer. 
Het eerdere plan voor herinrichting van de kerk is vanwege de 
monumentale status van o.a. de kerkbanken afgewezen. Er wordt 
nu nagedacht over een alternatief in de vorm van een aanbouw 
met verschillende functies daarin. Wordt vervolgd. 
In het BO gaan de complimenten uit naar Olst voor het 
overnemen van de zomerdienst op de Zoogenbrink. Prima 
gedaan. 
Wesepe heeft het plan voor herinrichting van de kerk nog niet 
klaar. Hier zijn geen belemmeringen vanwege monumentale 
kerkbanken.  
Het contract met kerkelijk werker Mark Schippers is na een 

evaluatie met een jaar verlengd. Ook de eigen rol van de 
kerkenraad in dit eerste jaar is onder de loep genomen. 
De kerkenraad van Wijhe heeft de medewerking aan het kerkasiel 
in Kampen tot eind van dit jaar verlengd. Er is door de 
kerkenraad ook ondersteuning gezocht vanwege het ontstaan van 

een lastige situatie. In september worden de bevindingen 
besproken. 
 
Uit de geledingen komt nog de volgende informatie langs. 
In de rol van ‘trekker’ heeft de diaconie van Wijhe een uitnodiging 

aan de andere diaconieën gedaan voor een gezamenlijk 
bijeenkomst. De onderlinge afstemming hierover is niet goed 
verlopen. In een klein verband wordt dit daarom nog eens 
besproken.  
 
Tot slot 
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De PKN heeft voor het komend seizoen als thema gekozen: 'Kijk! 
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. 
Het nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar de 
werking van Gods Geest in het dagelijks leven. 

Laten we ons in Klein Salland en omgeving ook verrassen? 
We hopen weer op een mooi seizoen samen. 
Egbert Gritter 
Voorzitter BO 
 

 
Als kanker je raakt 
Binnenkort organiseert de stichting Als kanker je raakt een 
tweetal activiteiten in Nijverdal. 
Op vrijdag 26 september 2025 vindt er in Het Centrum, 
Constantijnstraat 7 te Nijverdal een koor- en samenzangavond 
plaats, waaraan zal worden meegewerkt door Chr. Gemengde 
Zangvereniging Looft den Heer Notter o.l.v. Jan Quintus Zwart. 
Verdere medewerkenden zijn Annemet Lems (sopraan), Ronald 
IJmker (orgel) en Kees de Bruin (piano). 
Marieke Meerkerk zal vertellen over het doel en het werk van de 
stichting Als kanker je raakt.  
De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel zal er 
een collecte worden gehouden ten bate van Als kanker je raakt. 
Wanneer u van zingen houdt en een goed doel wilt steunen, van 

harte welkom! 
 
Op zaterdag 27 september 2025 is er, ook in Het Centrum, de 
ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’. Deze laagdrempelige dag is 
voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere 

belangstellenden. In de ochtend wil Dorien Koetsier samen 
stilstaan bij wat je is overkomen en wat je ten diepste raakt. 
Tussen de middag is er een heerlijke lunch. Voor het 
middagprogramma is er keuze uit twee workshops: ‘Voor jou met 
kanker’ en ‘Rouw in je hart’. De dag is van 10.30 tot 15.30 uur en 

de kosten voor deelname bedragen € 15,00 p.p. Voor meer 
informatie en/of inschrijven: ga naar de website 
www.alskankerjeraakt.nl of bel met Mariska Brouwer, 06-
28964266. Wij verwelkomen u graag! 
 
 
 

http://www.alskankerjeraakt.nl/
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Oud en eindig: noteer de data 28 september en 2 oktober 
Voor hen die gehoord hebben hoe mooi de gesprekken waren in 
Wesepe naar aanleiding van de dienst van Irene is er nu een 
herkansing in Olst 

Oud zijn…We denken er liever niet aan en aan eindig zijn al 
helemaal niet. 
Toch is dat een van de weinige zekerheden in het leven. 
Daarom zal de dienst van 28 september in het teken staan van dit 
onderwerp. 

De aandacht zal niet gaan naar de problematische kant van de 
ouderdom, zoals zorg en huisvesting. Maar de spirituele kant zal 
centraal staan. We zullen nadenken over de vraag hoe we op een 
wijze manier kunnen omgaan met het klimmen der jaren en het 
besef van het levenseinde. En hoe we tot op hoge leeftijd een 
zinvol leven kunnen hebben. 
Aansluitend zal er een gespreksavond in de Bastiaan over dit 
onderwerp gehouden worden op donderdagavond 2 oktober vanaf 
half 8. 
Beide, de kerkdienst en de gespreksavond, zullen geleid worden 
door Irene Ziegelaar. Irene is HBO theologe, is korte tijd kerkelijk 
werker geweest in Wesepe en gaat nog zo nu en dan voor in 
kerkdiensten in Olst en Wesepe.  
En zij krijgt steeds meer ervaring met het onderwerp ouderdom.  
Iedereen is welkom, oud en jong (want zij hopen ook oud te 

worden). 
Voor de donderdagavond hoeft u zich niet aan te melden, koffie 
en thee staat klaar. 
 
 

Zondag 31 augustus in de Nicolaaskerk Wijhe 
Dit jaar beginnen we het nieuwe concertseizoen al eind augustus. 
De muziek die dan zal klinken vraagt om een rustige omgeving. 
En een weekend later tijdens de Diekdaegen is dat rond de 
Nicolaaskerk meestal niet het geval. 

 
Duo Delta Scuti is een energiek en veelbelovend duo, gevormd 
door pianist Mateo Viscarra en celliste Gemma Smit. Hun 
concertprogramma's zijn divers en persoonlijk, met ruimte voor 
muziek uit hun eigen culturele achtergronden: Nederland en 
Bolivia. Met hun vurige spel en voelbare verbondenheid weten 
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Mateo en Gemma hun publiek telkens te raken. Hun muziek komt 
recht uit het hart – puur, krachtig en meeslepend.  
Op het programma staan werken van onder andere Franz 
Schubert, Julius Röntgen en Robert Schumann. Ook spelen ze 

twee liederen uit Bolivia, die door Gáston Sejas voor het Duo zijn 
gearrangeerd. 
Het concert in de Nicolaaskerk van Wijhe begint om 11.30 uur en 
de toegang is vrij.  
Inloop vanaf 11.15 uur. 

Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met 
een geldelijke bijdrage. 
 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
7 sep 10.00 u ds. R. Slaar 
14 sep 10.00 u KS dienst in Wijhe (ds. J Stein en ds. R. Slaar) 
21 sep 10.00 u ds. R. Slaar 
28 sep 10.00 u mw. A. Nijland-Baljeu, Marienheem 
5 okt 10.00 u ds. H.E.J. de Graaf, Klarenbeek 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
7 sep 10.00 u ds. E. Urban 
14 sep 10.00 u KS dienst in Wijhe (ds. J Stein en ds. R. Slaar) 
21 sep 10.00 u ds. H. Spit 
28 sep 10.00 u ds. S Roozenboom 
5 okt 10.00 u ds. H. van Boggelen 
 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
7 sep 10.00 u ds. J. Stein 
14 sep 10.00 u KS dienst in Wijhe (ds. J Stein en ds. R. Slaar) 
21 sep 10.00 u ds. J. Stein 
28 sep 10.00 u ds. R. Gosker (De Wijk) 
5 okt 10.00 u pastor J. Luten (Zuidwolde) 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
KERKELIJK WERKER Mark Schippers                                  tel 06 20450796 

 
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                        tel 06 12180541 

 Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
 hjansen3511@gmail.com 

 Scriba: Harry de Wit        tel 06 83232078 
 Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe 

 scribapknwesepe@gmail.com   
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

                                          06 22541865 
 

KOSTER Kostersteam                                      06 83657770 
  

 

ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 

 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 

BEGRAFENISSEN/  Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 

 
FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek 

 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 

 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 

 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 

 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 

 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 

 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

HULPDIENST  Ans Krijt   anskrijt@hotmail.com   of            06-24728227 
WESEPE Gerrit Visscher                                           06-20753695  

 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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